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Mehmet Ali Ağca'nın Rebbibia cezaevi'nde Roma'daki Amerikan askeri ataşesine yazdığı mektubun tam metnini açıklıyoruz! Mektup Ağca-CIA ilişkisinin tartışmasız bir kanıtı 


Ağca'yı yöneten gizli örgütü bizzat Ağca Mi CIA! 


Mehmet Ali Ağca, 1983 yılının 5 
Ağustos'unda Roma'daki Ameri- 


geri Örneğin 
“Siz başla dediniz ben de başladım” diyor ve bu İşbirliği sırasında CLA'dan kendisine gösterilen yardımlardan dolayı “içtenlikle” teşekkür ediyor. Ağca ile CIA'nın, 


daha kapsamlı söylersek Türk faşist hareketi ile CIA'nın sıkı fıkılığı kimse için “yeni bir olgu” değil. Ama sanıyoruz ilk kez bu 

kanıtlanıyor. Eğer bu mektupla “daha karanlık, daha kirli ve daha karmaşık” bir başka hedef 


açıkça “itiraf” ediliyor ve 


yetindiler. Ama içeriğini bir sar gibi sakladılar. Türkiye Postası şimdi bu 


belge mektubun tam metnini sunuyor. 
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Türkiye Postası iki yaşında 


Türkiye Postası bu sayısıyla 2. yayın yılımı tamamlayıp üç yaşına basıyor. Iki yıl boyunca verdikleri her türlü destekle Türkiye Postası'nı 

yaşatan okurlarımıza, dostlarımıza, gönüllü 


etmeyi bir borç biliyoruz. 


ilcilerimize teşekkür 


Papandreu ikircimli tutumundan vaz mı geçiyor ve bunu sürdürebilecek mi? 


Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı 

seçiminin yol açtığı gelişmeler gerek dünyada ve gerekse Türkiye” de geniş yankılar yarattı. PASOK lideri ve Başbakan Papandreu' nun, Devlet Başkanı Karamanlis"i desteklemekten vazgeçtiğini ve cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayacak yeni yasal düzenlemelere kararlı olduğunu açıklaması, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist merkezleri ve onların dümen suyundaki ülke yönetimlerini telaşlandırdı. Özellikle NATO çevreleri bu konudaki “endişeleri”ni oldukça kaba ve dolaysız dile getirmekten kaçınmadılar. Türkiye tekelci basını ise olayı savaş çığlıkları atarak, Papandreu 'yu yerin dibine batırıp, Yunan gericiliğinin kalelerinden 


rine çıkarılan adayın ilerici niteliği telaşları daha da kabarttı. Sarcetakis bir hukukçu. İlerici parlamenter Lambrakis'in öldürülmesi olayında sorgu yargıçlığı yapmiş ve davayı sonuna kadar kovalamıştı. İşte bu hukuki savaş Karamanlis'i köşeye sıkıştırmış ve istifasına kadar uzanmıştı. Aynı şimdi Karamanlis'in devletin başından uzaklaştırılması operasyonunda da en önemli rolü üstlenmiş durumda. Yunanistan komünistleri Papandreu’ nun bu yönelimine büyük değer verdiler ve aday göstermekten vazgeçerek Sarcetakis'i destekleyeceklerini açıkladılar. Ancak Papandreu'nun bilinegelen “İkircimli tutumu” yüzünden bu konuda henüz iyimser olmak mümkün değil, 
Mazısı sayfa 10'da 


SSCB'de nöbeti . 

Gorbaçov devraldı 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Konstantin Çernenko'nun 10 Mart günü yaşamını yitirmesi üzerine Parti Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne Politik Büro'nun oy birliği ile Mihail Gorbaçov getirildi. Gorbaçov Genel Sekreter seçilmesinden sonra, Sovyetler Birliği'nin şaşmaz banş ve demokrasi programının kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. 


Sazisı sayfa 9'da 


ABD'nin atom füzelerini Batı Avrüpa'ya yerleştirmesiyle 1983 sonbaharında kesilmiş olan Cenevre’ deki silahsızlanma görüşmeleri 
12 Mart günü gene başlatıldı. Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki görüşmelerin ana noktasını, Reagan yönetiminin vazgeçmeye yanaşmadığı “yıldızlar savaşı” programı oluşturuyor. Cenevre görüşmeleri bu kez de ABD yönetiminin uzlaşmaz politikası yüzünden gene kesintiye uğrayacak ve uzayın silahlandırılmasına başlanacak olursa; bütün dünyanın üzerinde demoklesin kılıcı gibi sallanan atom savaşı tehlikesi yepyeni boyutlar alacak. Uzayın silahlandırıldığı koşullarda, yeryüzünde- ki atom silahlarının sınırlandırılması konusu askersel ve politik açıdan anlamını yitirecek. 


Sazısı sayfa 9'da 


Sekiz yıl 


İstanbul'da, Metris Ceza ve Tutukevi'nde bir kadın var. Altmış yaşına merdiven dayamış, sekiz yıla mahkum ve cezası henüz kesinleşmemekle beraber iki yıldan fazla bir zamandır hapis. Suçu ne? Cinayet mi? Hırsızlık mı? Rüşvet almak mı? 
Yoksa hayali ihracatla, hileli iflasla milleti dolandırmak mı? 
Ne o, ne o. Kimseye bir fiske bile vurmamış, kimsenin bir çöpünü almamış. Peki suçu ne? Suçu çok büyük: Barışı savunmuş, hala da savunuyor, kırk yıl hapiste yatsam yine de 


savunacağım diyor, 


Reha öğretmen “savaş olmasın, Insanlar ölmesin” demekle yetinmemiş. Savaşları kimlerin kışkırttığını, yüz milyarlarca dolarlık silah satışlarından kimlerin ceplerini doldurduğunu araştırmış. Washington'daki silah tüccarlarından Brüksel'deki NATO karargahına, NATO'cu generallerden Ankara'daki silah komisyonculanna -uzanan çikar ilişkilerini ve bütün bu karanlık ilişkileri kollayıp yurttaşlar şaşırtmak için uğraşan politikacıların içyüzünü görmüş. Görmekle de kalmamış. Gördüğü gerçekleri insanlara anlatmak için çalışmış. Barış davası, bu büyük dava tek başına kazanılmaz demiş. Milyarlarca dolara dayanan bu çeteyi yenmek için teker teker değil, elbirliğiyle, gelişigüzel değil, örgütlü çalışmak gerek demiş. Barış Derneği'ne katılmış, toplantılar, konferanslar, yürüyüşler hazırlamış. Yazılar yazmış, broşürler, bildiriler yayınlamış. Bir barış öğretmeni olmuş. Reha Isvan hayatını kosko- 


ca çiftliğinde oturup, Bodrum'da 


Devamı 2. sayfada 


Federal Almanya'daki Türk ve Kürt göçmenlerin yığın örgütlerinden Birlik Yolu, DIBAF, FIDEF, Gerçek-ADK, KKDK ve KOMKAR kendilerine bağlı derneklere ortak bir genelge Haziran ayma kadar birlikte yürütecekleri çalışmaları açıkladılar, genelgede “Sel Birlik”i desteklediklerini açıkladılar. 


SYazısı Sayfa 5'de 


Bundan bir süre önce Villingen” de Karaçay adlı bir Türk'ün polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından, 3 Mart günü de Krefeld kentinde 6-10 yaşların- daki 3 Türk çocuğunun 3 sivil polis tarafından yerlerde sürüklenerek dövülmesi ve çocuklar kaçınlıyor sanıp polis çağıran Türklerin de gelen resmi polis ekibi tarafından tartaklanması Almanlar ve Türkiyeliler arasında geniş tepkilere yol açtı. Bir girişim kuruldu. Bu girişim, bildiri, basın toplantısı ve protesto gösterisiyle polisin bu tutumunu protesto etti. 


Oyazısı Sayfa 6'da 


DDR'den göçmüş binlerce kişi geri dönmek istiyor 


Demokratik Alman Cumhuriyeti (DAC) Sosya- 


telaşlandırdı. 
Deutschland haberinde, 20 bin dolayında eski DAC yurttaşının göç ettikleri “Batı”dan yeniden Demokratik Almanya'ya dönmek istedikle- 


Özal hükümetinin, Türkiye" nin ulusal gelirinin 1984 yılında yüzde 5,7 oranında artş gösterdiğini iddia etmesi, Özal'ın baş destekçisi IMF tarafından bile kuşkuyla karşılandı. Hem kapitalist dünyamn ekonomik krizden çikamadığı, hem de Türkiye'de yatırımların sürekli düşürüldüğü, halkın yakın tarihimizde eşi görülmemiş bir yoksulluğun pençesinde kıvrandığı koşullarda ulusal gelirin aruş göstermesi olanaksızdı. 


Yazısı Sayfa 8'de 


rini bildiriyordu. Büyük çoğunluğu halen Federal Almanya'da bulunan bu kişiler, SED Merkez Komitesi'ne yada hükümete yazılı olarak başvurmuşlardı. Dönmek isteyenlerden biri (Udo Wilke) “Federal Almanya'da kendimi bir başka dünyadaki bir yabancı gibi hissediyorum. 
Bunun için Demokratik Almanya'ya geri dönmek istiyorum. Federal Almanya'daki sosyal 


.. yan 


yapılan genel 


Evren-Özal rejiminin parlamento 


seçimlerde içi göstermelik partilerinde artık gözlerden saklanamaz hale gelen sağ artiler huzursuzluk sonunda adeta p “patladı”. MDP hızla eriyip sona 
1 ` doğru koşar adım ilerlerken, 
gerilediler | falus Pari de ik firevi verdi. 
10 Mart Pazar günü Federal OEM paa kadi 
bime çı yi 
Almanya'nın Saarland eyale- Özal'ın “tartışılmaz lider” niteliği tinde ae eyi ika yerini hızla “tartışılır lider”e çimleri, Hessen eyaletindeki yerel seçimler ve Batı Berlin’ Garrez mereme de de milletvekili seçimleri $0- tekellerin dolaysız temsilcileri il nucunda sağ partilerin toplam aza milan e e oylan gerilerken, barıştan ve yar ani lele demokrasiden yana partilerin kovala sales toplam oyları arttı. Bu sonuç- san gamsyen lar yabancı işçiler açısından çırağının düştüğü tuzağın içine 
da önemliydi. Iktidardaki |  girmişe benziyor. Özal'ın 1988 
CDU partisinin gerilemesi, yılına kadar hükümeti halkın yabancı düşmanı poli- götüremeyeceğinin anlaşılmasıyla tikaya karşı olduğunu gösterdi onun yerine alacak alternatif arayışları da yoğunlaşıyor. 


- Bazsi sayfa tde @azisı sayfa 3'de 


güvensizlik karşısında düş kırıklığına uğradım” diyor. “Cennet Batı”, “Hür Dünya” gibi kapitalist propagandaların ipliğini pazara çıka - ran bu İlginç gelişmeye karşı Federal Alman 


Sfazısı sayfa 5'de 


CIA'ci profesör 
Turhan İtil'in 
“esrarengiz” 
faaliyetleri 


Türkiye'de siyasi tutuklular, CIA adına yürütülen ve insan beyniyle İlgili bir ilaç ve uyuşturucu araştırmasında kobay (deneme hayvam) olarak kullanılmak istendiler. 
Bu görevi CLA'cı “Türk” profesör Turhan Itil üstlendi. CIA programimin kod adı “MK Ulira”. 


Bazısı sayta 3'de 


Diktatörlüğün göstermelik partileri çatırdıyor 


Sayfa 2 


Türkiye Postası, 22 Mart 1985 


MATTIN Sekiz yıl 
Baştarafi Sayfa de 


Marmara'da, Uludağ'da sefa sürerek, Paris'te, Londra'da alışveriş yaparak da sürdürebilirdi. Etliye sütlüye karışmadan bir eli yağda, bir eli balda yaşayabilirdi. Onu bırakın, bugün “ben kandırıldım, yanlış yaptım, şimdi pişmanım” dese, derhal serbest bırakılır. Fakat o bu yolu seçmiyor. Bariş hareketinin bir başka büyük önderinin dediği gibi, savaşlarda hiç direnme- den katlandığımız fedakarlıkları barış uğruna da göze almak gerekecek diyerek yüce davayı savunuyor. 


Peki, ne işe yanıyor? Bunca fedakarlık, bunca çile banş davasını kaç adım ilerletiyor? Savaş kışkırtıcılarını kaç adım getiletiyor? Aslında bu soru hepimizin karşısında. Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, Reagan'ın, NATO'nun savaş kışkırtıcılığına karşi olsun, komşusunu, okulundaki, işyerindeki arkadaşını, yeni yetişen gençleri uyaran herkes bu soruyu soruyor. Sormuyor- sa da sormalıdır. Ostern yürüyüşleri için bildiri dağıtan, yürüyüşlere katılan herkes düşünüyor ve düşünmelidir: Benim katkımın değeri ne? Ben olsam veya olmasam ne fark eder? 

Açık bir soru, açık bir cevap ister. Bu cevabı bizim vermemize lüzum yok. Cevabi barış düşmanları, silah tüccarlarının kiralık hakimleri, savcıları vermişler bile: Sekiz yıl. Demişler ki, Reha öğretmenin, Mahmut Dikerdem'in, Orhan Taylan'ın, Metin Özbek'in ve daha nicelerinin yolundan gidenlerin bize verdikleri zararın ölçüsü sekiz yıl hapistir. Cevap budur. 


Tabii her işte olduğu gibi barış için çalışmada da çalışmanın öylesi var, böylesi var. Yalnızca “barıştan yanayım” demekle yetinmek var, başka insanlann: da banş davasına kazanilmalar için çalışmak var. Yalnizca banş yürüyüşüne katılmak var, yürüyüşten önce (yeterince önce) yürüyüşü herkese duyurmak için çalışmak var. Yürüyüşü duyurmak var, bir de yürüyüşün amacını, zorunluluğunu anlatmak, açıklamak var. Atom savaşına, atom silahlarına karşı çıkmak var, bir de bu silahları insanlığın başına musallat edenleri, yeryüzünde gittikçe gerileyen zulüm ve yağma düzenlerini elde tutabilmek için bütün canlıları yoketmeyi göze alan Amerikan emperyalizmin ve yardakçılarını tanımak var. Çok farklı görüşlerden on milyonlarca insanı kucaklayan bariş hareketinin birliği ve bütünlüğünü savunmak var. Kısacası, barış için çalışmak yalnız sa- bir ve enerji değil, ustalık da istiyor. Yalnız fedakarlık değil, bilgi de istiyor. Demek ki herkesin yapacağı katkının değeri biraz da kendisine bağh. 

Barış mücadelesi kolay yürümüyor. Ama yürüyor. Bir yandan, salim kafayla bakıldı mi, çok basit, çok anlaşılır bir şey istiyoruz: Hiçbir hayvanın yapmadığı şeyi insanlar da yapmasın, birbirlerini boğazlamasın (üstelik öyle birer-ikişer değil, yüzbinlercesi, milyonlarcası birden). Insanlığın aklı, emeği, gittikçe daha kisa zamanda daha çok sayıda adam öldürmek için kullanılmasın. Bu kadar açık, bu kadar akla yatan bir amaç. 
Öte yandan savaş denen felaketi yaratan, ondan yararlanan çevreleri, bunlarin dayandıkları toplumsal mekanizmaları görmek ve göstermek zor. 

Zor olmasına zor ama oluyor. Çok gerilere gitmeye gerek yok. Son beş yılda banş hareketi nasıl yükseldi! On milyonlarca insanın düşünce biçimini ve böylece bir çok ülkenin politik coğrafyasını değiştirdi. Daha da ileri gitmek istiyorsak hepimiz kolları sayalım, hepimiz Reha öğretmen gibi barış davasına en az sekiz yılık katkıda i bulunmak için çalışalım, T 


Uğur Temizkan’ı anıyoruz 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Stockholm Konferansı ve Türkiye'den dayanışma sesleři... 


“Türkiye devletinin egemen olduğu Anadolu toprakları uygarlığın beşiğidir. Böylesine köklü bir uygarlık geleneğinin mirasçısı olan Türkiye-halkı, bugünkü yönetim biçimine layık değildir... Biz böylesi kültürden gelen insanları seviyoruz ve dayanışma gösteriyoruz...” a 

Evet, böyle başlıyordu sözlerine, Isveç Liberal Parti Uluslararası Konseyi Başkanı, Eski Ticaret Bakani ve Türkiye'de Insan Hakları ve Demokrasi Için Isveç Dayanışma Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hadar Cars. Hadar Cars, bu sözleri, 16-17 Şubat 1985 günlerinde düzenlenen “Uluslararası Stockholm Konferansı"nda söylüyordu. 

Hadar Cars ve diğer konuşmacıların, Türkiye'deki baskıcırotoriter rejimin uygulamalarını dile getirmeleri, dayanışma göstermeleri, Türkiye'deki demokrasi savaşçılarınca da ilgiyle karşılanıyor. Anadolu topraklarından dayanışma, başarı mesajları geliyor. 

Konferans öncesi ve sonrası Türkiye'den çeşitli kuruluş ve kişilerden telefon ve mektupla başan mesaj ve dilekleri halen devam etmektedir. Hepsi de, konferans belgelerini istediği gibi, kimileri mektuplarında satır aralarında baskıları, olanakları ölçüsünde anlatmaktadır. 
Biz, bu isimleri ve mesajları sakıncası nedeniyle kamuoyuna açıklayamadık. Ancak Anadolu'nun küçük bir ken- 


tinden gelen bir telgrafı açıklamadan edemedik. Telgraftaki kimi yerleri boş birakarak ve adını açıklamadan yer vereceğiz. Telgraf, Konferanstan iki gün önce çekilmiş. Bize (İsveç Parlamentosu adresine) de yeni geldi. 

“Komitenizce 16-17 Şubat 1985 tarihlerinde, İsveç Parlamentosunda düzenlenen Uluslararası Stockholm Konferansı'na katılmam yolundaki nazik çağrınızı aldım. 

Türkiye'de demokrasi ve Insan hakları ile ilgili konuların ele alınarak tartışılacağı ve özellikle Türk insanını doğrudan İlgilendiren böylesine ciddi bir konferansta bulunmak, tartışmak ve gerçekleri vurgulamak bizim, uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir fırsattır. 

Ancak, 8. 2. 1985 tarihinde adıma postalanan çağrı mektubu İle ekleri elime 12.2.1985 salı günü ulaştı. 
Bu kadar kısa süre içinde gerekli hazırlıkları yapıp, nazik çağrınıza uyarak konferansa katılma olanağını bulamadım. ó 

Çağnmzdan, benim ve arkadaşlarımın büyük onur duyduğumuzun siz ve komite yönetim kurulu üyesi arkadaşlarınızca bilinmesini isterim. Bundan sonraki tarihlerde düzenlenecek olan, bu içerikteki konferans ve benzeri türden toplantılarınıza, çağrınızın elimize uygun bir süre içinde geçmesi halinde katılmak- 


tan kesinlikle onur duyacağımızın bilinmesini isterim. 

Uluslararası Stockholm Konferansı'nda alınacak kararlar ile, varılacak sonuçların başta Türk toplumu olmak üzere, tüm insanlığa İyilikler getirmesini diliyoruz. Sizlere, ayrıca, aynı duyguları paylaşmakta olduğumuz ........n çok değerli Belediye Başkanı Sa- 
"inde selam ve saygılarını iletiyorum. 

Sizin ve arkadaşlarınızın başarılı olmaları dileğiyle yeni çağnlarınızı bekler, en içten sevgi ve saygılarımızı sunanz.” 


Hadar Cars'ın belirttiği gibi, Anadolu'nun kültür merkezlerinden biri olan küçük bir kentten geliyordu bu sıcak dayanışma mesajı. 

Bu ve diğer mesajlar Türkiye'deki baskıları, baskılara karşı tepkileri, dayanışmanın önemini vurguluyordu. 

Konferansın sonuç bildirgesinin son bölümünde ise dayanışma konusu şu sözlerle belirtilmiştir. 

“Stockholm Konferansı, hükümetleri, politik partileri, sendikaları ve kişileri, Türkiye'de demokratik bir gelişimi ve en temel insan haklarına saygıyı amaçlayan çalışmaları desteklemeye çağırır. Türkiye halkı ile dayanışmamızı, Türkiye'de bu amaçlar ve değerler uğrunda savaşım verenleri destekleyerek en etkin bir biçimde gösterebiliriz.” 


OKUYUCU POSTASI 


Sendika 


nasıl kurulur? 


Ben bir işçi kadınım. Küçük bir işyerinde temizlikçilik yapıyorum. Benle birlikte yedi Türk kadini da Çalışıyor. Çok Kötü şartlarda, az bir parayla, her an işten atılma korkusuyla Çalışıyoruz. 
Hiç bir hak daisteyemiyoruz. Gazetenizden işçilerin sendika savaşıylaçok şeylerkazandığınıöğrendim. Ama sendika nasıl kurulur? Kaç kişi kurar, gerekli olan şey nedir bilmiyorum. Bunları öğrenebilmem için bana bir kitap, adres bildirebilirseniz sevinirim. 
Adımın açıklanmasını istemediğim için adres de veremiyorum. 

Belçika/Seraing 


Değerli okuyucumuz, İstediğinizi Belçika Temsilci- 


liğimize ilettik. Adresiniz olma- — 


dığından sizinle ilişki kurama- 


rd 


Sonunda sokak kedisi olduk! 


Bundan birkaç sene önce Türkiye'deydim. Ekseriyet köyde kalırdım: Bizim köyün herbir köşesinde kediler aç susuz dolaşır dururlardı. Nerede bir kedi görsek “hain kedi, ne olacak, sürtük sürtük dolaşiyor” derdik. Halbuki kedilerin suçu nê? Doğru dürüst ekmeğini, suyunu verseydik, kediler sokaklara dökülür müydü? Peki bizim ne suçumuz vardı? Şimdi sokaklarda başıboş, aç, susuz, işsiz güçsüz dolaşacak kadar ağır suçlar mı işledik? 

Baktık ki bu böyle olmuyor, sokaklardaki kedilerin sayısı durmadan artıyor, bu sefer kedilere saldırmaya başladık. Kimisini astık, kimisini aç açına öldürdük. Peki bizim suçumuz ne? Neden biz işsiz insanlara saldırırlar? işsizliğin suçunu sırtlarımıza yüklerler? Iş verseler çalışmaz mıyız? Ekmek verseler geri mi teperiz? 

Kediler bu sefer evlere daldılar, hücum ettiler, hırsız oldular, kuşlara saldırmaya başladılar...Peki bizim suçumuz nedir? Eğer ekmek bulamıyorsak, hırsız olmuşsak, çaresizlikten kurda kuşa saldırıyorsak, bir ekmek parçası için dileniyorsak, hatta kendimizi satıyorsak... 

Kel male halen hırsız, halen hain! Sormadılar ki bu 

ned r? Neden bir parça e! ölümü göze on me Main BALS “Evet; insandık, işimiz, gücümüz, yiyecek ekmeğimiz vardı. Ama sonunda sokak kedisi 


Arkadaşımın mektubundan 


“Askerliği bitirdik, sivil hayattaki askerlik başladı. Biteli hemen hemen 4 ay oldu, iş yok, güç yok, ne yapacağımı şaşırdım...” diye yazıyordu hiç bir dünya görüşü olmayan arkada” şım. 


Bakıyorum yazdığın mektuba arkadaşım, bakıyorum yukarıda yazdığın söze. Sonra sohbet ediyormuş gibi Karadeniz'in küçük bir sahil kasabasında, yazmak istiyorüm yazımı Türkiye Postası" na, Ne de güzel dökmüşsün içini arkadaşım. Faşist rejimin içyüzünü, yaşamını, sorunlarını ve çaresizliğini. Daha biraz önce yazdım. 
sana mektubunun yanıtını ama bu yazdıklarımın hiçbirinden sa- 


Sorunların nerden kaynaklandı- 


— Düşman tek'dir. bizde biriz © 


na arkadaşım. Türkiye gençliği- nin susturulamayan sesi “İleri”- den bahsetmek isterdim sana. 
Bunu niye yazıyorsun diye soracaksın, Benim görevim arkada” şım, senin o iki satıra sığdırdığın sorunlarını burada sizinle dayanışmada bulunan ve sizlerle kopmaz bağları olan genç arkadaşlara iletmek. Bu yıl, dünya gençlik yılı. Sorunlarımızı dile getirmeliyiz, biliyoruz ki siz sorunlarınızı orada açık olarak dile getiremiyorsunuz. Bırakın sizin burada olan arkadaşlarınız üstlerine düşen görevleri yerine getirsinler. 
Arkadaşım, sana bir daha seslenmek istiyorum. Türkiye'de ağırlaşan ekonomik bunalımın ve artan politik baskıların bütün yümyo) ya Sa CSC qme” 
tiyan Sendikalar Konfederas- 


dikasına üye olabilirsiniz. Daha fazla bilgi alabilmek için adı geçen sendika bürolarına ya da Türkiye Postası'nın Liege temsilcisine baş vurabilirsiniz. 
FTGB'nin Liege ve Seraing bürolarının adresi aşağıdadır: 


yonu)'na bağlı bir iş kolu sen- 


“Demokratik Amerika” 


Federal Almanya'da bir Amerikan firmasında o çalışıyorum. 
Amerika'da başkanlık seçimlerinden sonra, bir arabanın üstündealmanca “Reaganist dumm” yazısını gördük. Yanımdaki Amerka zenci arkadaşım merak edip sordu. “Reagan'ın deli olduğunu yazmışlar” dedim, Gülmeye başladı. “Doğru yazmışlar” dedi. Sırası gelmişken ben de sormaya başladım. “Neden, sen Reagan'ı sevmiyor musun?” Zenci arkadaşım anlatma- ya başladı. “Sadece ben değil Amerikan halkının çoğunluğu istemez. Ama işin içinde çok para dönüyor. Parası olan, yer altı örgütleriyle İlişkisi olan Amerika'ya başkanlık eder. 
Reagan da onlardan birisi. Zaten iyi niyetli olan başkanlar ya istifa etmek zorunda kalırlar ya da öldürülürler. Bu seçimlere eğer Papaz Jackson katılsaydı, çoğunluğu alır ve başkan olur Amerikan halkı ve dünya haikları için faydalı olabilirdi. Ama 


yoz? 


Fethi Savaşcı 
35. Berlin Film Festivali 


diğer konulardaki yazılarıyla 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Arkadaşın bu sözlerini dinlerken aklıma Evren'in sözleri geldi. Kısa süre önce Türkiye'de yürütülenidam cezalarına karşı, Avrupa'da sürdürülen protestolara yanıt olarak, “Bugün dünyanın en demokratik ülkesi Amerika" da bile, elektrik sandalyesine oturtularak idam cezası uygulanmaktadır. Neden Türkiye’ deki idamlar bu kadar göz önünde tutulmaktadır?” diyordu. Arkadaşın anlattıklarıyla Kenan Evren'in söylediklerini karşılaştırdım ve kendi kendime sordum “Acaba dünyanın en demokratik ülkesi Amerika mı?” 


Kültür ve Sanat Dergisi *Mart'85 sayısında 


Gülay Tüzün, Emri 
Feyzloğlu, 


Mustafa Demir, Y. 


Minz: 
6000 Frankfurt 1-BRD 
F.Almanya'daki Ederi: 3.-DM . 


Karl Liebknecht ile beraber öldürülen kadın önderin adı ve soyadı, 2. 
Işlenilen bir kabahat veya kusur son- 


bütünlüğü olan parça - Boks maçlarında devre arası, 3. Fransa'nın Atlas Okyanusu sahillerinden bir ke- ` sim olup, ikinci dünya Savaşı sırâsında çeşitli çarpışmalara sâhne olan ve 1944 yılında yapılan büyük deniz çıkarması ile ünlü bir bölge - (Tersi) Bir bulgur çeşidi veya bazı irikıyım kimseler için söylenilen bir argo kelime, 4. Dar anlamına gelen iki kelimelik bir deyim - (Tersi) Şehzade eğitmeni - (Tersi)Şekil, biçim, 5. (Tersi) Çay demleme aracıdır - Ulaşmış, amacına ermiş anlamına da gelen bir erkek adı, 6. Bir geminin kıyıdan uzaklaşması anlamına gelen bir denizcilik terimi - Kimyada Radon gazının simgesi - Şeriat mahkemelerinden verilmiş olan berat, veya incik kemiği anlamında bir deyim, 7. (Tersi) Yunan mitolojisinde çoban tanrısı - (Tersi) Yeteri kadar - (Tersi) Sarp ve her iki yanı pusu kurmaya elverişli tehlikeli geçit, 8. Kimyada Stransiyumun 

simgesi - Sovyetler Birliği'nde bir nehir - (Tersi) Öd kesesi - Donuk renkli yada satrançta yenilgi, 9. (Tersi) Feodal düzende varlıklı ve sözü geçen kişilere denir - Bir nota - Konuşma ile ilgili bir ünlem - Habra, 
10. Bir kimseye kızıldığında söylenilen ve hınzır v.b. anlamında bir terim - Bir şeyi bağışlama - Bir uzunluk ölçüsü, 11. (Tersi) Doktor muayene ücreti - Diğer adı Krizantem olan, bileşikgillerden sonbaharda çeçek açan bir süs bitkisi, 12. Bulgaristan para birimi - (Tersi) Tıpta iç sürdürücü olarak kullanılan bir kök - Günün son saatleri. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Ortaçağın ilahiyatçı, otoriter anlayışına karşı oluşan tenkitçi, politik, ekonomik ve kültürel akım - Rüzgar, esinti, 2. Ağır kokulu bir gaz adı - Şarkı, dans müziği vb. olan gösterilere verilen ad, 3. (Tersi) Eski Mısırlıların yazı yazmak için kullandıkları kağıt - (Tersi) Yabancı bir ülkeye girip çıkarken yetkili makamlardan alınması gerekli izin, veya Kırklareli'nin bir ilçesi, 4. Özel bir anlamı olan işaretlere denir - İspanya'ya bağlı Balear takımadalarından olan bir ada, 5. Islam inançlarına göre can alıcı melek - Boru sesi, 6. İri bir hayvan - (Tersi) Kuş ve balık tutma işi, 7. Tıp öğreniminde çalışmak üzere hazırlanmış insan veya hayvan vücudu - Can acısı belirten bir ünlem, 8. Son zamanlarda sık sık karışıklıklara sahne olan bir Asya ülkesi - (Tersi) İlavesi, 9. Günler anlamına gelen eski bir terim - Tanbur şeklinde kısa saplı bir saz, 10. Ne yazık ki anlamında kullanılan bir deyim - Ucu yanmış odun parçası, 11. Günün ilk saatleri, 12. Sovyetler Birliği'nde Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran sıradağlar - Bir kimsenin kendini olduğundan daha büyük ve havalı göstermeye çalışması, 13. Ülkemizin güneydoğusunda petrol çıkarılan bir bölge ve orada bulunan dağın adı - Posta kutusunun kısaltılmış şekli, 14. Ulusal kurtuluş savaşımızda Çanakkale'da bizlere karşı savaşmış olan Nepal asıllı Ingiliz ordusu askerlerine denir - (Tersi) Bir kavun cinsi, 15 - Komik ön adlı, eski Şehzadebaşında Direklerarasında yüzlerce oyunda bir çok karakteri canlandırmış, Tulüat sanatının büyük ustası olan tiyatro oyuncusu - Soyadı Erkberg olan Isveçli sinema oyuncusunun ön adı, 16. Ingiltere'de kadınlara verilen bir soyluluk sanı - TKP Merkez Komitesinin yayın organı. 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN 

SALDAN SAĞA: 1. Fidelcastro - Aman, 2. Ulusu - Ra - Epilemi, 3. Jet - Suare - Adliye, 4. 
Nal - Esat, 5. Yitik - Lain - An, 6. Acımasız - Laditi, 7. Mina - Inat - Ev, 8, Asetilen - Rez, Yafa - Ika, 10. Cs -Lafazan - Tan, 11. Ara - Nil - Oç - Dua, 12. Mikisteodorakis. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Fujiyama - Cam, 2. İlerici - Asri, 3. Dut - Tinay - Ak, 4. Es - Limasol, 
5. Lusaka - Esans, 6. Ur - Sit - Fit, 7. Araklı - İmale, 8. Sar - Azil, 9. Eni - Neyaud, 10. Re - An - Anan, 11. Opal - Lt - Or, 12. Id - Aa - Datça, 13. Allende, 14. Meis - İvrindi, 15. Anyant - Ek- Us, 
16. Niyet - İmzala. 


» Lark 
|. Ayos - 


Türkiye Postası, 22 Mart 1985 


HABERLER/YORUMLAR 


sofa 3 


Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış, AĞCA-CIA yalan kampanyasının mumu yatsıya kadar da dayanamadı... 


Ağca'yı yöneten 


bizzat Ağca açıklıyor: CIA!.. 


Abdi İpekçi'yi öldürdükten ve yakalanıp konduğu Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçınldıktan aylar sonra Roma'da Papa'ya karşı suikast girişiminde bulunan ve yakalanan faşist katil Mehmet Ali Ağca'nın 5 Ağustos 1983'de Roma" daki Amerikan askeri ataşesine yazdığı mektubun tam metnini ilk defa Türkiye Postası açıklıyor. Ağca'nın şu anda da yatmakta olduğu Rebbibia Cezaevi'nin resmi mektup kağıtlarına Ağca'nın elyazısı ile yazdığı ve cezaevinin damgasını da taşıyan mektup, savcı Martella'nın iddianamesinde belgeler arasında 12911 ve 12912 sayfa numaralarını taşıyor. Mektup, Papa Suikastı davasında yıllardır sürdürülen azgın anti-komünist saldırıyı ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'ne yönelik karaçalmayı bütünüyle yıkıyor. Bu çok önemli ve değerli kanıtta Ağca'nın CİA ile somut işbirliği yaptığı ve bu işbirliğinin oldukça eskilere uzandığı, bizzat Ağca tarafından, açıkça belirtiliyor. 

Ancak bu mektupla ilgili olarak bir noktaya dikkat çekmek gerek. 
Başoyunculuğunu Ağca'nın, senaristliğini savcı Martella'dan Mafia şeflerine kadar uzanan bir “ekip”in ve rejisörlüğünü ise bizzat CİA nin yaptığı bu çok karanlık, çok karmaşık emperyalist propaganda saldırısında akla gelebilen ve gelemeyen her türlü yol, yöntem, hile amansızca kullanılıyor. Bu bakım- 


dan kanımızca bir belge değeri taşıyan bu mektubu “altında bir başka ve daha karanlık amaç yatmiyorsa ve Ağca'nın çevirdiği dolaplar zincirinin bir başka halkası degilse...” notunu ekleyerek sunuyoruz. 


Bu sayfada tam metnini sunduğumuz mektupta da görüleceği üzere, hemen her satırı çok ilginç bilgiler veren bu “belge-mektup”- ta altı özellikle çizilmesi gereken kimi cümle ve paragraflar şunlar: 

Bunlardan ilki mektubun ilk paragrafında. Ağca burada ABD'nin Roma Askeri Ataşesi'ne (yani CİA'ya) “Benim için iki yıldır gerekli herşeyi yaptınız” diyor ve teşekkür ediyor. Sözkonusu iki yıl, Ağca'nın yakalanıp Rebbibia Cezaevi'ne konduktan sonraki iki yıldır. 


AĞCA'NIN MEKTUBUNUN İLK VE SON BÖLÜMLERİ 


vk 


Hatırlanacağı Üzere bu iki yıl boyunca Ağca, sık sık sorgu yargıcı Martella'ya “yeni itiraflar”da bulundu ve “Papa suikastının Ağca, Oral Çelik, Mehmet Şener, Musa Serdar Çelebi gibi Türkiye faşizminin en 'ünlü' katil ve elebaşılarıyla sosyalist Bulgaristan devletinin resmi görevlileri tarafından e? uygulandığı” ortaya şıkv0. 

Ağca bu “iiraflar"a nasıl başlandığını ve kimlerden kopya aldiğını da hemen bir paragraf sonra söylüyor: “Siz bana başla dediniz, i”. An- 


si kadar becerikli çıkmayan öteki emperyalist ajan ve kuklalardan haklı olarak yakınıyor: “Fransız gizli servisiyle birlikte ayarladığı- 


nız ve konuşturduğunuz eski Bulgar diplomatlar işi beceremediler, kimseyi Inandıramadılar. Lütfen yeni ve akıllı adamlar bulun...” 

Ağca mektubunun hemen sonraki paragrafında ise “anti-komünist propaganda saldırısını” zenleştirmek (!) üzere “İran'dan İngiltere'ye iltica eden Sovyet ajani Vladimir Kuzintski'yi bulunuz” diyor ve ekliyor: “Onun Itiraf edeceği gerçekler şunlar”, Sonra da çok bilmiş, kararlı bir propagandacı havası içinde sıralıyor: 


“Papa ve Walesa'ya suikast 1979 
yılında Kremlin ve Yari Andropov tarafından kararlaştırıldı”, “Sovyetler Avrupa'daki terörist hareketleri organize ve finanse etti...”, “Humeyni'ye karşı suikast planını Ağca, Kuziniski ve TUDEH'e 


Sovyetler yaptırttı...” 

İlginç bir rastlantı olsa gerek, 
1983 yılının sonbaharında, daha 
önce “İran'dan İngiltere'ye sığınan Sovyet diplomatı Vladimir Kuziniski” birbirinden ilginç itirafları ile emperyalist basının ve televizyonların sayfa ve ekranlarını dolduruverdi. Kuzintski itirafların- da “Papa suikastı ile Walesa'ya karşı tasarlanan sulkastın Kremlin'de, 1979 yılında, o dönemin KGB Başkanı Juri Andropov tarafından kararlaştırıldığı”nı, “Sovyetlerin Batı Avrupa'da etkinlik gösteren terörist *sol' örgütleri bizzat finanse ve organize ettiğini ve DDR, Bulgaristan ve Suriye'nin sağladığı olanaklarla P yetkili bir ağız olarak “hür” dünyanın kamuoyuna açıklıyordu. 

Keza Pershing-2 füzelerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin başlıca Batı Avrupa ülkelerinde (özellikle Federal Almanya'da) karar günleri gelip çatığında ve milyonlarca barış savaşçısı alanlara, yollara akmaya başladığında, Ağca cezaevinden itiraflarına hiz verdi. Ardarda patlayan itiraflarıyla kamuoyunun dikkatlerini tümüyle değilse bile bir ölçüde üstüne çekip, füzelerin yerleştirilmesine ilişkin ilgi yoğunlaşmasını etkilemeye çabaladı. Aynca “sosyalist sistemin çevirdiği karanlık dolaplar” Papa suikastı vb. yüzünden kamuoyunun anti-komünist önyargılar- dan dolayı ikircimli kalmış kesimlerini “füzelerin gerekliliğine ikna etme” çabalarına önemli ve değerli () katkılarda bulundu. 


ANAP'ta Özal'ın tartışılmaz liderliği hızla tartışılır hale gelirken, Sunalp maskaralık yapıyor, Calp ise zaten “yok” 


© Diktatörlüğün göstermelik partileri 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çatırdıyor..... 


Ağca'nın Rebbibia cezaevinden 


yazdığı mektubun tam metni 


Sayın Askeri Ataşe, 

Herhangi bir aksiliği önlemek için bu kez size türkçe yazıyorum. Evvela size büyük minnettarlığımı ve teşekkürlerimi belirtirim. Sağolun. Karşılıklı dostluk (iki kelime okunamıyor) iki yıldır gerekli herşeyi yaptınız. Fakat, son gelişmeleri ele alarak size yeni bir kaç tavsiyede bulunacağım. Lütfen hoşgörünüz. 
Geçenlerde bazı Amerikan basın - yayın organları beni yalanalıkla suçladılar (bir kelime okunamıyor) ediniz. Benim yalanalığım bütün hüt dünyanın yalancılığı ve iftiracılığı olur ve Sovyetler soğuk savaşta en büyük zaferi kazanmış olurlar. 

Kabahatim ne? Siz bana başla dediniz, bende açıklamaya başladım. 
Fransız gizli servisiyle birlikte ayarladığınız ve konuşturdugunuz eski Bulgar (bir kelime okunamıyor) ve diplomatlar işi beceremediler, kimseyi Inandıramadılar. Lütfen yeni ve akıllı „mlar (Kelimenin tamamı okunamıyor ama muhtemelen: adamlar) bulun. Ve Bernard Nut (ölen fransız ajan) olayını geliştiriniz. 

En önemlisi şu: İran'dan İngiltere'ye iltica eden sovyet ajanı VLADIMIR KUZİNTKSİ'yi bulunuz. onun itiraf edeceği gerçekler şunlar, 

Papa'ya ve Walesa'ya Suikast 1979 yılında Kremlin ve Yuri Andropov tarafından kararlaştırıldı. 

Solidamoş'u yıkmak, polonya ve doğu avrupa'da Vatikan etkisini yok etmek, İtalyan ve Batı demokrasilerini sarsmak. 

Sovyetler Ortadoğu ve Avrupadaki terörist hareketleri Suriye, Bulgaristan ve Doğu Almanya kanalıyla 1970'li yıllarda eğitti, organize ve finanse etti halada devam ediyor. 

Ben, Christian Klor, Giovanni Senzani, Mario Moretti ve birçok fransız, İspanyol terörist Sovyet ve Doğu Alman ajanlar tarafından Suriye ve bulgaristanda çeşitli kamplarda eğitildik, avrupada Sovyetlerin planlarını uyguladık. 1980 Nisan ayında, Ben, KUZİNTSKİ ve İran komünist partisi - (TUDEH) İran'daki Amerikan elçiliğindeki rehinelere ve Humeyni'ye karşı suikast planları yaptık, çünkü Sovyetler Amerika'nın İran'ı işgal etmesini istiyordu, böylece Amerika bütün dünyada büyük bir prestij kaybına uğrayacak. sovyetler Kamboçya, Afganistan ve polonyada durumlarını düzeltecekti ve Amerika İranı terkettiğinde sovyetlere yeni bir Vietnam hediye etmiş olacaktı. Hepimiz biliyoruzki Cenevre SALT görüşmeleri sadece oyun ve hikayeden ibaret. Aralık ayında Amerika'nın füzeleri Avrupa'ya yerleştirilirken, Büyük bir basın-kamuoyu muhalefeti sizi büyük sıkıntılara 

ürebilir. 

inlemek için ne yapmalı? Mesela, Dünyanın dikkatini şu noktalara çekmek: Sovyetlerin ve müttefiklerinin uluslararası terörizme destekleri. 

Papa'ya saldın K.G.B ve Bulgaristan, KUZİNTSKİ ve diğer sovyet muhalifleri (üç kelime okunamıyor) Bunun için en uygun zaman 1983 ekim ve kasım aylarıdır. Ben şahsen (Burada bir kaç kelime okunamıyor ama okunabilen hececiklere bakılırsa: “Her şeye ve harekete geçmeye” diye yazılı olabilir) hazırım. 
sizde planınızı, basın-yayın organlarını İyi hazırlayın... 

Unutmayın, Moskovanın sadık köleleri Fidel Castro ve Libya başbakanı Callud (Bir kelime tam okunamıyor. “Yunanistan” olabilir) bağlantısızlar konferansında dünya'nın gözleri önünde 
| Amerika'yı (bir kelime okunamıyor. Sadece sonü okunuyor: “lerine”) suikast planlamakla suçladılar. Yani Kremlin'in emri 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Evren-Özal rejiminin parlamento içi göstermelik partilerinde bir süredir gözlenen huzuruzluklar, geçtiğimiz günlerde iktidar partisi ANAP dahil, tümünde ciddi sorunlar halinde patlak verdi. Cuntanın ve diktatör Evren'in en fazla kayırdığı parti olduğu halde 6 Kasim seçimlerini kaybeden ve ikinci mubalefet partisi olmakla yetinmek zorunda kalan MDP tam anlamıyla çökerken, sözde “sol” muhalefet partisi HP'den kopmalar başladı ve huzursuzluklar arttı. Öteyandan ANAP içindeki “milliyetçi”, “mukaddesatçı” ve “liberal” denilen üç farklı kanadı birleştirmeye, teknokratlar ve onların başı Özal artık yetmez hale geldi. ANAP'ın Ankara ve İzmir gibi iki büyük kongresinde çıkan olaylar ve İzmir Kongresi'nin Özal'ın emriyle iptal edilişi, bu parti içindeki istikrarsızlığı saklanamaz hale getirdi. 

Tüm bu gelişmeler, Evren-Özal rejiminin siyasetsiz ülke yani kendileri için dikensiz gül bahçesi haline getirmeye çalıştıkları Türkiye" „de siyasetin yeniden kızışmasına ve kamuoyunun gündeminde birinci sırada yer almaya başlamasına yol açtı, 

Diktatörlüğün göstermelik icazetli partilerinden, 6 Kasım seçimlerinin iktidar adayı “devlet partisi” MDP'de çözülme ve çöküş bir bakıma seçimlerin hemen ertesi günü başlamışu. Çünkü kendisini iktidara hazırlayan ve süngülerin gölgesinde, Evren'in himayesinde iktidar olacağına inanan MDP, HP'- nin de kuyruğunda üçüncü parti durumunda kalınca, partiyi iktidar partisi olarak gördükleri için burada yerleşmiş olan ağır toplar, daha o günden MDP'den aynlmanın yollarını aramaya başlamışlardı. 
Kimisi ANAP'a geçmeye dünden razıydı ama cunta anayasası buna olanak tanımıyordu, MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp'in ancak mizah dergilerine konu sağlayabilen cehaleti, budalaca sözleri ve partiyi asker kışlası gibi idare etme eğilimi de üstüne binince MDP' 
nin çözülmesi kaçınılmazdı. 25 
Mart yerel seçimlerinde başanısızlıý ve hiçbir tabanı olmadığı bir kez daha ortaya çıkan MDP'de o günden sonra alttan alta başlayan çözülme geçtiğimiz hafta partinin kurucularından ve ağır toplarından, çoğu eski AP'li 25 ünlünün İstifasıyla doruk noktasına ulaştı. 

Aynı günlerde Halkçı Parti'nin 


çi Parti'de birkaç kez “muhlra” olayları olmuş, bir grup HPH miltetvekili parti politikanın yeniden gözden geçirilmesi istemiyle Genel Merkez ve Genel Başkanı zorinmaşlar, bunların bu “sol” çıkışları üzerine bu grubun lideri sayılan ve kurulması beklenen Ecevit güdümlü Demokratik Sol Parti çevreleriyle ilişkisi bulunduğu bilinen Aydın Güven Gürkan'a bir yıl partiden geçici ihraç cezası verilmişti. 


En ilginç gelişmeler ise iktidar partisi ve faşizmin sivil ayağı ANAP’da görüldü. ANAP içinde, eski bakan Vural Arıkan'a bakanlıklar el çektirilmesi ve ANAP'dan ayrılmasıyla başlayan, daha sonra kardeşi ANAP milletvekili Türkan Ankan'ın partisinden istifa edip ba-Şımsızlaşmasıyla süren gelişmeler sırasında, parti içinde AP'ye yakın- 


nilon grubun huzursuzluğu gözleniyordu. Ama aynı mrada, ami b0- yük savaş eski MHP'lilerle mukaddesaipilar ammndaydi, Bunlar Örgülü ve partiyi ele geçirmek için kıyasıya bir mücadeleye girmişler» di. Zaman zaman sezilen, Büyük Kongre hazırlıkları sirasında, il ve ilçe kongrelerinde kimi zaman yumruklaşmalara kadar varan bu mücadelede, parti başkanı Özal, uzlaşmayı, hiç değilse sorunların dışa yansımamasını bir süre sağlayabildi. Ama geçtiğimiz günlerde yapılan ANAP İzmir ve Ankara il kongrelerinde, eski MHP'li, şimdiki adıyla “milliyetçiler”le eski MSP” li “mukaddesatçılar”ın ve eski AP eğilimli liberallerin kavgası artık gözlerden saklanamaz biçimde patlak verdi. 

Faşizmin parlamentosu ve sözde partileri iki yıla bile kalmadan 


bulunmadığı kesinlikle ortaya çikarkon, 6 Kasım seçimlerinde B milyon oy alan ve kitle dayanağı bulunduğu izlenimi yaratan ANAP da bu desteğini kesinlikle ve hızla kaybediyor. Şu anda, diklatörlü- gün sözde parlamentosunun demokratik anlamda meşruluğu, “milli irede”yi temsil durumu olmadığını, artık en kör gözlerden bile saklamak olanaklı değil, Düzenin siyasal güçleri, bugün bu sıkıntayı yaşıyorlar. Sağda yeni altenatif arayışları da, rejimi olabildiğince koruyarak kitlelerin ve dünyanın gözünde, meşruiyet sınırı dışına düştüğü açık olan bu parlamento yapısına yeni bir çehre vermek, makyaj yapmak kaygısindan kaynaklanıyor. Tepeden kurdurulacak yeni bir sağ partinin, hatta ANAP, MDP, HP'den kopacaklarla kuru- 


sin din siz hiz in ez dı 5 
HP'nin kitle tabani ve desteğinin olan yeni bir partinin de başanlı 


olamayacağı, kille desteği sağlayamayacağı açık. O taman geriye parlamenter sistem görünümü korundukça- DYIPnin ehlileştirilme» si kaliyor. ANAP'ın politikasını ve tek tek uygulamalarını meydan okurcasına eleştirmekle beraber ANAP" yaratan rejime karşı muhalefetini son derece ılımlı tutmaya dikkat eden DYP'nin ve onun ardındaki Demirelcilerin bu muhalefetlerinin kırılabilmesi ise kimi Anayasa değişiklikleriyle gerçek- 


“leştirilebilecek bir siyasal affa ve 


Evren ile ardındaki güçlerin, artık önlerinde çare kalmadığını görmelerine bağlı. Öte yandan, zaten tam bir siyasal parti kimliği kazanamamiş olan ANAP'daki huzursuzluk ve çatışmaların da, partinin bugün- den yanna dağılmasını getireceğini beklememek gerek. 


için kesin başarı dilerim. 


ve İflas içinde, Asyada, urtudoğu'da, Afrika ve ortu Amerikada. 
Hemen hemen bütün devrimler, darbeler, çalışmalar Sovyetlerin istediği şekilde gelişiyor. sovyetler puan kazanıyor. Keza Matı Avrupada ve Balkanlardada kaybederseniz, Amerika için çok tehtikeli Sovyet tehlikesini önlemenin yolu, Dünya kimuoyu'nu Yuri Andropov'un papa'ya suikastten sorumlu olduğunu anlatmak. 
Kremlini lider değiştirmeye zorlamaktır. 

Doğu Almanya, Seriye, Küba, Bulgaristan'a karşı, uluslararası terörizmi destekledikleri, papaya suikast planladıkları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları, diğer devletlerin içişlerine midahele ettikleri için şu şekilde cezalandırabilirsiniz. 

Birleşmiş milletlerde protesto, N.A.T.O ve Ortak pazarda protesto ve bazı ekonomik tedbirler, kredi zorlukları. 

Kültürel anlaşmaları iptal, Batılı turistlerin bu ülkelere gitmesini yasaklamak (Bir kelime okunamıyor) Bu ülkelere verilen her dolar demokrasilerimize kurşundur slogan (bir kelime okunamiyor) turistlerin casusluk iftiralarıyla ağır cezalara ve işkenceye maruz kalmaları (Ariella Trerisin, Paola Farsetti en büyük örnek)- 

Şunu rica ediyorum. Bana bir Fransız veya İsviçre vatandaşlık hakkı ayarlayınız. Size saygı ve selamlarımı sunar, hepimiz 


CIA'cı profesör siyasi tutukluları kobay olarak mı kullandı? 


“MK ULTRA” 1953-1964 yılları arasında CLA'nın çeşitli ülkelerden psikiyatrlarla (ruh doktoru) yürüttüğü 130'dan fazla araştırmanın şifre adı. Bu projelerin özü, insanların ve hastaların, haberleri olmaksızın, kimyasal ilaç ve psikiyatri denemelerinde kobay olarak kullanılmaları. Bu “projeler” sırasında ABD ve Kanada'da yüzlerce, binlerce kişiye, iradeleri ve bilgileri dışında yüksek dozda ilaç verilerek 
60 güne kadar uzayan uyku tedavileri yapılmış; onlara aynı mesaj sürekli olarak uyku arasında dinlettirerek beyin yıkama yöntemleri denenmiş; aşırı dozda elektroşok verilmiş; LSD ve diğer uyuşturucular veya denenmek istenen ilaçlar şınnga edilmiş. Olaydan 20 yıl sonra, 23 Aralık 1984 tarihinde ABD” nin en büyük televizyon şirketi CBS konuya ilişkin bir program yaptı. CBS'nin ortaya çıkardığı gerçek dehşet vericiydi. Üzerlerinde denemeler yapılan, kobay olarak kullanilan kişilerin çoğunun beyinleri kalıcı hasar görmüş, geri kalanlar da deprasyon korku, hafiza kaybı, ruhi dengesizlik içine düşmüşlerdi. Bazıları ABD hükümetine karşı dava açmışlar, tazminat istiyorlardı. CİA bu deneyleri inkar etmedi. 

ABD'de, bu türden araştırmalar konusunda, işler 1974 sonrasında zorlaşmıs, 1974'de alınan bir ka- 


rarla bu tür deneylere ciddi sınırlar ve denetim getirilmişti. Ondan sonra bu türden deneyler “insan canının ucuz olduğu” geri kalmış ülkelere kaydırıldı. 1979 yılında, İstanbul'da yapılan Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik ay Kongresi'nde, Prof. Turan İdi adlı, ABD'de yaşayan bir doktorun da dahil olduğu bir grubun araştırma bildirisi sunuldu. Bu bildiride, Türkiye'de, henüz deneme aşamasında olan ilaçlarla yapılan deneyler 


anlatılıyordu. Tebliğ çok önemli bir konudaydı ve ilgi çekti. Tebliğ- de bu araştırmalardaki bulguların HZI adlı bir kuruluşta değerlendirildiği de söyleniyordu. 
Türkiye'nin bazı anlı şanlı doktorları, profesörleri, hastalarını, beyin elektrolarının çekimi, diğer tahliller ve hatta teşhis için HZI'ye göndermeyi adet edinmişlerdi. 
HZI Vakfında araştırmalar da yapı» yordu. Nitelikleri hakkında dışa pek bilgi sızmayan bu araştırma» 


lardan birinin de 12 Eylül öncesi “Anarşik olaylarla ilgili olduğu öğrenilmişti. Vakfın yöneticisi de Prof. İtil'in kardeşi olan Muazzez hanım, vakfın adının anne ve babalarının adıyla soyadlarının baş harfinden oluştuğunu söylüyorsa da, aslında vakfin ABD'de bir benzeri vardı ve “HZI Research Center” adını taşıyordu. 

23 Ocak 1985 günü Ankara'da 
“Türkiye'de Teröristlerin Rehabilitasyonu Uluslararası Sempozyu- 


TERÖR UZMANI (!) PROFESÖR TURAN İTİL KİMDİR ? 


Son günlerde Türkiye'de insanları ve özel olarak da siyasal tutukluları birtakım deneylerle kobay olarak kullandığı için kendisinden söz edilen Prof. Turan lti) CİA'nin “bilimadamlan” çevresine dahil olan, Türkiye ile bu çevre adına ilişkiler kuran ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan bir nöropsikiyatr, yani akıl-sinir hastalıkları uzmanı. 1984 yılında İstanbul Tıp'ı bitirdikten sonra Federal Almanya'da ihtisas yapan, burada özellikle dev ilaç tekelleriyle çalıştığı klinik arasında İlişkiler kurarak göze batan, bu tekellerin yeni ilaç- 


larını hastalar üzerinde denemekle tanınan İtil, 1963'de ABD” ye giderek kimyasal maddelerin insan beynine etkileri konusundaki çalışmalarıyla ün kazandı. “Türkiye'de Yeni Psikotrop İlaçlarla Deneyler” adlı araştırmasında Türkiye'de Insanlar üzerinde yapılan ilaç deneylerini anlatan Prof. 
İtil'in adının son günlerde ortaya çıkışı, Paul Henze gibi 


CİA istasyon şefleri ve Türkiye'deki 


bağlantılı kişile- 


rin de katıldığı “Türkiye'de Teröristlerin Rehabilitasyonu 
Uluslararası Sempozyumu” vesilesiyle oldu. Prof. İdil'in 1970 
yılında İstanbul'da kurduğu HZI Vakfı adlı sağlık kuruluşun- da insanların yıllardır kobay olarak kullanıldığı saptandı. 


mu” konulu bir toplantı yapıldı. 
Toplantının ilginç yanı, düzenleyenlerin, konuşmacıların, katılanların tümünün gizli tutulmaya çalışılması ve ne kadar gizli tutulur- sa tutulsun, saplanabilen konuşmacıların ve “uzmanların” kimligiydi. Adalet Bakanı'nın da katıldığı toplanuda CİA'nın Türkiye deki örgütünün eski şefi Paul Henze, Aydınlar Ocağı kökenli ve Türkeş'in de yakın arkadaşı ve ülküdaşı Prof, Ayhan Songar, ABD'nin Türkiye'deki güvenilir adamı Prof. 
Doğramacı, ünlü sağcı profesörler, ABD'li “uzmanlar” yanında Prof. 
Turan İtil de dikkati çekiyordu ve biraz da ev sahibi gibi davranmaktaydı. Toplantıda Prof. İtil “Bu konuda dünyada yapılmış en büyük çalışma” dediği ve “2700 terörist ile kontrol grubu olarak kullanılan 
1450 normal ve terörist olmayan 
300 katil üzerinde” yaptığı araştırmanın sonuçlarını sundu. Bu “dev (!)" araştırmanın sonucunda Prof. Itil teröristlerin terörist doğdukları, terörist olmasalar katil olacakları sonucuna varıyor, iflah olmayacaklarını, affin çözüm olamayacağını bildiriyor ve “katli vaciptir” fetvası ““ilim-bilim” sözcüklerini araya katarak- veriyordu, 

İşte olaylar tam bu noktada birbirine bağlanıyor. Türkiye'de insanları para karşılığı gönüllü olarak veya hiç haberleri olmadan, ilaç 


tekellerinin ilaçlarının denenmesinde ve diğer karanlık araştırma» larda kobay olarak kullanmış olan Prof.İtll ve ekibinin, faşizm koşullarında, nazi Almanya'sında insanlar üzerindeki ubbi deneyleri andı» ran biçimde, siyasal tutukluları da kobay olarak kullandığı “Dünyamin bu konudaki en büyük araştırması” diye sunduğu raporda açıkça ortaya konuyordu, Raporda ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi önce Mamak, Metris, Sultanahmet gibi askeri tutukevlerine çok kapsamlı anket formları yollanmış, koğuşlara dağıtılmış, tutuklulardan bu soruları yanıtlamaları istenmişti. 1983 
yazında, Metris tutukevinden üçer beşer tutuklu grupları Cerrahpaşa Tip Fakültesi'ne getirilmiş ve burada sağcı Prof. Ayhan Songar tarafindan bunlara testler uygulanmış, beyin elektroları çekilmişti. 

Şimdi kimi yayın organları konuya yer vermeye başlayınca, HZI Vakfında kendilerine deney ve ilaç uygulananlar da birer birer ortaya çıkıp, olayları doğruluyorlar. HZI Vakfina gerçekleri araştırmaya gi- den gazeteciler tartaklanıyor, kapı apn atılıyorlar. Ve bu arada 

(A'cı “Terör uzmanı” Prof. İtil'in HZİ'nin idare müdürü olan kardeşi Muazzez hanım “Bütün bunlar Amerika'ya karşı düşmanlık yüzünden yapılıyor, komünistler kurcalıyorlar” diyor. 


= 


Sayfa 4 


HABERLER/YORUMLAR 


Saar eyaletinde SPD tek başına iktidar, Hessen'de CDU hemen her kentte vurgun yedi. 


Federal Almanya'daki genel seçimlerdesağ partiler geriledi 


10 Mart pazar günü Federal Almanya'nın Saarland eyaletinde eyalet parlamentosu, Hessen'de yerel seçimler ve Batı Berlin'de de milletvekili seçimleri yapıldı. Hükümet partisi CDU büyük oy kayıplarına uğrarken, SPD ve Yeşiller oylarını arttırdılar. Saarland ` da CDU-FDP koalisyon hükümetinin yerine mutlak çoğunluğa sahip SPD hükümeti göreve geliyor. 
Hessen'deki yerel seçimler SPD” nin en güçlü parti olmasını ve Frankfurt hariç yaklaşık tüm şehirlerde CDU belediyelerini düşürmesini sağladı. Yeşil ve Alternatifler oylarını büyük oranda artırdılar. 
Gerçi Batı Berlin seçimlerinde CDU-FDP koalisyonu hükümette kaldıysa da Alternatif Liste oylarını yüzde 10'un üzerine çıkardı. Seçmenlerin. genel olarak sağı engellemek için oy kullandığı seçimlerde SEW ve DKP ọy kaybetti. Ancak DKP'nin desteklediği listeler bir çok yerde küçümsenmeyecek oylar aldı. Basının da geniş desteğini arkasına alan FDP beklemediği ölçüde başarılı oldu. 


Fransa sınırında yıllardır CDU ve FDP tarafından yönetilen Saarland eyaletinde halk barış, iş ve çevre korunması için oy kullandı. 
Seçimlerde SPD yüzde 49,2, CDU yüzde 37,3, Yeşiller yüzde 2,5, FDP yüzde 10 ve DKP yüzde 0,3 oranında oy aldı. 

SPD'nin Saarland seçimlerinde- ki bu büyük başarısının nedeni, seçim kampanyasını SPD'nin barış hareketi içindeki temsilcileri Oskar Lafontaine ve Jo Leinen'ın yürütmelerine bağlanıyor. Bilindiği gili kampanyada Lafontaine Saarland 


Batı Berlin'de yabancılara seçme ve seçilme hakkı yürüyüşü 


9 Mart günü 12'ye beş kala Ban Berlin Rathaus Kreuzberg ile Rathaus Schöneberg arasında yapılan bir yürüyüş ile yabancılara seçme ve seçilme hakkı verilmesi istendi. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı yürüyüşte, bunların yansının yabancı olduğu ve yabancıların 800 kadannı ise Türkiyelilerin meydana getirdiği görüldü. Yürüyüş boyunca Demokratik Birlik Komitesi adına folklorcuların gösteriler yaptığı eylemde, altı Türk ve Kür örgütü de Batı Berlin Demokratik Birlik Komitesi pankartı altında yürüdü. Yürüyüşe HDB, Avrupa'da Dev-Genç, Işçi Gerçeği, Proleter Dayanışma, Devrimci İşçi, Yurtseverler Birliği gibi pek çok Türkiyeli örgütün yanısıra SEW Kreuzberg, AL-Batı Berlin, JUSO (Genç Sosyalistler) ile VVN, Humanistische Union gibi demokratik kuruluşlar da kanldilar ve desteklediler. Buna karşılık yürüyışe SPD'nin katılmadığı gözlendi. Bu açıdan bakılırsa Bat Berlin" de Senato seçimlerinde SPD'nin uğradığı ağır yenilginin ipuçları da görmek mümkün. Yabancılar konusundaki ikirdimli tutumunu terkedemeyen Berlin SPD'si, bu yüzden kitleler önünde de inandırıcı olamadı. 


alternatif oluşturdu. Bu durum DKP ve Yeşillerin oy kaybetmesine de yol açtı. 

Batı Berlin'de aynı gün yapılan meclis seçimlerinde CDU'nun oy oranı yüzde 48'den 46,4'e düştü Buna karşılık PDE oy yüzde 5,6'dan 8,4'e ve böylece CDU-FDP koalisyonu hükümetle kaldı, SPD'nin yüzde 5,9 oranında 


Hessen eyaletinde yapılan yerel seçimlerde CDU tüm kentlerde oy kaybetti. Wallmann'ın özellikle yabancıların sırtından oy toplamaya çalıştığı Frankfurt'ta oy kaybetmesine rağmen çoğunluğu koruyabilmesinin dışında, yaklaşık bütün Hessen şehirlerinde belediye başkanlarını SPD çıkaracak. FDP da- 


ha önce de olduğu gibi bir dizi be-- 


lediye meclisinin dışında kaldı. 
DKP'nin Hessen'deki i 


yal hakları budayan, emeklileri kandıran ve demokratik haklara göz diken CDU ağırlıklı sağ hükümete alternatif arıyor. Seçmenler genellikle barışı savunan, Amerikan atom roketlerinin yerleştirilmesine karşı çıkan adayları desteklediler. Saarland'da Federal Almanya'nın NATO askeri örgütün- 


Kıssadan hisse 


Bizler bu seçim sonuçlanndan nasıl bir ders çıkartabiliriz? 
Bir kere, bugüne kadar yabancı düşmanlığına karşı sürdürülen mücadelenin boşa gitmediğini, aksine, elle tutulur meyvalar vermeye başladığını görüyoruz. Demek ki bu yöndeki çalışmaları aralıksız sürdürmeliyiz. Sonra, Tercüman, Hürriyet gibi gazetelerin her firsatta propaganda ettikleri “Türkün Türkten başka dostu yoktur” aldatmacasının temelsizliği yine görüldü. Bu çevrelerin ülkemizdeki diktatörlüğü destekliyordiye “Türk dostu” diye tanıtmak istedikleri CDU durmadan yabanci düşmanlığı, özellikle de Türk düşmanlığı yaparken, ayni çevrelerin ülkemizde İnsan haklarına ve demokrasiye sahip çıktıkları için “Türk düşmanı” diye lekelemek istedikleri ilerici demokratik örgütler ve kişiler yabancı düşmanlığına göğüs gererek bizimle birlikte dayanışma içinde olduklarını bir kere daha kanıtladılar. 


milliyetçi, şövenist önyargıların- dan yararlanmak istedi. Bu taktiğin en belirgin örneklerini Frankfurt belediye başkanı Wallmann'ın seçim kampanyası sırasında gördük. 
Ancak bütün bunlar beklenen sonücu vermedi. CDU yabancı düş- 


Türkiye Postası, 22 Mart 1985 


Sendikacı Mete Atsu'nun konferansı ilgiyle izlendi 


Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Bad Kreuznach'daki FIDEF e bağlı Halkevi'nde düzenlediği ve sendikahın genel merkezinde görevli sendikacı 


Mete Alsu'nun verdiği seminer işçilerimiz tarafından ilgiyle 


lendi. 2 Mart 


günü yapılan semineri DGB Bölge Başkanı Peter Schick ve DGB Örgütlenme Sekreteri Brigitte Stuhm da baştan sona kadar izlediler. Mete Atsu verdiği seminerde yabancı hakları ve yeni gelişmeler, çalışma izni ve oturma hakkı, çalışma ve sosyal yaşama ilişkin sorunları ete aldı 


Hollanda'da kesin dönüş zorlamasına karşı toplantı 


Hollanda hükümetinin, ülkedeki göçmen işçileri “geriye gönderme” hazırlıklarına karşı Hollanda Türkiyeli işçiler Birliği'nin (HTIB) başlattığı kampanya sürüyor. HTIB'in bugüne kadar Hollanda'nın 16 kentinde düzenlediği “bilgilendirme toplantıları” Türkiyeli işçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Örneğin yalnızca Den Bosch ve Eindhoven’ de yapılan toplantılara bin dolayında işçi katıldı. Bu toplantılarda işçileri bilgilendirmenin yanısıra 


“geri dönüş komiteleri” de kuruldu. Bu komitelerin temsilcileri 22 
Mart Cuma günü Utrecht kentinde biraraya gelerek merkezi bir toplantı yapacaklar ve konu ile ilgili gelişmeleri gözden geçirerek kamuoyu oluşturmaya yönelik yapılacak çalışmaları belirleyecekler. Geriye dönüş sorununu mayıs ayında ele alacak olan Hollanda parlamentosundaki görüşmeleri etkileme açısından HTIB" in yürüttüğü kampanya büyük önem taşıyor. 


Konferansa 150 delege katıldı 


İsveç'te göçmen örgütleri 4.Uluslararası Konferansı 


Balı Avrupa'da yaşayan ve çalı- 


Delegeler arasında değişik ülke- 


Şangöçmen işçi örgütlerinin ulus- lerden veörgütlerden 10 Türkiyeli! 


lararası konferansının dördüncüatmesniisi İğ; | 


sü 8-10 Mart tarihleri. 


göeeei de bulunuyordu. Bu 10 de-, v iemeil eti ler. 


tavır almıştı. pek bir f korunması ve itsendirid Bana karşın Alera. 


Kampanyada çevre 

işsizliğe karşı mücadele konularını da ön plana çıkaran Lafontaine iktidardaki CDU-FDP koalisyonuna 


tif Liste oylarını yüzde 10,6'ya çıkarırken, SEW oy oranını yaklaşık korudu. 


Bremen'de Profesör Liebe-Harkot yönetiminde 


“Anadil Semineri” düzenlendi 


FİDEF'e bağlı Bremen ve Çev- 
— resi Türk İşçileri Derneği'nin 10 
Mart günü düzenlediği “anadil eğitimi” konulu seminerin sonunda kamuoyuna bir açıklama yayınlandı. Tanınmış ilerici Alman Türkoloğu Prof. Klaus Liebe-Harkot'un yönettiği seminer s0- nunda göçmen işçi çocuklarının “anadil eğitimi” konusundaki sorunlarına ve çözümlerine ilişkin olarak şöyle dendi: 

“Federal Almanya'daki eğitim sistemi kapitalist düzenin bir sọnucu olarak, hem Alman hem de yabanci göçmen işçi çocuklarını ihmal etmektedir. Ancak göçmen işçiçocuklarının içinde bulundu- 

“gu koşullar, onların sorunlarını biraz daha ağırlaştırmaktadır. Çocuklarımızın eğitimi konusunda çözülmesi gereken önemlibirdizi sorun vardır. Bu önemli sorun- 


lardan biri de *okulda anadil eğitimi’ sorunudur. 
Çocuklarımızın anadillerini 


öğrenmeleri, onların kişilikleri- nin gelişmesinden okuldaki başansına kadar bir dizi süreci etkileyen önemli bir faktördür. Bunun 


EVLENİYORUZ 


Düğünümüzde tüm dostlarımızı, Türkiye Postası çalışanlarını ve okurlarını aramızda görmekten kıvanç duyacağız 


SAADET - ERCAN 


*30 Mart 1985, saat 
19.30 da 
Salle de la Bourse Strasbourg 


dışında okulda anadil eğitiminin yapılmaması sonucu, bizlerin çocuklarımızla anlaşabilme, ortaya çıkan sonuçları tartışabilme olanağı da hergün biraz daha azaliyor. 

Bu nedenlerden ötürü; insamn en doğal haklarından biri olarak gördüğümüz 'anadilini öğrenme" hakkının yaşama geçirilmesi için, tüm anne-babaları, sendika ve demokratik kuruluşları bu konuda çabalarını yoğunlaştırmaya; Bremen Eğitim Senatörlüğünü de okulda anadil eğitiminin yapılması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. 

Ancak “okulda anadil eğitimi istiyoruz" derken, konsolosluk öğretmenlerinin öğleden sonra yaptıkları eğitimi kastetmiyoruz. Zira bu dersler, çoğunlukla Almancayı öğrencilerinden daha az bilen, buradaki yaşamı tanımayan öğretmenler tarafından, Türkiye" de Türkiye için hazırlanmış ders planlarına göre ve buradaki yaşamla ve derslerle hiçbir bağı olmayan bir biçimdeyapılmaktadır. 

Ayrıca, biz okulda anadil eğitimi derken, Bavyera'da uygulanan ayrımcılığa yol açan türdeki eğitimi de kastelmiyoruz. 

Biz anadil eğitimi derken; 

*Alman okulundaki genel ders programına entegre edilmiş, 

*Bremen Eğitim Senatörlügünün sorumluluğu ve kontrolü altında yapılacak, 

*» Çocuklarımızın Alman arkadaşlarıyla birlikte düzenli sınıflar- da (Regelklassen) öğrendikleri konularla bağ kurarak yapılacak, 

elki dili de yeteri kadar bilen ve iki ülkedeki yaşamı da çok iyi tanıyan öğretmenler tarafından, çocuklarımızın buradaki özel durumlarını dikkate alarak hazırlanmış ders kitaplarının kullanılarak verilecek bir anadil eğitimi istediğimizi söylüyoruz.” 


10 Mar seçimlerinin değerle. 
dirilmesinde üç nokta ön planda görülüyor. Birincisi, Federal Almanya ve Batı Berlin halkı silahlanma ve işsizliği körükleyen, sọs- 


Münih'te 7 Mart Perşembe günü, her iki yılda bir yapılan, Yabancı Öğretmenler Grubu Temsilcisi seçimi yapildi. 

Münih'te ilk ve orta okullarda (grund ve hauptschule) çalışan yabancı öğretmenlerin ve öğrencilerin özlük sorunlarıyla ilgilenen ve bu $0- runları Münih Okul Müdürlüğü'ne (Schulamt) ileten ve çer için çalışan Yabancı 

tetmenler Grubu Temsilciliği seçimine bu yıl 6'sı Yugoslav, Vi Italyan, 73'ü Türkiyeli 80 öğretmen katıldı, 

Seçim öncesinde gericisağcısşeriatçi-ülkücü blok, ilerici öğretmenlere karşı bir karalama kampanyası başlatti, Özellikle ilerici öğretmenler grubunun adayı olan ve Münih'te çocuklarımızın sorunları doğrultusunda aktif çalışmasıyla yakından taninan öğretmen I, Bulan'akarşı ideolojik bir savaş açan gerici blok seçimlerde yenilgiye uğradı. Yapılan seçimi 45'e karşı 35 oyla kaybeden gerici blok, böylece iki yıl önce bir farkla aldıkları seçimi bu yıl 
10 farkla kaybetmiş oldular. 

Seçim aynı zamanda Türkiye'ye demokrasinin gelmesinden yana öğretmenlerle, bugünkü Evren-Özal rejimini destekleyen öğretmenler arasındaki bir mücadele yönünü de taşımaktaydı. Demokrasiden yana ilerici Türkiyeli öğretmenler, böylece gerici-ülkücü karmasına karşı, ülkemizde onurlu ve savaşkan bir geçmişi olan öğretmen hareketinin sürdürüüsü olduklarını da kanıtla- 


B sağın 
E ofar toane topla Ağ ve lanıyor. 
Üçüncüsü ise biz yabancılarla ilgili. Bu seçimlerde CDU yabancı düşmanlığını kışkırttı, Almanların 


bizleri yalnız bırakmadılar. Yabanadüşmanlığının önü alınmasa bile hızı kesildi. 


h ünhe ş eç Işçi Sendika- 


ları Birliği'ne (LO) ait Halk Yüksek Okulu'nda toplandı. Konferansa 25 ulusun göçmen işçilerini temsil eden 79 örgütten 150 delege ve çok sayıda konuk katıldı. 


Strauss, Spâth ve Lummer başı çekiyorlar 


CDU ve CSU sığınma hakkını daha da kısıtlamak hesabında 


Mart ayı başında bir araya gelen eyalet başbakanları toplantısında CDU tarafından yönetilen eyaletlerin başbakanları zaten son derece kısıtlanmış olan anayasal sığınma hakkının içinin daha da boşaltılmasını istediler. 
Başlarını CSU"lu Bavyera Başbakanı Sirauss'un, CDU'lu Rheinland Pfalz Başbakanı Späth ve Bau Berlin'in yine CDU'lu İçişleri Senatörü Lummer'in çektiği CDU eyalet yöneticileri bir dizi kısıtlama önerileri getirdiler. Anti-demokratik baskılardan kaçıp Federal Almanya'ya sığınan insanlar daha önceleri de olduğu gibi birer parazit olarak gösterilmeye çalı» şıldı. Politik sığınma hakkı için başvuranlara karşı girişilen bu yeni karalama kampanyasının aslında tüm yabancıları hedef aldığı gözleniyor. 


CDU.CSU'lu — başbakanların gerçekleştirmek istedikleri kısıt» lamalar şunlar: Sığınma başvurusunda bulunanlar geldikleri ülkedeki Federal Almanya elçiliğin- den vize alacak ve dilekçelerini verenler kesinlikle sığınma kamplarında kalacaklar. Sığınma hakkı iki yıl süreyle verilecek, bu süre- nin sonunda politik sığınma hak» kim almış kişinin durumu yeni- 


CDU ve CSU'nun iktidarda oldukları Bavyera, Rheinland Pfalz gibi eyaletlerle Batı Berlin'de siyasal sığınma hakkının 1951 Cenevre Konvansiyonu ve insan hakları ile çelişen ölçülerde kısıtlanmasını öngören yasa değişiklikleri iste- 


niyor, Uygulama ise bu eyaletlerde “fiilen” çoktan başlamış durumda 


den gözden geçirilecek. Eğer Strauss, Späth ve Lummer'in bu istekleri gerçekleşirse, bundan böyle Federal Almanya'ya gerici ve faşist ülkelerden kolayca kimsenin politik sığınma hakkı alabil» mek için gelemeyeceği açıkça görülmektedir. Türkiye örneğine göz atıldığında gerçek şudur; Elçiliklerin önündeki güvenlik memurlarının kontrolünden, Türkiye'de aranan bir insanın geçmesi gerekmektedir. Diyelim geçti, Türkiye'deki rejimi destekleyen Federal Alman elçiliğinin bu başvuruyu olumlu yanıtlaması da beklenemez. Böylelikle daha başından Federal Almanya yolu ka» patılmış oluyor. 


Tüm engellere rağmen sığınma hakkını alanlar ise iki yıl sohraki gözden geçirmede geldikleri ülkenin demokrasiye döndüğü gerekçesiyle geri gönderilebilecekler, SPD bu yeni kısıtlamalara karşı çıkıyor ve mevcut yasanın sığın» ma hakkının kötüye kullanılması» mengelleyebilecek nitelikte oldu: gunu belirtiyor, FDPisehükümet içinde muhalif tavır alıyor. 


Bilindiği üzere 1983 sonunda Federal Almanya'daki sığınma uygulamalarını inceleyen Birleşmiş Milletler Sığınma Komiseri Paul Hartling Federal hükümete sert eleştiriler yöneltmişti, Eleştiri konusu olan uygulamaların başlıcalan başvuru sahiplerinin kamplarda toplanması, seyahat özgürlüklerinin ortadan kaldırı! 
ması, çalışma yasağı konması, kötü beslenme koşulları ve saatte 1-1,5 Mark karşılığı işlerde çalışmaya zorlanmasıydı. Federal Almanya'da uygulanan bu insanlık dışı sığınma politikasına karşı bir dizi sığınma kampında açlık grevi ve yemek boykotu düzenlendi. 
Verilen bilgilere göre Federal Al manya 1953'den bu yana 90 bin kişiyle Avrupa'da sığınmacı alan ülkeler arasında en alt sırada yer alıyor. 


BTIB'in 8. Kurultayı Brüksel'de toplandı 


BTIB'in 8. kongresi 10 Mart Pazar günü Brüksel'de yapıldı. 
Çok sayıda delege ve konuğun katıldığı kongrede söz alan konuşmacılar 6 sol parti arasında oluşturulan “Sol Birlik”in Türkiye devrimci hareketinin önünde açtığı yeni perspektifleri coşkuyla vurguladılar ve örgütün durumu, içinde bulunduğumuz dönemde- 


ki görevleri konusunda görüşlerini açıkladılar. 

FIDEF ve Isviçre Türkiyeli Işçiler Birliği gibi Avrupa'daki kardeş örgütlerin başarı mesajları gönderdikleri kurultaya Belçika Demokrasi için Birlik Komitesi (DIBAK) ve Belçika Gerçekle Dayanışma Komitesi temsilcileri de konuk olarak katıldılar, 


Kongre, Belçika'daki ilerici Türkiyeli örgütler arasında güç birliğinin daha derinleştirilmesini, barış savaşımına daha aktif kaulımda bulunulmasını, genel af konusunda Belçika kamuoyunda daha etkili bir kampanya yürütülmesini, Türkiye demokrasi güçleriyle daha güçlü dayanışma gösterilmesini karar altına aldı. 


Bem Be e Salih vitit (FIDEF), Taner Akçam ve Kürşat Timuroğlu (Devrimci Işçi), Hollanda'dan Mustafa Ayranci (HTIB), Ali Riza Erdoğan (Devrimci Işçi). Diğer dört Türkiyeli delege ise kendi örgütlerinin de içinde yer aldıkları ortak çalışma grupları adına katılmışlardı: Hasan Altındağ (Fransa-CAIF), Abubekir Saydam (Federal Almanya» IFA), Ahmet Daskapan (Hollanda-LSOBA) ve Mahmut Erdem (Danimarka-IND-sam). 


Konferansta ekonomik krizin göçmenler üzerindeki etkileri, göçmenlerin yaşadıkları ülkelerde toplumsal yaşamın her alanında aktif rol almaları, uluslararası düzeyde ortak çalışma koşulları, ikinci kuşak göçmenlerin sorunlari Üzerinde duruldu. Konferansın bu konulara ilişkin olarak aldığı kararların içinde en önemlisi, bu konferansa katılım koşullarında yapılan değişiklik oldu. 
Bugüne kadar konferansa ancak ülke çapında çalışma yürütebilen göçmen örgütleri katılabiliyordu. 
Konferansın aldığı kararla bu koşul kaldırıldı ve beşinci konferansa bütün göçmen örgütlerinin çağrılması o kararlaştırıldı, Bu olumlu adımla, çalışmaların etkinliğinin daha da artması bekleniyor. 


Konferans sonunda kabul edilen öteki kararlar ise özetle şöyleydi: 

© Göçmenişçilerbulundukları ülkelerde, o ülkenin işçileri ve des mokrasi güçleriyle birlikte silahlanmaya ve sosyal kısıtlamalara karşı barış ve iş için verilen mücadeleye katılmalıdır. 


© Göçmen işçiler yerel seçimlere katılabilmelidir. Bu, genel seçimlere de katılma hakkı için bir adım olmalıdır. Göçmenlerin kendileriyle ilgili olarak alınan bütün kararlarda söz hakları ol» malıdır, 


» Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve uluslararası Çalış» ma Örgütü gibi kuruluşlar göçmen işçi sorunlarıyla ilgili konularda göçmen örgütlerine danışmalıdırlar, 


© Göçmenlere eğitim ve meslek eğitimi konularında eşit haklar verilmelidir. 


Á 
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HABERLER/YORUMLAR 


Sayfa 5 


Oster'in bu yılki belgisi 
“Barış ve İş” 


Geçtiğimiz yıllarda oldugu gibi bu yıl da Federal Almanya'nın tüm yörelerinde Oster barış yürüyüşleri yapılyor. Hazırlık çalışmalarını 

` sürdüren Oster yürüyüş komitelerinin verdiği bilgilere göre bu yılki yürüyüşler “Baniş ve İş” belgisi altında yapılacak, Ana istemler arasında ABD atom füzelerinin Federal Almanya'ya yerleştirilmesinin durdurulması ve mon- te edilmiş olanlarının sökülmesi ve Cenevre silahsızlanma görüşmelerinde başar cl- de edilebilmesi için uygun ortamin yaratılmiısı yer aliyor. 1985 Oster yürüyüşleri DGB ve ona bağlı sendikalar tarafından da destekleniyor. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılıda yüzbinlerce yerlisyyabancı barışsever “Füze değil, İş” istemini yükseltecek ve barışın korunması için kararlılıklarınıdilegetirecekler. 


Meclisteki idam dosyası 
69'e yükseldi 


Askeri Yargıtay tarafından onaylanarak haklarında verilen idam kararları kesinleşen 
6 kişinin dosyası daha Meclis'e geldi. Böylece infaz için Meclis'in onayını bekleyen idam mahkumlarının sayısı da 59'dan 65'e yükseldi. Dosyaları Meclis'e gelen 6 idam mahkumunun adları şöyle: 


Ahmet Öğretmen, Kemal Teksöz, Mustafa Çepik, Salih Sezgi, Hasan Çepik ve Musa Aslan. Diğer 59 idam mahku- 


mundan saplayabildiğimiz 50'sinin adlarını Türkiye Postası'nın 52. sayısında açıklamıştık 


Bilindiği gibi haklarında verilmiş idam cezaları Askeri Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşen idam mahkumlarının dosyaları önce Meclis'te ele alınıyor ve ardindan Kenan “Evren'in imzaladığı kararlar infaz ediliyor. 


TEMMUZ 1982-METRİS SIKIYÖNETİM TUTUKEVİ 


Boyun eğmeyenlerden bir demet. Reha İsvan sağ başta 


yâr 


ıl Fa sizmin zindanında bir 


Emperyalist basının “hür dünyaya kaçış” yalanlarına etkili bir yanıt 


DDR'den “Batı” ya göçmüş binlerce ülkesine geri dönmek istiyor 


kisi ü 


6 Mart çarşamba günü Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde (DAC) Sosyalist Birlik Partisi yayin organı “Neues Deutschland” tarafından yayınlanan belgesel bir haber günün en çok tartışılan konusu oldu, Habere göre 20 binden fazla eski Demokratik Almanya yurttaşı Almanya Sosyalist Birlik Partisi Merkez Komitesi'ne yada Bakanlar Kurulu'nu yazılı olarak başvurarak ülkelerine geri dönmek istediklerini açıkladılar, 

Geçen yıl kendi istekleriyle Federal Almanya'ya göç etmiş olan eski DAC yurttaşları bu kararlarına gerekçe olarak Federal Almanya'daki işsizlik ve sosyal eşitsizliği, çocukların eğitim olanaklarının kötü oluşunu, kapitalist topluma uyum sağlayamamalarıni ve yalnızlığı gösteriyorlar Dönmek isteyenler arasında işçi» lerin yanısıra doktor, sanatçı ve öğretmen gibi çeşitli mesleklerden insanlar bulunuyor. 

Demokratik Almanya'dan Federal Almanya'ya göçenlerin birçoğu özgürlüğe ve refaha kavuşacaklarını sandıkları için ülkelerini terketmişlerdi. 

Bu vesileyle bugüne kadar Fe- 


Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye demokrasi gü 


von dan Verhültnlanan in der BED geta / ich möube in da 


hn Kelreilsee em das Temiraikizalişş der SED, es doa Simel ret, em Gen Mhalaterra mad ma örtme Üryan der BOR There Uver elenaliya DOR- Bürge Herem E med me Rüehr ia do DOZ. Dos AuBommiaistorhm dar ODÈ hi bomettreyi, din Antr” ge re 


in der BRO nhh abfinden / Wir uad seli längerer Zait orboitslos altan İn spare Haluan, dia DOR, nik / Wie midhion in dio DOR 


SED MERKEZ KOMİTESİ ORGANI NEUES DEUTSHCLAND'DA OLAY KUPÜRDEKİ GİBİ YER ALDI 


deral Alman kamuoyunun gözünden kaçan, daha doğrusu kaçınilan bir gerçek de suyüzüne çıkti: Insanların hep doğrudan Batı» ya gitmek istediklerini vurgulayan Federal Alman yetkilileri 1964-84 yılları arasındaki yirmi yılda toplam 47 bin 850 Kişinin batıdan. doğuya göç ettiğini bildirmek zorunda kaldılar, Demokratik Almanya resmi haber ajansı ADN ise 1975-1984 yılları arasında 13 binden fazla Federal Almanyà yurttaşının ADC'ye yerleştiğini bildirdi. Demek ki sadece 


1984 yılında 1100 Alman sosyaliz- 


mi seçti 


Federal Almanya'da yıllardır yürütülen ve kapitalizmde insanların çok daha mutlu olduklarını öne süren propaganda böylece önemli bir yara almış, yalanlanmuş oluyordu. Üstelik kimler tara» fından! Bu propagandayı yalanla» yanlar zaten öteden beri sosyalist düzeni savunan komünistler de-Bil, daha bir yıl önce sosyalizme sırt çevirip batıya “kapağı atanlar” oldu! Gerici basın bu ters etkiyi 


silebilmek için harıl harıl çalışma» ya başladıysa da nafile. 


“Neues Deutschland” gazetesi tam sayfa olarak yayınladığı haberde, başvuruda bulunanların bir kısmınıadları, adresleri ve geri dönme gerekçeleri ile birlikte açıkladı. Şöyle diyor bir “eski” “FAC'de kendimi bir başka dünyadaki bir yabancı gibi hissediyorum. 
Bunun için DAC'ne geri dönmek istiyorum. FAC'deki sosyal güvensizlik karşısında hüsrana uğradım, işsizim,” 19 yaşındaki Udo Wilke 


çleriyle dayanışma daha da güçlendi 


8 Mart etkinlikleri Batı aavmpa da canlı geçti 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 


şitli kentlerinde Türkiyeli kadınların da aktif katı- 


lımlarıyla kutlandı. Sendikaların, 


inisiyatiflerinin, demokratik kişi ve kuruluşların gi- 


rişimleriyle yapılan toplantı ve yü, 


ce kadın katıldı. Özellikle Türkiyeli kadınların yo- 


ğun olarak katıldıkları toplantılar, 


litik tutuklularla ve Barış Derneği Davası'nın tek kadın tutuklusu olan Reha Isvan'la dayanışma kam- 


panyasına dönüşlü. 


© Sirasbourg'da bir ay kadar önce bir kâmpannde başlayan 8 Mart hazırlıkları, bir dizi söhbet,dayanışma toplantıları ve broşür dağıtımıyt sürdürülerek 2 Mart günü başarıyla noktalandı. 
© Hamburg'da 3 Mart'ta Türkiyelilerin, 10 Mart” 


ya 


Avrupa'nın çe- 


partilerin, kadın rüyüşlere binler- 


Türkiye'deki po- 


halen bir meslek öğrenimi yeri bulamadığını ve vatan hasreti çektiğini belirtiyor. 66'lik nine Erna Wölk ise, akrabalarının verdikleri sözlere karşın yalniz bira» kıldığını, yabancı bir ortamda her türlü yardımdan uzak kendi haline terkedildiğini yazıyor. 52 yaşındaki tornacı Helmut Schaks, bati televizyonunun parlak reklamlarına kanarak ülkesini terk ettiğini itiraf ediyor. 

Şimdiye kadar batıya göç edenlerin, pişman olsalarda tekrar Demokratik Alman Cumhuriyeti'ne geri dönmelerine izin vermeyen DAC yetkilileri bu defa geri dönmek için başvuranların dilekçelerinin inceleceğini, çocuklu ailelere öncelik tanınacağını açıkladı. 
lar. Öleyandan DAC gazetelerine gelen okuyucu mektuplarından, orada halkın büyük çoğunluğunun söz konusu kişilere geri dönüş izni verilmesine karşı çıktığı anlaşılıyor. Mektuplurda “sosyalist düzen bir takım maceracılar için bir sigorta şirketi değildir. Işleri rast gitseydi batıda kalacaklardı, umduklarını bulamadılar, dönmek istiyorlar. Biz bunlara nasıl güvenelim?” deniyor, 


6 Türkiyeli 
örgütün ortak eylem programı açıklandı 


Federal Almanya'daki Türk ve Kürt göçmenlerin yığın örgütle» rinden 6'si, 28 Şubat günü yaptık» lan toplantıda üzerinde anlaştık» ları ortak eylem programını bir genelgeyle üyelerine duyurdular, Birlik Yolu, DIBAF, FIDEF, Ger- 


k-ADK.KKDK 


“Eger bize, ‘Size ne dünyadan, Helsinki Nihai Senedi'nden, detanttan, Barış İçin Halkların Dünya Parlamentosu'ndan, Uluslararası Çocuk Yılı'ndan, üçüncü dünyadan? Bunlar insanı suça iter, bunlara eğilmek politika yapmaktır, derneklerin, kişilerin yüzkarasıdır diyorsanız, ben yerden göğe elhak suçluyum efendim. 
Bunu tartışmasız kabul ediyorum...” 
Bu sözler, Barış Demeği Davası'nın tek kadın tutuklusu Reha İsyan'dan. O bu sözleriyle cunta yangıçlarının suratlarına bir şamar vuruyor, dünya barış güçlerinin ise onuru oluyordu. Reha İsvan bu yılını 30 Ağustos'unda 60 yaşına basacak. Barış Derneği Davası'ndan 8 yıl ceza yedi ama hiç boyun eğmedi. Dünyada ve ülkemizde barışi savunmaktan bir adım bile geri atmadı. 
Reha İsvan, diğer Barış Demeği yöneticileriyle birlikte 23 Şubat 
1982 tarihinde tutuklandı. 10 ay geçici olarak tahliye edildi. An- 
14 Kasım 1983'de tekrar tutuklanarak İstanbul'da Metris 
eri Ceza ve Tutukevi'ne kondu. 26 aydır tutuklu olan bu yigil bârış savaşçısının 60. yaşında özgür kalması için “Reha Ísvan'a 
Avrupa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle doruk noktasına çıkarak barış güçlerinden binlerde imza toplandı.” 


ük” belgisi altında başlayan dayanışma kampanyası, ` 


ta sürdürülerek £ Mart günü başarıyla MORAN © Hamburg'da 3 Mart'ta Türkiyelilerin, 10 Mart ta ise değişik uluslardan kadınların ortaklaşa dü- 


zenledikleri toplantılarda halkların Kardeşliği, ba- 


ve yabancı katıldı 


© Essen'de 2 Mart'ta Türkiyeli İşçiler Derneği kadın kolu tarafından, 8 Mart'ta DGB, 9 Mart'ta SPD'nin yaptığı toplantılara aktif olarak katılan Türkiyeliler, Reha Isvan'la dayanışma amacıylağok 


sayıda imza topladılar. 


© Aynca Geislingen, Köln, Düsseldorf, Bad 
Kreuznach, Gelsenkirchen ve Wuppertal'de de 8 
Mart'ı kutlama toplantıları yapıldı. 

© Bremerhaven'da aralarında FIDEF'in de bulunduğu 17 kadın girişiminin ortaklaşa düzenledikleri kutlamalarda “Savaşa ve İşsizliğe Karşı, Barış 


ve Iş” belgisine ağırlık verildi. 


© Wiesbaden'de Türkiyeli kadinlar 8 Mart'ı bir miting, yürüyüş ve salon toplantısı ile kutladılar. Mitingden sonra yapılan me-Şaleli yürüyüş 400 kişinin katıldıği bir Kültür Şenliği ile sona erdi. 


rış, dayanışma belgileri ağırlıktaydı. 
© Frankfurt'ta Alman Sendikalar Birliği DGB nin düzenlediği yürüyüşe 1500'ü aşkın Türkiyeli 


© Londra'daki kutlama 9 Mart” ta “Reha İsvan'a Özgürlük” kampanyasıyla birlikte başladı. Irak, Iran, Afrika Ulusal Kongresi kadin örgütleri ve Madenciler Sendikası'nın (o katıldığı toplantı 


dünya Kadınlar 


günü 


EŞİTLİK RARIS Pier ay. 


Londra Belediyesi (GLC) tarafindan desteklendi. 

© Duisburg'da 7 Mart'ta DFI, 
8 Mart'ta DGB'nin düzenledikleri toplantılara bir konuşmacı ve aktif destekleriyle katılan Duis- 


SENDİKACI GÖZÜYLE 


Federal Yüksek İş Mahkemesinin geçenlerde verdiği bir karara göre, işten çıkarılanlar ve bunun için mahkemeye başvuranlar, birinci mahkemeyi kazanmaları halinde işyerine dönebilecek ve dava hukuksal açıdan kesin olarak karara bağlanıncaya kadar çalışmaya devam edebilecekler. 

Bu zamana kadar yapılan uygulamaya göre, işçi birinci mahkemeyi kazan- sa dahi patron tarafından çalıştırılmıyor, davanın yıllar süren kesin sonucu bekleniyordu. Bu durum İşçiye Arbeitsamt'a yazılıp yeni bir işyeri beklemeyi veya kendi gücüyle işyeri bulmayı getiriyordu. Olayı örnek olması açısından bir Türkiyeli işçiye uygulayacak olursak, açık olan işyerlerine önce Alman, sonra AET üyesi ülkelerin işçilerinin ve ondan sonra diğerlerinin alınmasının yasallaştırıldığı bu ülkede bizlerin durumunun daha zor olduğu ortaya Çıkar 

Alınan mahkeme kararı herşeye rağmen biz çalışanlar açısından mutlaka olumlu ve sevindirici bir kazanımdır. 
“Yeterli midir?” sorusuna ise, kesinlikle HAYIR diyoruz. Neden mi? işten çrkarmalarda aylar, hattâ yıllar süren bit rinci mahkeme kararına gelmeden önce yasa yapıcılanının, partilerin açıklığa 


kavuşturması gereken bazı sorunları vardır. 

Bunlardan birincisi, dünyanın her yerinde geçerli olan hukuk anlayışı, “İddia edenin, ispat yükümlülüğü vardır” şeklindedir. Yani, “hırsız” dediğiniz kişinin hırsızlığını ispat etmek, bu iddiayı öne sürene, yani size düşer. Nedense demokratik, sosyal-hukuk devleti Federal Almanya'da bu hukuk kuralı, işten çıkarmalarda işlemez, işletilmez. Daha doğrusu tersi işletilmeye çalışılır. Nasıl mı? 

İşçiyi işten çıkarmak isteyen işverendir, dolayısıyla da çıkışı gerektiren gerekçelerin yasalar önünde “Ispatı” da işverene düşer. Çıkış için yeterli gerekçe bulur mu, bulmaz mı, bizim burada aradığımız o değil. Bizim aradığımız iddia ve ispat yükümlülüğünün kimde, daha doğrusu işverende oluşu 

Federal Almanya'daki işten çıkarma” larla ilgili yasalar ise işverenleri ispat yükümlülüklerinden kurtarmakta, onlara sadece “İddia” ile işçiye çıkış verme yetkisini tanımaktadır. “Ispat” yükümlülüğü ise işçiye yüklenmekte, eğer gerektiğini “İspatlamak” zorunda bırakılmaktadır. Sözün kısası burada, “Ben sana hırsız diyorum, eğer değilsen, 


Fesihten korunma mı, işsiz bırakma yasası mı? 


git mahkemeye olmadığını ispat et” mantığı yürürlüktedir. 

Öyleyse yasa yapıcılanna, partilere daha önce düşen ivedi görev, işten çrkarmalarda “İddia ve Ispatın” kesinlikle işverene yüklenmesi ve mahkeme kesin olarak sonuçlanıncaya kadar işci- nin işine devamının yasalarla sağlanmasıdır. Yaşam gösteriyor ki, işyeri Teşkilat Yasasının 102. maddesinin 5. fıkrası bu konuda yeterli değildir. 

İkincisi, işçiyi işten çıkarmak isteyen Işverendir. Yaşamını sürdürebilmek için çalışmak, işgücünü satmak zorunda birakılan ise işçidir. Işyeri kaybı işçi için ekonomik ve sosyal yıkım demektir. 
Öyle ise işçinin çıkarı işyerini kaybetmemek olacaktır. işyerini kapatan, üretimi durduran işverenin bütün sülalesiyle uzun yıllar, en rahat koşullarda, hiç çalışmadan yaşayacak ekonomik gücü vardır. Aynı olanak işçide yoktur. Dahası var: Işçi çıkaran işveren, çıkardığı işçinin ücretinden tasarruf, dolayısıyla ek kâr sağlayacaktır. Onun bu tasarrufu, işsiz kalanın ekmeğinin, aşının karşılığıdır. 

Olayın ekonomik ve sosyal yönü açısından da çıkışlarda kesin mahkeme kararına kadar işçinin işine devam et- 


mesi en azından kendisinin zarannı azaltacaktır. 

Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet, bunun sonucu olan ekonomik güç ve ekonomik gücün uzantısı olan politik gücü elinde bulunduranlar işçiler değil, işverenlerdir. Bunlardan yoksun olan ise işçilerdir. Bu derece güçlünün karşısında işyerini korumak için aylarca mahkeme kapılarında mücadele veren, yoksullukla karşı karşıya bırakılan işçilerin bu durumlarının sosyal ve hukuksallığını, halkın çıkarlarını koruduklarını her fırsatta tekrarlayan parti ve politika-Gilara bırakıyoruz. 

Federal Alman anayasasının, insan onur ve haysiyetinin korunması konusunda temel görüşlerini içeren 20, maddesinin, 1. fıkrası kağıt üzerinde de olsa varolmaya devam etsin. Insanın aklına bazen “Patron mu hükümetin patronu, hükümet mi patronun hükümeti” diye soracağı geliyor. Yukanda işten çıkarmalarda daha birinci mahkemenin kararına gelmeden çok daha önce yapilmasi gerekenlerin bir kısmını sırala” dık. Ama bütün bunlardan önce yapıl» ması gereken de var. Ne mi? Sendikaların da istemi olan “herkese çalışma hakkının” yasallaştınılması. 


burg Işçi Derneği Kadın kolunun girişimleriyle 10 Mart'ta büyük bir salon toplantısı düzenlendi. 
Duisburg'daki Türkiyelilere unutamayacakları bir şenlik sunmayı başaran kutlama komitesi; bugünekadar butürtoplantılarda özellikle yemek yapmak ve standlarda büyük bir özveriyle çalışan kadınların, eğer sorumluluk verilirse hayatın her alanında başarılı olabileceklerini de kanıtladı. 


Kadın hareketinin dia, müzik, Şiir eşliğinde anlatıldığı, 12 Eylül sonrasında cezaevinde yatmış bir kadının politik tutuklularla dayanışmanın öneminianlatığı ve misafirleri “Reha Isvan'a Özgürlük” kampanyasına katılmaya çağırdığı konuşmasının da yer aldığı ilk bölüm Kadın Korosu'nun türküleriyle sona erdi. “Kadın-Erkek Eşit mi?” adlı güldürü ile başlayan ikinci bölüm ise Mesut Çobancıoğlu, Muharrem Akyıldız, Ozan Gül, Krefeld Folkloru ve çeşitli sanatçıların katılımıyla s0- nuçlarıdı. 


Hazırlıklarına aylarca önce naşlanan 8 Mart Şenliği içinönce Mesut Çobancıoğlu tarafından çalış» Urılan bir kadın korosu oluşturu!- du. Ve yine aynı amaçla oluşturulan tiyatro grubunun çalışmalarına değişik kesim ve mesleklerden kadınlar katıldı. Senaryosundan kostümlerine kadar kollektif olarak hazırlanan ve çoğu hayatında hiç sahneye çıkmamış sekiz kadının rol aldığı güldürü ise Duisburgluların günlük yaşımında da yankılandı. Önümüzdeki sayıda bu çalışmalara aktif olarak kaulan ya da izleyenlerle yaptığımız konuşmaları aktarmaya çalışacağız 


bum dikek sik h ba eği Birlik Yolu, DIBAF, FIDEF, Gerçek ADK, KKDK ve KÖMKAR ya” yınladıkları ortak genelgede, geçtiğimiz Aralık ayında kurulduğu ilan edilen “Sol Birlik”i destekle diklerini ve ortak olarak düzenleyecekleri bütün eylemlerde “Yayasın Sol Birlik” pankartı taşıyacaklarını açıkladılar. 

Görgüt Haziran ayına kadar bir- 


likte yürütecekleri eylem progra- 


muni şu noktalarda topladılar; 

e Osier bany yürüyüşleri: Bu yilki banş yürüyüşlerinde de “Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'n- daki siyasi tutuklulara özgürlük” imzakampanyası sürdürülecek ve toplanan imzalar Nisan ayı sonunda toplanacak olan Avrupa Konseyi'ne ulaştırılacak 

è Özal'ın Hannovere yelişi: Hannover kentindeki fuarı ziyaret edecek olan Özal'ı protesto amacıyla 20 Nisan'da düzenlene- 


cek yü ş desteklenecek. 
e | Alman Sendikalar 
Birliği nin düzenlediği. | 


Mayıs gösterilerine birlikte kaulınacak 

e $ Mayıs: Faşizmin yenilgiye uğrayışının 40. yılını kutlama cylemlerinde aktif yer alınacak, 


Strasbourg'da 
TKP ve 
Devrimci Işçi yandaşları toplantı yaptı 


Fransa'nın Strasbourg kentinde Yaşayan Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Devrimci Işçi yandaşı Türkiyeliler ortak bir seminer toplanlısı yaptılar. Iki siyasi görüşün yandaşı 60 kişiye ek olarak başka siyasi görüşlere sahip kişilerin de izledikleri seminerde, Türkiye demokrasi güçleriyle (dayanışma amacıyla yapılacak eylemleri birlikte örgütlemek konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Idamlara, işkencelere, Kürt halkı üzerindeki baskılara karşı dayanışma hareketini daha da güçlendirmek için sol güçlerin birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, siyasi görüşler arasındaki ideolojik ayrılıkların bu konuda güç ve eylem birliği yapılması için bir engel oluşturma» dığı belirtildi 


Sayfa 6 ~ 
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Türkiye Haftası 


Federal Almanya'nın Kaiserslavtern Belediyesi 16-30 Mart tarihleri arasında bir “Türkiye Haftası” düzenledi. Hafta boyunca düzenlenen programda “Insanları, şehirleri ve manzaralanyla Türkiye” konulu bir fotoğraf sergisi, “Türkiye üzerine sohbet” ve “Türkiye'de neler oluyor: Demokrasi mi, askeri diktatörlük mü?” konulu tartuşma toplanılan, “Türkiye üzerine edebiyat ve Türkiye edebiyatı” konulu bir kitap sergisi de yer alıyor. 27 Mart günü saat 20'de düzenlenen şiir okuma gecesinde ise ozan Yaşar Miraç kendi şiirlerini okuyacak. 


RE-TİD ve DU-TİD 
Genel Kurulları 


FİDEF'e bağlı Recklinghausen Türk İşçileri Derneği ile Duisburg Türkiye Işçi Dernegi'nin genel kurulları yapıldı. 
Konuşmacı olarak Maden-İş Eğitim Müdürü Süleyman Üstün'ün de katıldığı RE-TID'in genel kurulunun kültür programına Heval, Hamdi Tanses, 

_ Adnan Bilgin ve Ismail Çelik de yer aldılar. 


Augsburg'da 
“bedelzedeler gecesi” 


Federal Almanya'nın Augsburg kentinde Türkiyeli Gençler Birliği ile Askerlik Çağına Gelmiş Gençler Komitesi'nin DGB-Haus'da 2 Mari günü birlikte düzenledikleri o “Bedelzedeler Gecesi”ne 140 kişi katıldı. Gecede Münih ve İngolstadi'daki Askerlik Çağına Gelmiş Gençler Komitesi temsilcileri de birer konuşma yaptılar. 


Ulm'da dostluk gecesi 


Federal Almanya'nın Ulm kentindeki “Türkiyeliler Spor ve Kültür Derneği"nin düzenlediği dostluk gecesine 200'ü aşkın kişi katıldı. Gecede Ulm IG-Metall ikinci başkanı, DKP bölge başkanı ve Yeşiller'in sözcüsü de bâşarı mesajları © _ okudular. Ayrıca DGB bölge. 


Polisin Türklere karşı bu tutumu yeni değil. Benzer olaylar daha önce de yaşandı + 


Krefeld'de savunmasız halka saldıran polis uluslararası dayanışmaya çarptı 


dığı yabancılar politikasından da cesaretlenerek özellikle yabancılara karşı saldırganlaşan polis, birkaç ay önce Stuttgart'ta bir Türk işçisini boğarak öldürmüştü, Krefeldliler de polisin bu tutumundan, kendi başlarından geçenlerden son döneme İlişkin çok sayıda örnek veriyorlar. Türkiye Postası muhabirleri, polisin saldırısına uğrayan ve olaya tanık olan vatandaşlarımızdan olayın ayrıntılarını dinledi 


Federal Alman polisinin savunmasız insanlara, özellikle de yabancılara karşı son dönemlerde yoğunlaştırdığı saldırgan ve keyfi uygulamalar zincirine, Krefeld'de geçtiğimiz 3 Mart günü yeni bir halka daha eklendi. Yabancıların yoğun olarak oturduğu Ritterstrasse'de akşam üzeri saat 4-5 sıralarında otomattan sakız çekmekte olan 6-10 yaş arasındaki Türk çocuklarını hastanelik edinceye kadar dövüp, yerler- 


Türkiye Postası: Sevim hanım, olayı ilk gören ve yaşayan kişi sizsiniz. Olayı bize anlatır mısınız? 


Sevim Kılıç: Kızlarımı düğün yerinden almak için sokağa çıktığımda çocuk bağırtıları duydum. 
Ses gelen yere doğru baktığımda, üçadamın “bizi kurtarın” diye bagıran çocukları arabalarına doğru sürüklediklerini gördüm. Hemen koştum, kimsiniz, ne istiyorsunuz bu çocuklardan diye bağırınca beni ittiler. Bir de bakm ki arabanın içinde de dört çocuk var, bizim mahallenin çocüklarıydı. 
Arabanın önüne dikilip bağırdım, ailesi gelmeden bu çocukları bir yere götüremezsiniz diye. Çok korkmuş, kendimi kaybetmiştim. 
Çünkü bundan 9 ay önce de kom-Şumuzun kızı Bestekaçırılmış, ertesigün (karşımızdaki fabrika- nın bahçesinde ölü bulunmuştu... O arada sesimizi duyarak koşanlardan Haci amcanın, çocuklan götürmelerini engellemek için arabanın kontak anahtarını almaya çalıştığını gördüm. Ada- mi yere yatırıp dövmeye başladıladılar. Bu arada resmi arabalarla ve köpekleriyle gelen polisler de coplarla üzerimize saldırdılar, bir yandan da “dağılın” diye bagırıyor ve üzerlerimize silahlarını doğrultuyorlardı. Yine başka bir komşu kadın arabanın kapısını açtı da hiç olmazsa çocuklar kaçıp kurtuldular. Bir de baktım, 


olay yerine gelen oğlum Kadri'yi polis almış döverek arabaya sokmaya çalışıyor. Çocuğumun ne suçu var, nereye götürüyorsunuz diye bağırınca birisi göğsüme hızla vurdu, bayılmışım, Gözlerimi evde açtım. Beyin sarsıntısı geçirmişim. Tüm vücudumda darbe izleri var. Bir hafta süre hastanede yattım... Çocukları kaçırmaya çalışanların polis olduklarını belirten hiçbir şey yoktu. Kim olduklarını sordum, söylemediler. 


Kadir Kılıç: Ben de Hacı amcanın dövüldüğünü görünce eve koşup polise telefon etmiştim; hemen geldiler ama arabalarından 


Krefeld 


HABERLER/YORUMLAR 


de sürükleyip arabalarına atarak “götürmek” isteyen üç sivil polis; çocuklar kaçınlıyor sanıp onları kurtarmak amacıyla sokağa fırlayan insanları da tekmeleyerek dövdü. Olay yerine gelen on resmi arabadan çıkan polisler halkı coplayarak köpeklerini üzerlerine saldılar. Karakola götürülen suçsuz insanlar burada da dövüldüler, hakarete uğradılar, soğuk hücrelere atıldılar, polisce hazırlanan ifadeleri imza- 


iner inmez orda toplananların üzerlerine saldırarak coplamaya başladılar. Kapının önüne indim, daha ne yapacağıma karar vermeden şaşkınlıkla bakınırken dört polis aniden üzerime çullandılar döve döve arabalarına sürükledilerbeni. Bizi direk karakola götürdüler. Orada suçumuzu sorunca dayak yedim, küfürler işittik. Karakolda ilginç bir olaya da tanık oldum; haberi gazeteye veriyorlardı, polisin biri diğerine “100 Türk saldırdı diye yazayım mı?” 
diye sorunca diğeri ise “150 yaz” dedi. (Rheinische Post gazetesi daha sonra haberi “150 Türk polise saldırdı” başlığıyla verdi). 


lamaya zorlandılar. Bu arada polisler yine Ritterstrasse'de oturan yabancıların evini basarak kimlik kontrolü yaptı. Saldırgan polisin çocukları kurtarmak isteyen Türk işçilerini tarlaklaması sonucunda yaralanan bir kadın ve biri yaşlı üç erkek bir hafta hastanede yatmak zorunda kaldı, Yetkililerin olayları hasıraltı etmelerinden, suçluların cezalandırılmamalarından ve CDU/CSU-FDP hükümetinin uygula- 


KADİR AYDIN, SELİM 
> AYDINVETAHİR 

| SEZGİN, 
ÜÇSİYİL 
POLİSİN SALDIRISINA 
UĞRAYIP DÖVÜLEN, 
YERLERDE 
SÜRÜKLENEN, , 
ARABAYA BİNDİRİLİP GÖTÜRÜLMEK 
İSTENEN VE EN 
BÜYÜGÜ ON YAŞINDA 
OLAN ÇOCUKLAR. 
BİRİNİN KABURGALARI 
EZİLMİŞ, BİR 
DİĞERİNİN TÜM 
VÜCUDU YARALI 


Türkiye Postası: Sizi karakola neden götürdüler Remzi bey? 


Remzi Kılıç: Önüne geleni coplayan polisleri, yerde baygın yatan karımı, tam bir savaş alanına dönen manzarayı, dövülen Hacı'yı ve oğlumu görüyor, ne yapacağı» mı bilemeden bakıyordum ki, beni de paldır küldür polis arabasınaatlılar, Arabada Hacı'nın durumu gerçekten berbattı, Bir dearabanın içinde karın boşluğuna vurdular coplarla, Bizim suçumuz ne diye sordukça “çok konuşma domuz yabancı” diyorlardı. Karakolda, gidip kimliklerinizi getir 


dediler. Pasaportlarımızı almak için eve geldiğimde polislerin köpekleriyle evlerimizi bastıklarını öğrendim. Karakola döndüğüm- de Hacı'ya kendi yazdıkları ifâdeyi imzalatmak istediklerini gördüm, Kendisini daha önce soğuk bir hücreye kapatmışlar. “Ben Hacıyım, yalan ifade falan imzalamam, tercüman İsterim” diyen Hâacı'yı tekrar aynı hücreye kapalmak ve sınırdışı etmekle tehdit ettiler, kağıdı yırlıp suratına attılar... Biz mahalle halkı olarak şimdi büyük bir korku içindeyiz. 
Bugüne kadar polisin güvenliğimizi koruduğunu sanırdık, şimdi polis tarafından hayatımız tehlikede... Bizi desteklemek için kurulan girişimin yürüyüş kararını çok olumlu bulduk. Ailemle katılacağım. Zaten tüm mahalleli de katılacak sanırım. 


Ali Osman Aydın: “Götürülmek” istenen çocuklardan ikisi benim çocuklarım. Çocuklar kurtulup yukanya çıktıklarında aşagıya baktım ki, polisler Hacı arkadaşı dövüyorlar. Hemen koştum. Yerde yatan Sevim yengenin polisler tarafından fotoğrafının çekilmek istendiğini görünce engellemek istedim, elimi makine- nin önüne koydum. O arada iki polis beni arabaya atarak yumrukladi ve “domuz Türk” diye bağırarak kendi yazdığı ifadeyi imzalatmak istedi. 


Türkiye Postası: Bundan öncede polisin bu tür görevini ihmal etme, kötüye kullanma uygulamalarına tanık oldunuz mu? 

Fatma Aksoy: Ben oldum. Geçtiğimiz Eylül ayının onbeşiydi, gece işten eve dönüyordum. Karşıdan mobiletli iki Alman genci geliyordu. Aniden kaldırıma çıktılar, Anladım ben, çarpacaklar, kenara çekildim, onlar da duvara çarptı. Henüz toparlanmaya çalt-Şırlarken koştum, alttaki komşu- nun evinden polise telefon ettim. 
Kapının önünde bekle, hemen geliyoruz dediler, Fakat olaydan yarım saat sonra ancak geldiler; yani ben yarım saat kapının önünde beklemek zorunda kaldım gece yarısı. Tabii onlar gelene kadar gençler de kaçtılar ama mobiletin düştüğü yerde izler belli idi. “Niçin bu kadar geç geldiniz, ya beni öldürseydiler” diye sordum, “ölmedin ya” diye alaycı bir tavirla cevap verip gittiler. Yine bundan 3 hafta önce gece saat birbuçuk civarında çatıdan gelen gürültülerle uyandım. Orada kim var diye bağırdım. Bir Alman, “ısınmak istiyorum” diye cevap verdi. 
Çok korktum yangın çıkaracak diye, hemen polise telefon ettim. 
Geldiler, Alman gencini aşağıya indirdiler. Ne yapacaklar acaba diye merak ediparkalarından baktım, genci kapının önünde bıraktilar, “haydi git” dediler. 


Krefeld Camii İmamı: “Sessiz kalırsak bir daha sefere daha kötüsünü yaparlar” 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başkanlığından, Ulm Belediye © 


Başkanı'ndan, KOMKAR Ulm grubundan, Giengen Barışspor Klübü'nden, Göppingen Işçi Birliği'nden yazılı mesajlar geldi. Kültür programında DGB Korosu'nun sunduğu Türkçe ve Italyanca şarkılar, Kürt ozan Ali Şir, Ozan Şafak, Göppingen Işçi Birliği Folklor Grubu, Giengen Yunan Folklor Klübü geceye renk kattı. 

.5 Geceye katılan şair-yazar Rolf- 

© Dieter Bach'ın okuduğu kendi 

sine ve Nazım Hikmet'e ait șiirler ilgiyle dinlendi. 


Naturfreundejugend delege konferansı 


Natu! dejugend Baden- 
Würth bölge örgütleri 
delege konferanslarını 3 ve 4 
Mart ri Göppingen Haus 


— der Jugend salonlarında yapt- 


lar, 250 delegenin katıldığı konferansın yabancı düşmanlığının incelendiği grubuna, Göppingen Işçi Birliği davet edilerek konuya ilişkin görüşleri alındı. 
“-Göppingen İşçi Birliği sözcüsü 
| yaklaşık bir saat süren konuş- 
| masında yabancı düşmanlığı- 
| nin kaynAkları ve nasıl karşı çı- 
Y Malabileceği konusunu ele aldı. 
© Konunumiçinde yabancıların ev sorununa, oturma ve çalışma müsaadeleri sorununa, Türkiyeli gençlerin bedelli askerlik sorununa, yabancı çocukların eğitim sorunlarına değinildi. 


|Yeni bir 
gençlik dergisi 


Arbeiterwohlfahırt Düsseldorf şubesi “Sosyal Çalışmalar Projesi"nce Merhaba-für Freundschaft adlı bir gençlik dergisi yayınlanmaya başlandı. Ilk sayısı Şubat ayında çıkan ve iki dilde de yazılan yazıları içeren derginin redaksiyonu, bu çalişmanın amacının, yerli ve yabancı gençler; arasındaki önyargıları kırmak ve gençlerin ortak sorunlarını işlemek olarak açıklıyorlar, Ücretsiz olan dergiden edinmek isteyenler şu adrese başvurabilirler: Merhaba-für Freundschaft c/o İntemationaler Jugendtreff, Oberbilker Allee, 287, 
4 Düsseldorf 1. 


A 


© Vertraucnsleute sprachen politischen Parteien in Krenem „brutai” geführten Poli-Die D: Jung liza 


Krefeld Olayı'nda burjuva basını yine sınıfta kaldı 


Burjuva gazeteleri kamuoyunu yanıltmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve polis teşkilatının “prestijini kurtarmak” amacıyla Ritterstrasse" deki saldırıyı yalan ve çarpıtmaya dayandırarak haberleştirdi. Olayı tamâmen tersyüz ederek, polisin gerçekte otomat soymakta olan 14 yaşındaki (!) gençleri tutukladığı, tutuklanan kişilerin polisin elinden Zorla alinmaya çalışıldığı ve bu arada 150 Türk'ün polise saldırdığı, sivillerin de gerçekte kimliklerini gösterdikleri...gibilerden yalanlar yazdılar. Bu haberleri veren gazeteci- 


Zuerst zehn, dann 20, spd am Ende 150 bis 200 Personi ten die zur Vernehmüng 


Ritterstrasse'de halka karşı acimasız saldırısı, mahalle halkında korku, ama aynı zamanda tepki ve hiddete yol açarken, Krefeld" deki demokratik örgütler, polisin saldırısına uğrayan kişi ve tanıklar olayın açıklığa kavuşturulması, suçluların cezalandırılması ve saldırıya uğrayan mahalle halkıyla dayanışma ve protesto seslerini yükseltmek amacıyla bir dizi girişimde bulundular. Yabancılarla dayanışma amacıyla kurulmuş olan Krefeld-Bürgerinitiative, saldırının hemen ardından demokratik parti ve örgütleri toplantıya çağırdı. 4 Mart günü biraraya gelen Yeşiller, Bürgerinitiative, Federal Almanya Işçi Dernekleri Federasyonu (FIDEF) ve Demokratik Işçi Dernekleri Federasyonu (DIDFYe bağlı örgütler, Alman Komünist Partisi (DKP) ve Sosyalist Alman Işçi Gençliği (SDAJ) temsilcileri bir girişim oluşturarak, kamuoyunu aydınlatma amacıyla bir bildiri yayınlamayı ve olayda zarar gören ve ilgi duyan tüm kişileri üç gün sonra yapılacak birtoplantıya çağırmayı karar-Aaşlırdılar. 


8 Mart günü Krefeld Türkiyeli 
İşçiler Yardımlaşma Derneği'nde yapılan toplantıya katılan kişiler, basın-yayın organlarının olayı ka- 


KREFELD HALKININ SÖZCÜLERİ NE DEDİLER ? 
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Krefeld sokaklarında yerli yabancı omuz omuza yürüdü 


* sıtlı olarak yanlışaktardığı üzerindedurdularvebir de basın toplantsı kararı aldılar, 13 Mart günü Yeşiller'in belediye binasındaki bürolarında yapılan basın toplantısında saldırıya uğrayanlar ve tanıklar olayı tüm ayrıntılarıyla anlâtirken, basına, polisi mahkemeye verdiklerini duyurdular. 

Olayın açıklığa kavuşturulma- 


sını, savcılığın soruşturma acmasını, saldırgan üç polisin derhal görevden alınmasını ve tüm suçluların cezalandırılmasını talep eden girişim ve saldırıya uğrayan kişiler, yetkililerden şu sorulara yanıt vermelerini istiyorlar: 

» Memurlar göreve neden sivil kıyafetle gönderilir ve görmek isteyenlere kimliklerini göstermez- 


ler? 

© Ana-babaların çocuklarını, eşlerin birbirlerini dövmelerinin yasalarca yasak sayıldığı bir ülkede polisin çocuk dövmeye hakkı var midir ve 6-10 yaşındaki çocuklar aileleri haberdar bile edilmeden nasıl tuluklanırlar? 

* Yaşlı bir adam ve korumasız bir kadın nasıl tekmelenir? 


lerden çoğu olaya karışan ikinci tarafı, yani polise saldırdıkları iddia edilen Türkleri görüp olup biteni bir de onlardan dinlemek ihtiyacını duymadı. 


Ancak işçi örgütleri harekete geçince, saldırıya uğrayanlar birleşince ve Alman ilericilerinin desteği sağlanınca kamuoyuna gerçekler anlatılabildi. Gerici Alman gazeteleri polisi haklı çıkartmak için yalan haber yazmaktan ulanmazken ilerici Alman örgütleri (komünistler, Yeşiller, sosyaldemokratlar) işçilerimizi desteklediler. 


Nitekim yapılan yürüyüşe de katılanların yarısına yakın bir bölümünü Alman dostlarımız oluşturdu. Böylece emekçilerin haklarının ancak her milletten işçilerin birliği sayesinde savunulabileceğini bir kere daha görmüş olduk. 


Krefeld Hür-Türk Derneği Başkanı 


Krefeld şehir yetkililerine polisin bu tutumunu kınadıgımızı ve olayın Türkler üzerinde büyük bir şok etkisi yarattığını bildirdik. Yetkililerden net bir yanıt almadık; ancak araştırmayı derinleştirmek için olayın ayrıntıların öğrenmek üzere polis teşkilatıyla bir toplantı düzenleyeceklerine dair söz verdiler. 


Henner Michels 
DKP Krefeld sorumlusu 


Olayı, Krefeld'de gitgide yoğunlaşan yabancı düşmanlıgının açık bir örneği olarak görüyor ve saldırgan polis memurlarının cezalandırılmalarını istiyoruz. Bizce en önemlisi tüm demokratların yabancı düşmanlığına karşı verilen savaşımdaki örgütlü dayanışmalarıdır. 
Baerbel Olzam 

Yeşiller Krefeld yabancılar sorumlusu Olaydan hemen sonra oluşturulan girişimde yer almaya karar veren örgütümüz, olayın polis ve savcılık tarafından tam anlamıyla açıklığa kavuşturulması ve kamuoyuna yansıtılması gerektiği kanısındadır. 


Martin Koch 
SPD Bölge Başkanlık Kurulu üyesi 

CDU hükümetinin uyguladığı yabancılar politikasını, polisin bu tutumunu destekleyici nitelikte buluyorum. Yürüyüşü hazırlayan örgütlere, katılan kişilere ve olaydan zarar görenlere dayanışmamı iletirim. 


Krefeld Fatih Sultan Mehmet 

Han Camii Imamı 

Görevi asayişi temin etmek olan polis teşkilatı üyeleri halkın üzerine haksızlıkla yürürse o memlekette demokrasiden sözedilemez. Kurulan girişimi memnuniyetle karşılıyorum. Çünkü sessiz kalındığı sürece polis başka sefer daha kötüsünü, daha şiddetlisini yapar. Maddi ve manevi güç birliğimizle bunların karşısında sessiz kalmadığımızı göstermek için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. 
İzinden yeni döndüm. Türkiye'de de birtakım yetkili kuruluşlar pahalılığa karşı sessiz yürüyüş veya şamatalı yürüyüşler istemektedirler; buna da taraftarım ben. Cami- ye gelenlere Krefeld'deki yürüyüşün bildirilerini dağıtıyor, dilimin döndüğünce onlan aydınlatmaya çalışıyorum. Bu sessiz yürüyüş bir başlangıç olmalıdır; bu olaya karşı icabında meclise müracaata kadar her yol denenebilir, 


M. Güler 
Krefeld FIDEF Derneği Başkanı 


Yeni yabancılar yasası çıktığında uygulamanın nasıl olacağının canlı bir örneğini Krefeld'de oturan Türkiyeliler yaşamıştır. Yeni yabancılar yasası çıkuğında polise sınırsız yetkiler verildiği zaman karşımıza nasıl bir tablonun çıkabileceğini şimdi bölgemizdeki Türkiyeliler daha somut olarak görebilmektedirler. Yeni yeni bu tür olaylara tanık olmak istemiyorsak yeni yabancılar yasası parlamentodan geçmemelidir. Kurduğumuz girişimin en geniş toplumsal güçleri temsil eder bir yapıya kavuşturulması görevi önümüzde durmaktadır. Ritterstrasse” deki olay eylem birliği açısından büyük bir önem taşıdı, niteliksel olarak daha da gelişti, bugüne kadar eylemlere katılım dar bir çerçeve dışına ilk defa bu kampanyayla çıktı. Bölgemizde bulunan iki camiinin kampanyamıza sınırlı da olsa desteklemesi bunun en canlı örneğidir. Bu konuyla ilgili diğer bir nokta da, Türk faşistlerinin bu olay karşısında kıllarını kıpırdatmamalarıdır. Olayın hemenardından Türk Federasyonu'na bağlı derneğin bölgedeki bazı camilerin sorumlularıyla toplanip Bulgaristan “olaylarını” kınamayı düşünmesi anlamlıdır, 


Yücel FEYZİOĞLU 


— Birlikte polise düştük. Komiser Kayserili A, L.'ye şöyle bir bakt: “Yahu sen bir kuyumcu dükkanı gibisin” dedi. Kuyumcu dükkanı Kayserilinin yanında hiç kalır abi. 
Kayserili bir saltanattır. Vallahi de saltanattır, billahi de. Boynunda altın zincir. Parmağında çıban yüzük (elmas) 2 bin mark. Cebinde 
Düpont çakmak, zinciriyle 1500 
mark, Kolunda değirmentaşı saat, 
4600 mark. Kürkü 6 bin mark. Hele 
mir zıvırları da saymıyorum, Kayserili bu Almanya'nın birinci değilse ikinci otomatçısıdır. Gözüpek arkadaştır. Polisten hiç korkmaz. 
Eli açıktır. Para bu cebinden girer, öteki cebinden hemen çıkıverir. Altında 160 beygirgücünde BMW, fazladan iki karbüratör taktırmış. Polis tehlikesi sezer sezmez gaza bir dokunuyor, araba bir ok! 
Anında 100 km hıza ulaşıyor. 


Tüm bunları gözleri yerde, biz sordukça kesik kesik, tek cümlelerle söylüyor “Mehmet.” Eksik bıraktığını arkadaşı tamamlıyor, Gözlerimizin içine bakamıyor her ikisi de. Alabildiğine tedirginler, Sanki onları tutup polise teslim edeceğiz. Öylesine güvensizler, Oturduğum köşeden kapıyı gözetim altına almış ikisi de. İçeri giren oldu mu, heyecan yükseliyor, son derece rahatsız oluyorlar. Şu anda bilmem nerede bir otomat soygunu olsa, burada onlar sanık olarak yakalanabilirler. 
Kavramaya, anlamaya çalışıyoruz onları, Adları gizli, kesinlikle söylemiyorlar. Biz de “Mehmet” diyoruz ilk konuşana. Ötekine “Cevdet,” İkisinin saçları da kiv- 


Türkiye Postası, 22 Mart 1985 


rım kıvrım yapılmış. İkisi de deri elbiseler içinde, Pahalı. “Mehmet” 23, “Cevdet” 20 yaşında. Haftalardır buluşabilmek için ne aracılar koyduk. Bizden bir zarar gelmeyeceğini defalarca anlattık, Bir türlü inanmadılar. Yemin billah ettik, Yine de tedirginler; 

~ Siz bu yazıyı neden hazırlıyorsunuz? diyor Cevdet. 

Bilgileri o kadar sığ ki, nereden başlasak şimdi? Ne desek?.. 

- Yani sizin bu yola itilmeniz sizin suçunuz değil... Yani asıl suçluyu... 

Hiçbir etki yaratmıyor sözlerimiz... Kendilerini öylesine suçlu, öylesine toplum dışına düşmüş hissediyorlar ki, daha şimdiden Mehmet'in elleri titriyor. 

- Yani bu düzen gençleri umutsuz bırakmış... Yaniii... 


t 


— Hükümet bu yazılar için size çok para veriyor mu abi? 

Hay allah!.. 

- Hükümetle ilgisi yok bunun... 

Hiç aklı yatmıyor. 

- Siz bir iş bulamadınız mı? diyoruz. 

— Bulamadık. 

Bir işyeri açsaydınız. 

İşaret ve başparmağını birbiri- ne sürtüyor, susuyor ikisi de. Bir an önce buradan çıkıp, yok olmak istiyorlar. Aramızda bir türlü sıcak bir söyleşi başlayamıyor. “Konuya girebilsek bir” diye yumuşak inişin yollarını arıyoruz. Bin dereden su getirip, birırmaktan akıtmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Sonunda açıktan konuşuyoruz: 

-~ Montaja çıkınca beni de alır mısınız? diyoruz. “Montaja çikmak”, otomat soymak için işe çikmak demek. “Tura çıkmak” başka şehirlere gitmek, yani uzun yolcu» luk anlamına gelir. 

— Yok, diyorlar, alamayız. 

- Neden hiçbir zararım dokunmaz. Uzaktan izlerim. 

— Olmaz. 

Üsteleyemiyoruz. 

— Peki soygunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

— Anlatamayız. 

= Neden? 

— Gazetede çıkarsa, önlem alırlar. 
- Eskiden, yada birkaç ay önce nasıl gerçekleşiyordu? diyoruz. 
Çünkü durmadan yeni yöntemler geliştiriliyor. Mehmet sorumuz karşısında daha da huzursuzlanı» yor. Cevdet kisa kısa cümlelerle yanıtlıyor, biz toparlıyoruz: 


Kapitalist sistem gençliği bozuyor. Otomat soygunculuğu, uyuşturucu kaçakçılığı gitgide “olağan” bir 


Suça itilen gençlerimiz: Otomat soyguncuları 


> Eskiden markın iki yanına super yapıştırıcı sıvayıp sigara olomatına atıyor, bir süre bekliyorduk. 
Otomatın içindeki mekanizmaya yapışınca tiim sigaraları çekip boşaltıyorduk. Yada misinanın ucuna markı yapıştırıyor, dört kere atıp çekince bir sigara çekme hakkı doguyordu. Aynını para otomatlar (modem kumar makinaları) için de yapıyor, para atmadan oyun oynuyor, para çıkanıyorduk. Ama otomat sahipleri hepsi için önlem aldılar. Şimdi başka şeyler yapılıyor. 

- Ne gibi? 

— Otomata kontak yaptırıp tüm parayı döküyor arkadaşlar. Yada ince bir burguyla delip kısa devre yaptırmak var. O zaman para şakır şakır dökülüyor. Altına mendil tutulup sessizce cebe indiriliyor. 

— Ama tüm bunlar ufak, oyuncak işler, diyor Mehmet. Bunları 15- 
18 yaşındaki çocuklar yapıyordu. 
Bize göre değil. Biz iş yapıyoruz... 

Bu otomat soygunu işini o kadar çok, o kadar çok genç yapıyor ki, tek tek önlemler hiçbir işe yaramamış, Otomat firmaları piyasadaki tüm otomatları kaldırıp çok güçlü yeni otomatlar üretmiş, son altı ayda her yanı donatmışlar, Binlerce gencin ekmek kapısı kapanmış. Herkes yeni bir yöntem ararken Mehmet, oyun salonu olan bir Alman arkadaşına 
4800 mark vererek yeni otomatlardan bir tane aldırmış. Eve yerleştirmiş. Neresinden yol bulur, paraları nasıl çıkarırız diye makineyi didik didik etmiş. Makineyi yapan mühendis kadar tüm ayrıntısını öğrenmiş. Şimdi “Montaja” yada “Tura” çıkınca en kârlı dönenlerden biri. Oturduğu şehirde “Mimli” olduğu için genellikle çevre şehirlere, uzak yerlere gidi- 


Para otomatı soygunu İşini o kadar fazla sayıda genç yapıyor ki, tek tek önlemler hiçbir işe yaramamış. Firmalar 


daha “sağlam” otomatlar üretmeye başlayınca binlerce gencin ekmek kapısı kapanmış 


yorlar. 

— Biz otomatın kasasını toptan kaldırıyoruz artık, diyorlar. 

- İçinden ne kadar para çıkıyor? 

Şansına bakar. Bin-ikibin çıktığı da oluyor, ikiylzde kaldığı da. 

Nasıl başarıyorsunuz bu işi? 

— Orası sır. 

- Kayserili A.L, bu işte yardım etti mi? 

— Hayır bu işin raconunda kimse kimseye bir şey öğretmez. Kendin öğreneceksin. 

- Kimlerle gidiyor, nasıl önlem alıyorsunuz? Farkına varmıyorlar mı? 

> Alman kız arkadaşlarla gidince rahat oluyor. Müzik otomatına para atıp iyice açıyoruz. Kızlar garsonları yada salon sahiplerini kafa- ya alıyorlar. Dört dakika bize yetiyor. 

— Beni de götürün, diye yeni bir girişimde bulunuyoruz. Kesinlikle karşı çıkıyorlar. 


Zahmetli uzun bir çalışma 


Biz de bu işin başka “ehilleri”. 
ni arıyoruz. Uzun zamanımızı alıyor. Önce biriyle arkadaş oluyoruz. Zaman içinde bize güveniyor. Günün birinde de arkadaşlarına; 

— Eski kulağı kesiklerden biri var. O da bizimle gelmek istiyor, diye haber iletiyor, 

— Bu işi beceriyor mu? 

— Yok artık bırakmış. 

— Bırak lan! Paraya fazladan 


bir ortak çıkarma! Ne işi var? 

— Canım para almayacak. Çok merak ediyor. 

— Öyleyse neden merak ediyor? 
Gizli polis filan olmasın? 

Zor ha zor kabul ettiriyor, Bize söyleyince çok heyecanlıyoruz. 
Gün ayarlayıp “Tura çıkıyoruz.” 
Çıkıyoruz ama, doğrusu yüreğimiz alıp vermekte, “Ya bir yakalanırsak?,.” Varıyoruz, varacağı» miz... şehrine, İstasyona yakın bir oyun salonu var, Önce oraya giriyoruz. Salon kabinelere bölünmüş. Her kabinede üç otomat, Üçten fazla koymak yasakmış. 
Merkezi bir yerde nöbetçi durmakta, Her kabinenin üstüne ay» na konulmuş. Tüm aynaları nöbetçi göz kırpmadan izlemekte, “Arkadaşlarım” havayı beğenmi» yorlar, 

— Buradan iş çıkaramayız, diyorlar. Başka bir yeri ariyoruz. 
Orada da önlemler çok sıkı, Önlemin sıkılaştığı yerlerde de müşteri azalmış. Gençler önlemi sıkı olmayan yerlereakın etmişler, Biz de öyle bir yer buluyoruz. İçlerin- den biri bize yer gösteriyor: 

— Amca sen buraya otur, Ben kahve söyleyeceğim, iç. Sen bir şeye karışma, diyor, Bizim yüreğimiz ağzımızda. Bir yakayı ele verirlersecee... “Bu amca bizi getirdi” derlersece... Doğrusu “Amca” sözüne bozuluyoruz. Şu velete bâk bir: “Amca!” Kim amca lan!.. 

Çok geçmeden kahvemiz geliyor. Bir yandan yudumlarken, bir yandan gençleri seyre dalıyoruz. 
Her yan tıklım tıklım... Soygun raconunu bilmeyenler otomattan 


|! heyacanla para çıkârmayd uğrağı» 


yorlar,'Görül, 


değor biryer. 


= Synanon'da dört de Türk var... 


Gül ANTALYALI 


İstatistikler, kapitalist ülkelerde işsizlikle uyuşturucu madde alışkanlığının atbaşı gittiğini gösteriyor. Uyuşturucu şebekeleri, işsizliğin olağanüstü boyutlara vardığı son dönemde “altın yıllarını yaşadilar. Gençlerin üretim dışına, toplum dışına itildikleri, güvenlikli bir gelecekten umutlarını kestikleri oranda, uyuşturucu pazarları genişledikçe geişliyor... 

Şebekeler palazlandı, aracılar palazlandı, müptela sayısının artmasıyla aracı sayısı ve “malların” degerleri de katbekat arttı, Uzmanlar, Türkiye'de 2 bin marka temin edilen | kilo eroinin Federal Almanya'daki “tüketicisi”ne ulaştığında değerinin 20 bin markı bulduğunu söylüyorlar, Alınan önlemler mi? 
Devede kulak. Ülkeden ülkeye, aracıdan aracıya, pazardan pazara dolaşan uyuşturucuların ancak yüzde 10'unun ele geçirildiği saptandı. 


Alınan önlemler, ortaya yem olarak sürülen bir- 


kaç “sokak üc “suçüstü” yakalamak ve meckürsülerinden “uyuşturucu alışkanlığına karşı mücadele etmek gerekir” gibisinden ayda-yılda bir sarfedilen bir-iki sözcükten ibaret... Önlemlerin daha öteye gitmesine olanak var mı? Uyuşturucu ticaretini sürdüren şebekelerin hepsinin ucunun çeşitli devlet organlarına, hatta bakanlara dayandığı bilinen bir gerçek. 


Hem varsın her yıl uyuşturucudan binlerce genç ölsün...Kirli ilişkilerin ortaya çıkanlmasına, tath kârların yokolmasına değer mi? Sağlanan yararlar bundan ibaret kalsa... Varsın uyuşturucu maddelerle kafaları bulansın gençlerin, yeter ki toplumsal gerçeklerin, kendi durumlarının farkına varmasınlar. İnsanlar “özgür” kapitalist dünyada. Gençlere ve kadınlara “hak eşitliği”, herkese “çalışma özgür-Miğü” sağlanmış. Ama işsizlik? Ama gelecek korkusu? 

Kapitalist dünya insanı uyuşturucu kullanmakta da özgür. Kendi sorunlarıyla başbaşa kalmak, top- 


Eroin tutkunu dört yurttaşın 


tum dışına itilmek ve “ölmek özgürlüğüne” sahip. 

Ve göçmen işçiler ve çocekları... Uyuşturucu mafyaları için en kolay kurban haline getirilenler bunlar. Yabancı gençler arasındaki yüksek işsizlik orani, iki kültür arasında bocalama, hak ve fırsat eşitliğin- den yoksunluk yabancı gençlerin uyuşturucu maddelere yönelmesinde en önemli etkenler. Alman gençleriyle yakın ilişki kurabilme özlemi bile bir neden olabiliyor gençlerin uyuşturucu madde kullanmaya başlamalarında. Ve yabancılar da kapitalist devletlerin hükümetlerinin, uyuşturucu müptelalanmi iyileştirme ve yeniden topluma kazandırma için oluşturulan kurumları tahrip ve bunların bütçelerini kısma uygulamalarının kurbanı oluyorlar. 

İşte Türkiyelilerden bir kesit! Türkiye Postası, Bat Berlin'deki “Synanon” adlı bir “tedavlevi"ni ziyaret etti ve kısa bir süre önce uyuşturucu madde alışkanlığından kurtulmuş dört yurttaşımızın Özgeçmişlerini bizzat kendilerinden dinledi. Batı Berlin'deki üç ayrı evde 178 kişiyi barındıran Synanon, 1971'de geçmişte kendisi de uyuşturucu belasına 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bulaşmış bir çif tarafından kurulmuş. O günden 


bu yana Batı Berlin Senatosu'ndan bir fenik bile. 


yardım almayan Synanon, bağışlar ve kendisine ait finn, çömlekçilik, taşımacılık ve basımevi işletmelerinden elde ettiği gelirlerle yaşıyor. İçki ve uyuşturucu ve sigaranın yasak olduğu Synanon'un, yine sakinlerinin deyimiyle, doktor, pedagog gibi uzmanlara da gereksinimi yok. “Onlan, *iyileştik' diye kandırmak kolay; ama burada kalanların tümünün aynı şeyler kendi başlarından geçmiş olduğu için, kimsenin kimseyi kandırma olanağı yok. O yüzden uyuşturucu alışkanlığından kurtulma, sağlığa kavuşma daha güvenceli hale geliyor” diyorlar. Buranın diğer tedavi kurumlarından farkı, iyileşenlerin bu 

evlerde istedikleri kadar kalabilme olanaklarının 

bulunması. Synanon, sorumluların ilgisizliğine 

karşı kendi başına ayakta kalmaya ve uyuşturucu 

madde kullananları yeniden topluma kazandırma- 

ya çalışan bir kuruluş. Örnek bir kurum olmasına 

üstelik içindekilerin “kurtulmuş” olmalarına rağmen Synanon ve synanonlar yeterli mi? 


MAHMUT 


Yalnızlık, uyumsuzluk... 
ve sonra eroin geldi... 


1965 yilinda Almanya'da çalışmakta olan ailemin yanına geldim. 
6. sınıftan 8. sınıfa kadar Alman sınıfında okudum. Meslek eğitimi- ne başladığım yıllarda esrar içme- ye başladım. Hem Alman, hem Türk arkadaşlarımla... Bir süre 


sonra da satıcılığa başladım. Uyuş» 


turucu imal eden, alıp-salan bir şebekeye girmiştim. Kolay alışkanlık yapacığını bile bile eroin de kullanmaya başladım. Çevrem yüzünden eroini kolay ele geçirebiliyordum. Esrarla filan takas yaparak...Böylece bir kaç yıl geçti.Hollanda'dan Almanya'ya kaçakçılık yüzünden cezaevine düştüm ve s1- mırdışı edildim. Askere gittim. 
Askerliğim süresince eroin kullanmadım. Ama sürekli esrar temin etme İmkanım oldu. Askerlik bittikten sonra tekrar eroine başladim. Babamın (İstanbul'daki dükkanlarında çalışma şansım ol- 


duğu halde işi gücü bırakıp dört yıl önce Almanya'ya yine geldim. 
Ama kaçak olarak. Çünkü hakkım- daki sınırdışı edilme karan halà geçerliydi. Bu arada bir kaç kez üzerimde uyuşturucu bulundurmaktan hapse girip çıktım. 
1982'de ilticaya başvurdum, işlemler sürüyor. Synanon'a geçen yıl geldim ve artık uyuşturucu düşkünü filan da değilim. 


YILMAZ 


Eroin alıp satan bir şebekeye girmiştim 


1980'de siyasi nedenlerle Almanya'ya geldim. Yalnız başıma ve kaçak olarak. Bir Alman kız arkadaşam yüzünden bu işlere bulaştım. 
Uyuşturucuya çabuk. alışmamın nedeni, Türkiye'den beraberimde getirdiğim sorunlar! Yalnızlık, ilk gelenin karşılaştığı güçlükler ve buraya uyum sağlayamama... Sigara ve içkiye de burada başladım. 
Almanya'ya gelene kadar böyle 


alışkanlıklarım yoktu. Kız arkadaşımla tanıştığımda bir futbol takımında oynuyordum. Çevremde sevilen bir sporcuydum. İlk esrar içme teklifi yapıldığında reddetmiş, hatta kızmıştım. Ancak beni çok kederli bir günümde, memleketten acılı bir mektup aldığım gün yakaladılar: İçtim. Sonra alışùm tabii. Sürekli satın almaya başladım. Sporla ilişkimi en düşük düzeye indirdim. Eskiden antreman günlerinin dışında kendilikimden haftada bir 20 kilometre koşardım. Bir gün beni maça çıkardıklarında yarıda gücüm tükendi. Oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bu bir kaç kez yinelendi. Bu arada eroine ve uyuşturucu alimsatımına da başladım. Günde 7 
bin Mark kazandığım oluyordu. 


İşimden de ayrıldım tabii. Bütün uyuşturucu tutkunları gibi ben de hırsızlık, dolandıncılık yapıyordum. Sahte dolar satma suçun- dan hapse düştüm. Mahk&mede- ki bütün eski suçlarım çorap söküğü gibi çıktı ortaya. 4-5 yıl hapsim istendi. Takım arkadaşlarım ve avukatım, mahkemeye benim Uyuşturucu tutkunu olduğumu inandırdılar. Geldiğimde sapasağlam bir sporcu olduğumu anlattılar, “Bunu bu hale getiren bizim toplumumuzdur, gençlerimiz uyuşturucuya alıştırdılar, siz yaşhlarımız da şimdi 5 yıl ceza veriyor” dediler. Avukatım, dolar satarken de şuurumun yerinde olmadığını söyleyerek sahte dolar 


satma davamı kaldırttı, Verilen bir yıllık cezanın 10 ayını Synanon'da geçirmek zorundaydım. Ama buradan çıkmak istemiyorum artık. 


ADNAN 


Dönmek istemiyorum, burada büyüdüm ben... 


15 yıldır Berlin'deyim. Yalnız iki 
yıl okula gidebildim. Okuldan aynimama ve yuvamızın dağılmasına babamın aşırı içki içmesi neden oldu. Annem hamileydi. Kızkardeşim evden kaçtı. Ufak tefek işlerde çalışarak aileme bakmak zorunda kaldım. Gazete dağıttım, kömür taşıdım... Kardeşim dünyaya geldikten sonra babam işi daha azıtmış, annemi dövmeye başlamıştı. Bu arada sigaraya, bir yıl sonra dâ esrara başladım. Ondan sonra hep kirli işlerde çalıştım, çaldım, çırptım. Sonra tabii eroin başladı. Evden de ayrılmış, evlenmiştim. Bir buçuk yıl iğne 


kullandım. On ay hapiste yattım Yavaş yavaş düzelmeye başladım. 
Hapisten çıktıktan sonra Synanon'a gelme şansım oldu. İki aydır buradayım. Ben de yakinda taşımacılık bölümünegeçeceğim. 
Uyuşturucu kullanmam yüzünden karımın benden boşanmak istediğini duydum, Daha önce sınırdışı edilmiştim. Evlendikten sonra burada kalma imkanı doğmuştu. Şimdi yine korkuyorum sınırdışı ederler diye, Hiç dönmek istemiyorum. Burada büyüdüm çünkü... 


FERİDUN 
Babam bana “kullanma, 


yalnız sat!” diyordu 


30 yaşındayım. 1964 yılında ailemle birlikte Berlin'e geldim. 
Gençlik çılgınlığının, arkadaşların 


etkisiyle 1972 yılında uyuşturucu madde kullanmaya başladım, o yüzden 9. sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Diskoteklerde, çeşitli eğlence yerlerinde esrarla başladım. Daha sonra eroine geçtim. 
Bu arada Almanya'ya işçi olarak gelen babam ve amcam da eroin ticareti yapıyorlardı. Yakalandılar; hapis yattılar; sonra da sınırdışı edildiler. Babam bana “kullanma, yalmz sat” diyordu. Yani ailemin durumu bildiği halde müdahalesi olmadı. Ben de üç kez uyuşturucuyla hapse düştüm. Her çıktığım- da yine kullanmaya başladım. 
Akıl hastanesine bile girdim. İn- 
(hara teşebbüs ettim. Doktorların ve avukalımın yardımıyla buraya, Synanon'a geldim. Hakkımda açılan dava sürüyordu. Hapisten korktuğum için buraya gelmeyi kabul ettim önce. Ama 14 ay oldu, çıkmayı düşünmüyorum. Taşımacilik bölümünde çalışıyorum, yakında ehliyet de alacağım. Synanon'daki, içki, sigara ve her türlü uyuşturucunun yasak olması, yeni gelenlerin ilk 6 ay sokağa yalnız çıkmalarına izin verilmemesi gibi kuralları, ya da tekrar topluma kazandırılmamız için burada yapılan çalışmaları çok olumlu buluyorüm...Uyuşturucudan kurtulmak tamamiyle iradeye bağlı. Bütün mesele ilk üç gün, sadece üç günlük krizden kurtulmak mesele... Berlin" de müptela olan 16-25 yaş arasındaki gençlerin sayısının bin kadar olduğunu tahmin ediyorum. 


İlk haham danesi, aneen dez san sel Í | yorlar Görülmeye E biryer. 
Nasıl bir gerilim, hasil... Para çikmayınca kimisi makineye yumruk. 
“atıyor, ağızdolusu küfrediyor, kimisi makineyi tekmeliyor. Ben bi-Zimkileri izliyorum. Yoklara karışmışlar bir anda, Daha kahvemiz bitmeden “Arkadaşımız” yak-Taşıyor: 
— Amca işimiz tamam, Dışanda seni bekleyeceğiz. 
- Ne çabuk be! 
Yanıt vermeden çıkıyor. Çıkarken: 
— Kahven ödenmiştir, diyor. 
Hiçbir şey görememenin burukluğu içinde çıkıyoruz biz de, İşinasıl ustası otomat kasasını yürütmüş. 4 kişi arabaya binip gazlıyoruz. O kaçışın korkusu, heyecani bile insana yeter. Herkes susuyor. Sevinçliler mi, üzüntülü mü, belli değil. 
- Neden bunu yapıyorsunuzar; kadaşlar? 
— İş versinler yapmayalım. 


Kestirmeden bir yanıt,susuyoruz. 

Parayı bölüşüyorlar aralarında. 
Kasayı çıkarana iki pay, ötekileri- ne birer. Kimisi Kayserili A.L.'yi örnek almış. Hemen pahalı bir yüzük, zincir almayı kuruyor. Sikışınca yine paraya çevirmek için. 
Kimisi esrar almaya hazırlanıyor. 
Jugendheim'larda (gençlik evlefi) bile satılıyormuş. 

- Bu işten sonra daha neler yaparsınız? 

- Kumar oynarız, salak salak dolaşırız abi. 

- Tiyatroya, spora, çeşitli top-İantılara gitmez misiniz? 

— Bazan sokak şenlikleri olur, karnaval olur, katılırız. 

- Peki, hiçpolisedüşeninizolu- 


yor mu? 
— Çooook, diyor aşkadaşım. Ya delil bulamıyorlar yada biraz yatıp 


çıkıyorsun. Çoğu gençlerin yaşı tutmuyor. Bazısına şans yardım ediyor. Bazısı da aylarca kurtulamiyor. 

Otomaltçılıkta İustalaşarak bir “saltanat” kuranların, “kuyumcu dükkanı” gibi pınl pırıl parlayanların içinde bile müthiş bir enkaz, artık onarılması güç bir yıkım var, Daha fazla gencin yıkıma girmemesi için örgütlü gençlere büyük görev düşüyor. Bu gençlik yılında kollarını sıvamalı, çalışmalarını on kat daha arttırmalılar diye düşünüyoruz. 


Sayfa 8 


Özal'ın yüzde 5,7'lik kalkınma hızı palavrasına IMF'nin bile aklı yatmadı 


EKONOMI 


“Hayali ihracat”tan sonra, 


şimdi de “hayali ulusal gelir”!.. 


Hükümet, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) verilerine dayanarak, 1984 yılında ulusal gelirin yüzde 5,7 oranında arttığını açıkladı. Oysa 1977 yılında toplam yatırımların ulusal gelir içindeki payı yüzde 24 iken, bunalımun derinleşmesiyle birlikte yatırımlar sürekli gerilemiş ve 1984 yılında, yüzde 16'ya kadar düşmüştü. “Yatırım harcamaları, Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyine gerilerken, nasıl oluyor da ulusal gelirde yüzde 5,7'lik bir artış gerçekleştirilebiliyordu?” sorusu, bü- 


Türkiye'de enflasyon hedefinin yarısı daha ilk iki ayda aşıldı 


Özal hükümeti, 1985 yılı sonunda enflasyon oranını yüzde 25'e çekeceğini söyledi ve 1985 yı» lının bütçe ve ekonomik program hedeflerini bu varsayıma göre belirledi. Ancak içinde bulunduğumuz yılın ilk iki ayında bu hedefin yarısı aşıldı ve Özal hükümetinin 1985 yılı için öngördüğü yüzde 25'lik enflasyon oranının hayal olduğu açıklık kazandı. Nitekim, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ücretliler Geçim Endeksi'ne göre fiyatlar Ocak ayında yüzde 8,2 ve Şubat ayında yüzde 4,1 oranında artu ve böylece, iki aylık enflasyon oranı yüzde 12,6 olarak gerçekleşmiş oldu. 

İTO'nun belirlemelerine göre, 
1985 yılının ilk iki ayında gerçekleşen fiyat artışları, yıllık enflasyon hızının yüzde 103,3'üne yükşeldiğini gösteriyor. Öle yandan İTO'nun Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, Şubat 1984-Şubat 
1985 dönemini kapsayan bir yıl 
içinde, fiyatlar yüzde 51,8 oraninarttı ve böylece, son beş yılın en yüksek fiyat artışı gerçekleşmiş 


tün iktisatçıların kafasına takılıyor ve İMF bile, “bu ekonomik ortamda bu büyüme hızı gerçekçi del” değerlendirmesini yapıyor ve zal hükümetinden ulusal gelirle ilgili rakamların düzeltilmesini istiyordu. 


Bu durum, “hayali dışsatım”- dan sonra, iki yolla “hayali ulusal gelir” yaratılmasından ortaya çiktı, Birincisi, 1984 yılında dışsatumcı büyük holdinglere “dışsatı- mı teşvik” adı altında devlet kasasından 750 milyar lira aktarıldı. 


Bilindiği gibi, Özal hükümeti devlet bütçesinin ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) gelir gider tahminlerini, 1985 yılında enflasyonun yüzde 25 olarak gerçekleşeceği varsayımına göre yaptı ve bu hesaplama uyarınca, 1985 yılı bütçesinde 500 milyar liralık açık öngörüldü. Oysa enflasyonu yüzde 50'nin altına çekmek bir yana, fiyat artışlarının üç rakamlı sayılara doğru urmanma ihtimali güç kazandı. 

Enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşmesi durumunda, gerçek bütçe gelirlerinde gerilemeler ve devlet harcamalarında da, önemli artışlar olacak ve böylece, bütçe açığı söylendiği gibi 
500 milyar lira değil, 1,5 trilyon 
lira dolayında gerçekleşecek, Nitekim İMF bile bütçe açığının daha şimdiden | trilyon liranın üstünde olduğunu söyledi ve Özal hükümetinden, 500 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığı tahmininin düzeltilmesini istedi. 

Aym şekilde; 
der tahminleri de, enflasyonun 


piya aer — n il 1 


KİT'lerin gelirgi-" 


DİE'nin hesaplama tarzına göre, bu 750 milyar lira devlet gelirlerinin bir parçası olarak, 1984 yılının ulusal geliri içinde yeraldı. Ayrıca, bu 750 milyar lira dışsatımcı holdinglerin muhasebe kayıtlarında gelir kalemi olarak işlendi ve böylece, bu para DİE'nin ulusal gelir hesaplarına, sanayi ve ticaret geliri olarak ikinci defa girmiş oldu. 


İkincisi, 1984 yılında, yaklaşık bir milyar dolarlık “hayali dışsatım” yapıldığı belirlendi ve bunun 


yapıldı. Enflasyonun tırmanmasıyla, bu kuruluşların gelirlerinde gerileme ve giderlerinde artışlar olacak, Özal hükümeti, büyük miktarlara yükselmesi kaçınılmaz olan bütçe ve KIT açıklarını kapatmak için, yılın ikinci yarısında büyük miktarda karşılıksız para basmak zorunda kalabilir veya kamu yatırımlarını tümden durdur-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Türk parası olarak 364 milyar lira olduğu açıklandı. Bu rakam, hàyali dışsatımcı holdinglerin muhasebe kayıtlarına üretim ve satış miktarı olarak girdi ve böylece, yaklaşık 120 milyar liralık “hayali gelir” yaratılmış oldu, Dışsatımcı holdinglerin muhasebe kayıtlarında yeralan bu 120 milyar liralık “hayali gelir”, dolayısıyla DİE'nin ulusal gelir hesaplarına girdi ve aynı miktarda ulusal gelir şişirilmiş oldu. 


1984 yılının ulusal geliri içinde 


P..”...T,LUĞUNU YAPTI 


fazladan yeralan bu iki kalemin toplamı, 870 milyar lira ediyor. Bu 
870 milyar liralık “hayali gelir” 
17 trilyon lira olduğu iddia edilen 
1984 yılının ulusal gelirinden düşüldüğünde gerçek ulusal gelirartışının iddia edildiği gibi yüzde 5,7 değil, sadece binde 3 olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu büyüme hızından yıllık yüzde 2,5 olan nüfus artış hızı da düşüldüğünde 
1984 yılında kişi başına düşen gelirin bir önceki yıla oranla yüzde 2,2 dolayında gerilediği açıkça görülüyor. 
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İMF ile yapılan anlaşma 


tam bir utanç belgesi 


Özal hükümetinin ısrarı üzerine, İMF çok ağır koşullarla Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamaya razı oldu ve bu amaçla, Beoflrey Tylor başkanlığında dört Kişilik bir İMF heyeti 25 Şubat 1985 tarihinde Ankara'ya geldi. Bilindiği gibi, ekonomik durumun kötüye gitmesi nedeniyle ve kendi programının başansızlığının sorumluluğundan kurtulmak için, İMF Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamak istememiş, ancak Özal hükümeti, İMF'siz dış borç bulamam kaygısıyla anlaşmanın imzalanmasında ısrar etmişti. 

Bunun üzerine, Ankara'da iki haftadan fazla süren görüşmelerde, İMF bir ülkenin ulusal onuru ve bağımsızlığı ile bağdaşamayacak derecede ağır koşullar öne sürdü ve ancak, bunların kabulüyle yeni bir anlaşma imzalayabileceğini söyledi. Özal hükümeti, İMF'nin dayatmalarının tümünü kabul etti ve böylece, anlaşma metninde yer alacak noktalar belirlendi. Özal hükümeti ile İMF arasında yapılan anlaşma, uygulanacak ekonomi politikaları konusunda hükümete hiçbir inisiyatif tanimiyor ve ekonominin bütün dizginleri, en küçük ayrıntılanna kadar İMF'nin kontrolü- ne geçiyor. Örneğin, anlaşma koşullarına göre, Özal hükümeti, 1985 yılı program ve bütçesinde, Beş Yıllık Plan'da (1985-1989) yeralan bütün ekonomik hedefleri yok varsayacak ve bunların yerine İMF" nin öngördüğü hedefler konacak. 


İMF, 1985 yılı bütçe, prog- 


ram ve Beşinci Beş Yıllık Plan” da yeralan yatırım ve kalkınma hızı hedeflerini yüksek buldu. 
Yapılan anlaşma uyarınca, bütçe program ve planda yeralan yarım ve kalkınma hızı hedefleri küçültülecek Ve ayrıca, yapımı sürmekte veya yapı» mi kararlaştırılmış bulunan büyük kamu projelerinin yapımından vazgeçilecek. Aynca 


,İMF işçi ücretlerine yapılan 


zamları ve tarımsal ürünlere verilen taban fiyatlarını yüksek buldu. 

İMF ile Özal hükümeti arasında varılan anlaşma uyarınca, daha büyük oranlarda devalüasyon yapılacak böylece, Türk parasının dolar karşısın- daki değer kaybı hızlandırılacak. Bunun yanısıra, bir düzenleme ile yeni vergiler konacak ve ücretlilere vergi indiri- mi yapılmayacak, İMF'nin dayattığı ve Özal hükümetinin kabul ettiği anlaşmanın bir başka maddesine göre, bundan böyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) Hazine” den bir kuruş yardım yapılma» yacak ve böylece, bu kuruluşlar kaderleriyle başbaşa kalacaklar, 

İMF, Özal hükümetinin 
1985 için öngördüğü yüzde 
5,5'lik ulusal gelir artış hızı, yüzde 25'lik enflasyon oranı ve 
500 milyar liralık bütçe açığı 
hedeflerini gerçekçi bulmadı vebu hedeflerin yeniden belirlenmesini istedi. Özal hükümeti, İMF'nin direktifi üzerine enflasyon, bütçe açığı ve kalkınma hızı hedeflerini yeniden belirleyecek ve bunlar İMF'ye verilecek Niyet Mektubu'nda yer alacak. 


Özal, 1985 sonunda 475 lira olacak dediydi ama dolar şimdiden 500'e merdiven dayadı 


Özal Hükümeti, 1985 yılı bütçe ve ekonomik program 


Seray 


Özal uçan kuştan borç arıyor 


Özal hükümeti, hazine bonosu satarak içinde bulunduğumuz ytlin ilk iki ayında 230 milyar lira iç borç aldı ve böylece, 1985 yılı için öngörülen borçlanmanın yüzde 46'sı kullanılmış oldu. Bi- 
İindiği gibi, Özal hükümeti, 1985 
yılı bütçesinin 500 milyar lira açık vereceğini öngörmüş ve bu bütçe açığının iç borçlanma ile karşılanacağı belirtilmişti. 
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Zamların ardı arkası gelmiyor 


Özal Hükümeti, iğneden ipliğe zam furyasımı sürdürüyor. Son olarak, Sümerbank ürünlerinintümünün fiyatlarına yüzde 17'ye varan zamlar yapılırken, şeker fiyatları yüzde 27 ile yüzde 31 arasında artırıldı. Yapılan yeni zamla, 1 kilo 
toz şekerin fiyatı 111 liradan 140 
liraya ve 1 kilo kesme şekerin fiyatı da, 143 liradan 185 liraya yükseldi. 


Türkiye “ucuz işçilik cenneti” 


Pewrol-Íş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, son altı yılda ger- 
« çek işçi ücretleri yüzde 65 geriledi ve 1978 yılında 8,31 dolarolan günlük ücret, 1984 yılında 2.90 dolara düştü. Petrol-İş Sendikası'nın araştırmasında, Türkiye'nin 3 doların alına inmiş bulunan günlük ücret düzeyiyle Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong gibi “ucuz işçilik cenneti” sayılan ülkelerden de ucuz işçi çalıştıran bir ülke ħaline geldiği belirtildi. 


der tahminleri de, enflasyonun yüzde 25 olacağı varsayımına göre mak yolunu seçebilir. 


SAR LUTUİYUA KAMUYU 


Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanamadı 


Özlem ÖZGÜR 


Özal hükümeti, 1984 yılı için öng ü ekonomik hedeflerin hiçbirisine ulaşamamıştır. Dahası, Özal ve ekibi taratın- dan “tukaka” edilen 1983 yılına göre, 1984'de bunalımın bütün göstergeleri daha da derinleşmiş bulunmaktadır. Örneğin, hükümet programında, 1983 yılında yüzde 31 olan enflasyon oranının, 1984'de yüzde 25'e çekileceği yazılıdır. Ne var ki, yaşamın pratiği Özal'ın hedefini katlıyor ve enflasyon oranı, yüzde 50,3'e tırmanıyor. 


Hükümet programında, 1983'de 3,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının, 1984'de 2,8 milyar dolara geriletileceği söyleniyor. Türkiye'nin dış ticareti, geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolar açık veriyor. Üstelik dışsatım miktarının 1 milyar dolarlık bölümünün hayali olduğu belirleniyor ve bu olgu, dış ticaret açığının gerçekte 4,6 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor. 


işsizlik sorunu dramatik boyutlar kazanıyor ve geçtiğimiz yıl, işsizler ordusuna yaklaşık 300 bin kişi eklenerek, açık işsizlerin sayısı 3 milyon 850 bine yükseliyor. Yatırım, üretim ve kalkınma hızı büyüklükleri en düşük düzeye iniyor; bütçe açıkları şimdi trilyonla anılıyor, kamu kesiminin ve ulusal ekonominin olanakları har vurup harman savruluyor ve Özal hükümeti, içte ve dışta uçan kuştan borç aramaya koyuluyor. 


Ama asıl önemlisi, Özal hükümetinin 1985 yılı için öngördüğü ekonomik hedeflerin tümünün hayal ürünü olduğu, ilk iki ayın sonunda belli olmuş ve Özal yalancısının mumu, yatsıya kadar bile yanamamış, kuşluk vakti sönmüştür. 
Hükümet, 1985 yılı bütçe, program ve hedeflerin tümünü, doların 475 lira ve enflasyon oranının yüzde 25 olacağı varsayımına göre saptamıştır. Oysa ilk iki ayın sonunda entflasyon hedefinin yansı aşılmış ve Şubat sonunda, dolar 500 liraya merdiven dayamıştır. 


Çok daha önemlisi, ekonominin bütün göstergeleri ufukta çok daha büyük bir bunalımın sinyallerini vermekte ve İMF bile, ekonomideki gidişatı “kritik” olarak nitelendirmek zorunda kalmaktadır. Kuşkusuz bütün bunlar, politik arenaya yansıyabilecek ve burjuvazinin krizini daha da derinleştirebilecektir. 

Ancak, ne ekonomik bunalımın derinleşmesi, ne de alşılmamış boyutlara ulaşan yolsuzluk, rüşvet, kaçakçılık, asalaklık ve benzeri şeyler, kendi başına rejime fazla bir zarar vermez. Özdağlar olayı patladığı zaman “Özal'a bankerler- den sonra tankerler çarptı” esprisi yapılmıştır. Espri güzel, ama gerçekçi değil, 


Özal'a ve hele hele rejime, banker ve tanker çarpmasıyla hiçbir şey olmaz, olamaz. Ancak ve ancak Özal'a ve rejime proletarya çarparsa işte o zaman gürbüz ve büyük Türkiye'nin önündeki engeller temizlenebilir ve aydınlığa doğru hızlı adımlar atılabilir. Çünkü büyük ve gürbüz Türkiye, ancak işçi sınıfının elinde ve öncülüğünde yaratılabilir. 


Uzadı MUKUMCU 


mu yatırımlarını tümden durdur- ve ekonomik 


program hesaplarını, 
“dolar 1985'te 475 lira olacak” varsayımına göre yaptı. Ancak, Şubat 


ayı sonunda dolar 500 liraya or- 


mandı ve böylece, Özal Hükümeti" nin dolara bağlı olan bütün ekonomik hedeflerinin hayali olduğu ortaya çıktı, Yapılan hesaplamalar, doların yıl ortasında 615 ve yıl sonunda da 715 liraya yükseleceğini ve bu durumun, en başta ödenecek dış borç miktarını büyük oranda artıracağını gösteriyor. 
Bilindiği gibi, 1985 yılında ödenecek olan 3,5 milyar dolarlık dış borç için, dolar 475 lira olacak varsayımıyla, devletin ve kamu kuruluşlarının bütçelerine 1 trilyon 663 
milyar lira ödenek konuldu. Oysa, doların yıl sonunda 715 ve yıl ortalamasının 615 lira olacağı hesaplamasına göre, dış borçlar 2 trilyon 153 milyarliraolduğuna göre, devletin ve kamu kuruluşlarının bütçe açıkları 490 milyar lira artmuş olacak. Bu durumda, Özalhü- 


, kümeti, ya büyük miktarlarda kar- 


şılıksız para basmak zorunda ka- 


lacak veya yatırım harcamalarını daha da geriletecek. 

Enflasyon daha da 

körüklenecek 

Bütçe açıklarının büyümesi karfasında, büyük bir ihtimalle Özal Hükümeti önemli miktarda karşılıksız para basma yoluna gidecek ve bu durum, enflasyonu ve yüksek fiyat artışlarını daha da körükleyecek. Yapılan hesaplamalara gö- 


re, bu yıl içinde dolar Türk parası karşısında yüzde 62 değer kazanacak, Türkiye'nin dışalım mallanmn fiyatlar aynı oranda yükselecek ve bu olgu, enflasyon ve fiyat artışlarını tırmandıracak bir başka neden olacaktır, 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin dışalım mallarının tamamına yakınım, girdi diye adlandırılan (hammadde, ara malı, montaj malzemesi, teknoloji, petrol ve benzeri) mal- 


Genel pahalılık yüzde 51,8 ama gıda maddelerinde daha büyük 


Enflasyon mutfakta rekor kırdı: yüzde 71 


ee 


4 ; ik aileni 
a gideri” 


Türkiye'de temel gıda maddelelerinin fiyatlarının, enflasyon oramindan daha hızlı arlış gösterdiği belirlendi. Resmi verilere göre, Şubat 1983-Şubat 1984 dönemini kapsayan son bir yıllık sürede, gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 51,8 olmasına karşılık, aynı dönemde gıda maddelerinin fiyatları yüzde 71 artış gösterdi. Örneğin, Şubat 1983-Şubat 1984 dönemini kapsayan son bir yıl içinde, dört kişilik bir ailenin mutfak gideri, 
39 bin 708 liradan 58 bin 375 liraya 
yükseldi ve böylece, mutfaktaki bir yıllık enflasyon yüzde 71 olarak 

deşti, 

je yandan, içinde bulunduğumuz yılın İlk iki ayında, dört kişilik bir ailenin mutfak giderleri S8 bin 325 liradan 67 bin 740 liraya yükseldi ve böylece, mutfaktaki 
son İki aylık enflasyon yüzde 16 
olarak gerçekleşmiş oldu. Gerek 
son bir yıl içinde ve gerekse, 1985 
yılının o Ocak-Şubat (aylarında, mutfak giderlerinin enflasyon oramından daha hızlı artmasına, sebze, meyve, el, ekmek ve benzeri temel gıda maddelerinin fiyatlarına yapılan yüksek zamların neden olduğu belirlendi. 


lar oluşturuyor. Sürekli devalüasyonlarla Türk parasının dolar karpsında değer kaybetmesi, Türk para sı cinsinden dışalım mallarının fiyatlarının aym oranda artmasına neden oluyor ve bu durum, maliyetlere ve oradan da fiyatlara yansıyarak, enflasyon ve fiyat artışlarını körüklüyor. 


KİT'lerin sırtına yeni yükler binecek 


Özal Hükümeti, 1985 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin ürettiği mal ve hizmetlere yapılacak zam miktarlarını, yine doların 
475 lira olacağı varsayımına dayandırdı. Doların Türk parasi karşısında hızlı değer kazanması karşısında, KiT'erin ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarına yapılacak zamlar daha büyük miktarlarda olacak ve bu olgu da, fiyatların yükselmesine ve kitlelerin sırtına yeni yükler binmesine neden olacaktır. 

Aynca, doların urmanışı ve Türk parasının hızlı değer kaybı, yüksek faiz politikasının sürdürülmesine ve yatırımların gerilemesine neden olacak ve böylece, üretim ve ulusal gelir miktarlarında önemli gerilemeler gözlenecek, ekonomik durgunluk, iflaslar ve kepenk indirmeler artacak ve işsizlik, çok daha büyük boyutlara yükselecektir. 

Bunun yanısıra, Özal Hükümeti, 
1985 yılı ücret ve maaş zamlarını 
ve tarımsal ürünlerin taban fiyatlarını, doların 475 lira ve enflasyon oranının da yüzde 25 olacağı varsayımına göre saptadı. Buna göre, işçi ücretlerinde, memur maaşla nnda ve tarımsal ürünlerin taban fiyatlarındaki artışlar, yüzde 25 ile yüzde 30 arasında tutuldu. Doların ve fiyatların trmanmasıyla, emekçi kitlelerin gerçek gelirleri ve satunalma güçleri, 1985 yılında da büyük oranda gerileyecektir. 


A 


Türkiye Postası, 22 Mart 1985 


DIŞ HABERLER 


Sayfa 9 


Görüşmelerin ağırlık noktasını “Yıldızlar Savaşı Programı” oluşturuyor 


Dünyanın gözü Cenevre'de: SSCB 


ile ABD arasındaki silahsızlanma görüşmeleri 12 Mart'ta başladı 


12 Mart Salı günü Cenevre'de 
ocak ayı içinde ABD ve Sovyetler Birliği yönetimlerinin anlaşmış oldukları biçimde, içinde uzay silahları da olmak üzere silahsızlanmanın tüm alanlarını kapsaya» cak olan Sovyet-ABD görüşmeleri başladı. 


Görüşmeleri yürütecek olan Sovyet delegasyonunun başkanı Viktor P. Karpov, ABD delegasyonunun başkan ise Max Kampelman. Uzun bir süredir silahsızlanma kontrolü sorunlarıyla uğraşan Karpov, daha önce SALT, ve SALT-2, stratejik silahların sınırlandırılması anlaşmaları için yapılan görüşmelere de katılmıştı. 
Kampelman'ın isetanınmışbiranti-komünist olduğu SALT-2'nin engellenmesinde rol oynayan “Günümüzün Tehlikesine Karşı” adlı bir komitenin kurucuları árasında yer aldığı belirtiliyor. İkinci oturumu 14 Mart'ta yapılacak görüşmelerde delegasyonlar haftada birkaç kez biraraya gelecekler, 


Görüşmelerin ilk gününde yaptıkları açıklamalarda her iki delegasyon başkanı da, işe umutla başladıklarını söylediler. Karpov, “somut sonuçlara ulaşmak Üzere, yapıcı bir diyalog sürdürmeye haarız, anlaşma sağlanmadan Sovyet delegasyonu masadan kalkmayacaktır” derken, Kampelman da Reagan'dan görüşmeleri “ciddi ve dürüst bir biçimde sürdürme” direktifi aldığını" söylüyor ama ardından da ekliyordu: “Kuşkusuz Sovyetler Birliği ile aramızda pek- çok fark vardır ve kısa sürede bir anlaşmaya varmamız o beklenemez," 


Reagan yönetiminin görüşme- 


silahları konusunda yönetimin henüz bir karara varamadığını açıkladı. 

Son üç ayın gelişmeleri, Sovyetler Birliği'nden ve dünya barış güçlerinden gelen bütün uyanlar» ra rağmen Reagan yönetiminin bu konuyu görüşme masasına getirmek istemediğini gösteriyor. 

Görüşmelerin başlamasına birkaç gün kala ABD Kongresi'nin çağrılısı olarak Washington'da bulunan ve Amerikan milletvekilleriyle görüşen yüksek Sovyet Prezidyumu üyesi Şçerbitski de “Yıldızlar Savaşı” programını eleştirdi ve ABD yönetimini bu 


Ülkede sivil yönetime geçilirken, Uruguay Komünist Partisi üstündeki yasak da kalktı 


Uruguay demokrasinin şafağında: 12 yıllık faşizm sona erdi 


1 Mart günü Uruguay'da sivil yönetimin 


konuda uyararak, “Cenevre görüşmeleri silahlanmayı sürdürmek için bir paravana olarak kullanıl» mamah” dedi. 

Geçtiğimiz aylarda , Sovyetler Birliği yöneticileri Batılı politikacılar ve NATO ülkeleri yöneticile ri ile yaptıkları görüşmelerde, onlara Cenevre'de başarılı sonuç alınması yönünde taşıdıkları s0- rumluluğu hatırlattılar ve özellik» le ABD'nin uzay silahları programının engellenmesi yönünde destek istediler, 

Görüşmelerin başladığı şu günlerde barış güçlerinin dikkati ABD'nin “Yıldızlar savaşı” prog- 


da kaldırıldı, tutuklu bulunan yabancı ga- 


ABD DELEGASYONUNUN BAŞKANI KAMPELMAN, SOVYET DELEG. ASYONU BAŞKANI KARPOV 


raminın görüşmelerde yapıcı bir diyaloğun sürdürülmesini engelleyip engellemeyeceği noktasına toplanmış durumda, 

e yanda, silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlamasında önemli bir rol oynayan dünya barış güçleri, bir taraftan emperyalist basının çizdiği umutsuz» luk tablosuna karşı, diyaloğla köklü çözümlere varmanın Ola» naklı olduğunu savunurken, diğer taraftan da kesintisiz süren bariş savaşımı ile, ABD-Sovyet görüşmeleri arasında sıkı bir bağ kurulması gerektiğine inanıyorlar. 


minin izni ile yıkıldı. 


SSCB”de nöbeti Gorbaçov devraldı 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Ko- yapıcı işbirliğinin sağlanmasına büyük çaba gösmitesi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı terdi. 
Konstantin Çernenke'nun 10 Mart günü akşamı SBKP'nin yeni seçilen Genel Sekreteri ağır bir ciğer ve kalp yetmezliği sonucunda öl- Gorbaçov da görevi devraldığı gün, Merkez Kodüğü dünya kamuoyuna duyuruldu ve 11 Mart mitesi Plenumu önünde yaptığı konuşmada Sov- günü yapılan SBKP Merkez Komitesi'nin olağan- yetler Birliği'nin barış ve demokrasi politikasının üstü Plenum toplantısında Mihail Gorbaçov oy- kesintisiz devam edeceğini belirterek, yeni başbirliğiyle SBKP Merkez Komitesi Genel Sekre- layacak silahsızlanma görüşmelerinde yapıcı bir terliğine seçildi. sonuca varılması için Sovyetler Birliği delegas- 
4 yonunun vargücüyle çalışacağını bir kez daha vurguladı. “ABD de Sovyetler Birliği gibi davranır- sa, bir anlaşmaya varmak mümkün olur, ve ancak o zaman dünya halkları rahat bir nefes alırlar” diyen Gorbaçov, 12-13 Mart günleri Çernenko nun cenaze töreni için Moskova'da bulunan baüli liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde de aynı konu üzerinde ısrarla durdu. 


MİHAİL GORBAÇOV 


Bir köylü ailesinden gelen Gorbaçov, 
Stavropol Bölgesinde 
1931'de doğdu. Ikinci 


Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Devlet Başkanı Andropov'un ölümünden sonra görevi devraldığı gün, Sovyetler Birliği'nin “barış politikasından bir milim ayrılmayacağnı, Andropov'un bu yol- da başlattığı çalışmaları sürdüreceğini belirten Çemenko, yaşamının son gününe dek bir atom savaşı tehlikesinin önlenmesi yönünde ABD ile 


KONSTANTİN ÇERNENKO 


1911 doğumlu Çernenko 
1931 yılında SBKP'ye 
üye olmuştu. Çok genç yaşlarında zengin 


köylülerin yanında dünya savaşı sonunda, ücretli olarak çalıştı ve "ği 15 yaşında iken bir yine o yıllarda Komsomol ii makine-traktör saflarına katıldı, 1930'da de fabrikasında teknisyen gönüllü olarak Kızıl ; olarak çalışmaya Ordu'ya girdi ve 1933'e başladı. 1952'de dek bir sınır birliğinin Sovyetler Birliği parti sekreterliğini yaptı, Komünist Partisi üyesi Daha sonra çeşitli parti oldu. 1955'de Hukuk örgütlerinde ajitasyon ve Fakültesini ve 1967'de propaganda sekreteri Stavropol Zirai Bilimler 


KEnsutüsünü tarım iktisatçısı olarak bitiren Gorbaçov 1955'den bu yana Komsomol'da ve bazı parti organlarında yönetici görevlerde çalıştı. 1970'de Stavropol bölgesi Parti 1, Sekreteri seçildi. 1971'den beri SBKP MK üyesi olan Gorbaçov 22, 24, 25 ve 
26. parti kongrelerinde delege idi. 1978'de MK 
Sekreteri, 1979'da Politbüro aday üyesi, 1980 
Ekiminde ise Politbüro üyesi oldu. Yüksek Sovyet'e 10 ve 11. yasama dönemleri için temsilci seçilmiş olan Gorbaçov, dışişleri komisyonuna da başkanlık etmektedir. 


olarak çalıştı. 1943'de 

SBKP Parti Örgütçüleri Yüksek Okulu'nu bitirdi. 
1956'da SBKP MK'da görevlendirildi ve Ajitatör dergisi redaksiyonunda çalıştı. 1966'da SBKPMK aday üyeliğine, 1976'da SBKP MK Sekreterliğine seçildi, 1977'de MK Politbüro aday üyesi, 1978'de ise Politbüro üyesi olan Çernenko 1975'de Helsinki Güvenlik ve Işbirliği Konferansı'nda Sovyet delegasyonu içinde yeraldı. Çemenko, bundan 13 ay önce Andropov'un ölümü üzerine SBKP Genel Sekreterliği ve Devlet Başkanlığı görevine getirilmişti. 


dı, UKP'nin yayınladığı bildiride, “partinin 


ler öncesindeki tavrı, görüşme İL ye 


“lal 


zeteciler serbest bırakıldı, Öte yandan, Uru- i Bakanı Iglesias; -~ Komi 


ay'ın dış politikas ao Diki 


P. artık serbest À e çalışma olanağına kavuşması re 


resmen göreve başlamasıyla,1973 yâzın- en-bu-yana ülkede-hüki demokrasi güçlerinin rejimine $on. verilmesi ile  nilerek mekah alşieinin demokrasiyi güçlen- 


gk Kònyi 


m gp ep e e silerek söndü göresin demoleesiyi güçler € “fön İZ yıllık faşist Ti Diktatörlük rejimine son verilmesi ile ~ nilerek şimdi.görevin demokrasiyi güçlenr Süredir girişmiş ol. Kasım ayında yapılan geriden, oyların Uruguay Komün Komünist Partisi üzerindeki ya- — dirmek, terörün kökünü pamir e 


duğu savunma sistemleri programı olmasi bekleniyor. Nitekim Cenevre buluşmasına üç gün kala Reagan'ın Güvenlik Danışmanı Mce Farlane, ABD delegasyonu- 


yüzde 40'ını alan Uruguay'ın geleneksel burjuva partilerinden Colorado- Partisi" nin başkan adayı Sanguitt'nin göreve başlaması nedeniyle yapılan törene dünyanın 
70 kadar ülkesinden heyetler katıldı. 


işlerine karışmama temeli ilkesi üzerinde yürütüleceğini belirtti. Bağlantısız ülkeler hareketine katılmaya çalışacaklarını açıkla- 


dı. 
Bu arada, 1973 darbesiyle birlikte Baş- 


sak da kaldırıldı ve parti yasal çalışma olanaklarına kavuştu. 1920 yılında kurulan Uruguay Komünist Partisi, 1973 askersel darbesiyle birlikte yasaklanmıştı. Parti üzerindeki yasağın kaldırılması tüm ülke- 


miyi bunalımdan çıkarmak olduğu belirtildi. 

Bilindiği gibi Uruguay'da 1980 yılında cuntanın hazırladığı Anayasa'nın halk oylamasında reddedilmesinden sonra güçlü 


nunuzun menzilli atom silahları, stratejik silahlar konularında görüşmek üzere geniş yetkilerle donatılmış olduklarını, ancak uzay 


Barış TEKİNEL 


—— 

1979 yılında aralarında ünlü 
Lockheed silah tekelinin de bulunduğu dört ABD silah tekeli Pentagon'a sundukları araştırma projesinde, ABD için en ileri teknolojiyi kullanarak, uzay silahları aracılığıyla nükleer füzeleri geçirmeyen bir kalkan oluşturmasının mümkün olduğunu iddia ettiler. 

1980 yazında ise, bugün Reagan hükümetinin resmi danışmani olan askeri konular uzmanı Keith Payne ve Colin S. Gray ABD'de yayınlanan Foreign Policy (Dış Politika) dergisindeki “Zafer Mümkündür” başlıklı ya-Zılarında ABD'nin bir nükleer savaşı kazanabileceğini, Sovyetler Birliği'nin yenilgisinin ise ABD'ye büyük bir rahatlama sağlayacağını ileri sürdüler. Payne ve Gray'e göre Sovyetler Birliği" nin politik iktidarının yok edilmesi sonucunda Batı'nın çıkarlarına uygun yeni bir dünya paylaşımı düşünülebilirdi. 


MM — end 


Bundan hemen iki yıl sonra açıklanan Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin planladığı “1984-1988 Yıllarında Savunma Yönetimi” programı ise bu iki uzmanın görüşlerini temel almışùu. 1982 yılının 31 Mayıs tarihli “New York Times” gazetesinde yayınlanan programda atom $âvaşı stratejisinin ana amacının Sovyetler Birliği'nin askeri ve politik yönetiminin yok edilmesi olduğu ve bu nedenle ABD'nin Sovyetler Birliği'nin karşılık vermekte güçlük çekeceği silahlar 


Sangunetti'nin göreve başlamasıyla tüm demokratik parti, örgütler ile basın üzerindeki yasak kalkarken, yabanci basın görevlilerinin çalışmalarını engelleyen yasaklar 


kanlık Sarayı çevresinde inşa edilmiş olan ve askeri yönetimin simgesi haline gelen üç metre yüksekliğindeki duvar da işçiler ve Uruguay halkı tarafından devlet başka- 


SPACE-BASED BEAM 
WEAPONS 


Yıldızlar Savaşı diye nitelenen Reagan'ın uzayı silahlandırma planı, “nükleer bir savaşın kazanılabilirliği” gibi saçma ve her türlü gerçekçilikten uzak bir yargıya dayanıyor 


geliştirmesi, Sovyetler Birliği'ni de bu pahalı ve modern silahları geliştirmek zorunda bırakarak, bundan önceki askeri yatinmlarının kullanılmaz hale getirilmesi vurgulanmaktaydı. 

Ve bütün bu gelişmeler adım adım “Yıldızlar Savaşı” programinin planlanmasına yol açu. 
1983'ün mart ayında Başkan Reagan yaptığı bir televizyon konuşmasında “Stratejik Savunma Girişimi” adı altındaki yeni uzay silahlarını araştırma ve geliştirme programının başlaması için direktif verdiğini açıklıyor ve bu programın Stratejik nükleer füzeler tehdidini ortadan kaldıracağınu iddia ediyordu. k 

Reagan yönetimi uzay silahlannı araştırma ve geliştirme programına, onu tatlı bir serüven gibi göstermek amacıyla, “Yıldızlar Savaşı” gibi sözümona “sevimli” 


bir ad da bulmuştu. Bir taraftan film tekelleri uzay, uzay savaşları ve uzay silahlan konularını işleyen filmlerle kamuoyunun bilincine uzay silahlarının inamılmayacak kadar harika ama tehlikesiz, insanları “kötü yaratıklar- dan” kurtaracak buluşlar olduğu görüşünü yerleştirirlerken, Réagan yönetimi de bu silahların sadece barışı koruyacağını ve savunmaya yönelik olduklarını iddia ediyordu. 

Oysa programın sadece savunmayı amaçlamadığını şu gerçekler ortaya koymaktaydı: 

ABD yönetimi uzay silahlarına paralel olarak uzun menzilli atom silahlarını geliştirmeye de devam etmekteydi. MX kitalararası füzeleri 1986, atom denizaltılarından fırlatılan Trident-2 füzeleri 1989, atom silahları taşıyan uzun menzilli bombardıman 


uçakları BIB'ler 1986'dan itibaren kullanıma sokulacaktı. Hedefini kendisi bulan, ikinci nesilden 
1500 atom füzesinin üretimine 
ise 1987'den itibaren başlanacağı açıklanmıştı. 


A 


Uzay silahları sistemi şimdiye kadar üretilmiş olan nükleer savinma sistemleri gibi sadece savunma silahları değil, aynı zamanda saldırı silahlarını da içermekteydi. 

Uzaydaki füze ağı araştırmalarına paralel olarak, Sovyetler Birliği'nin de kendisine ABD fü- 


de yapılan toplantı ve mitinglerle kutlandı. 
Başkent Montevideo'daki yürüyüşe on yıllık sürgünden sonra ülkesine dönebilen UKP Genel Sekreteri Rodney Arismendi de katıl- 


Amerika'nın uzay programı neye hizmet ediyor: savunmaya mı, saldırıya mı? 


zelerinden korunma ağı kurmasi düşünülerek, ABD füzelerinin böyle bir engeli aşabilmeleri için de yeni teknikler geliştirilmekteydi (hedefine zigzaglarla yaklaşan, lazer bombardımanından etkilenmeyen füzeler gibi). 


ABD yönetimi Batı Avrupa" 
ya yerleştirilmiş olan Pershing-? 
ve Cruise füzelerinin sökülmesi- ne kesinlikle yanaşmamaktaydı. 
Bilindiği gibi bu silahlar ani olarak ilk saldın amacıyla kullanılırsa, Sovyetler Birliği'nin karşılık verme olanağını ortadan kaldırma özelliklerine sahiptirler. 


Herşeyi kesen kılıç, engelleyen kalkan 


Bu gerçekler, Reagan yönetiminin ve ABD silah tekellerinin bugünkü saldırı silahları yerine savunmaya yönelik kimi silahlann üretimini hedeflediklerini de gil, ikisini birleştirmeyi planladıklarını, yani nükleer saldırıyı daha kolay ve mükemmel hale getirmek istediklerini göstermektedir. 
Amerikan yönetimi, herşeyi kesen bir kılıç ve herşeyi engelleyen bir kalkana aynı anda sahip olmayı planlamaktadır. 


Kaba bir benzetme yapacak 


olursak Reagan'ın uzay silahları- * 


nın savunmaya yönelik olduğunu iddia etmesi, ellerinde sadece birer kılıç olan iki gladyatörden birine kılıcın dışında bir de kalkan verip, “İşte şimdi gladyatörlerin birbirlerini öldürmeleri zorlaştı” demeye benziyor... Oysa böyle bir durumda, elinde kalkan olan gladyatörün daha da kolay saldınya geçeceği ortada değil mi? 
Bu basit örnek bile Reagan'ın yönetiminin uzay silahlarının banşa yol açacağı iddiasının aldatmaca olduğunu göstermiyor mu? 


yığın eylemleri sonucunda cunla geri adımlar atmış ve geçtiğimiz sonbaharda genel seçimlere gidilmesini kabul etmek durumunda kalmıştı. 


Bunun ötesinde uzay silahları için gereken fonlar silahlanma yarışını korkunç boyutlara yükseltecek, bu harcamalar yanında şimdiki dev boyutlu silahlanma harcamaları bile ufak kalacaktır. 
Ultra modem diye nitelenen bu silahlar için sınırları belirsiz harcamalar gerekirken, bunun yanisıra geleneksel silahlanma harcamaları da artacaktır. 


” Reagan yönetimi sadece 1985- 
89 arası yapılacak uzay silahları 
araştırmaları için bütçeden 29 
milyar dolar ayrılmasını karara bağlamıştır. Reagan yanlısı uzmanlar içinde bile uzay silahları sisteminin teknik olarak yapılabilirliğine, yada finanse edilip edilemeyeceğine şüphe ile bakanlar bulunmaktadır. Uzmanlar bu füze ağının sadece ilk kademesi için 100 milyar, tümü için ise 
500 milyar dolara gereksinim olacağıni tahmin etmektedirler. Bu miktann 2,5 kat daha fazla,olacağını söyleyenler de vardır 


Bu koşullarda günümüzde silahlanma harcamalarının yol açtığı açlık, işsizlik ve diğer sorunların bu olağanüstü harcamalarla daha da büyüyeceği ortadadır. 
Uzayın modem silahlarla donatılmasının bir diğer sonucu ise, ondan sonra veryüzünde girişilecek her türlü silahsızlanma görüşmesihin” askersel ve politik açıdan anlamını yitirmesi olacaktır. 


KOMUTAN ORTEGA 
Latin Amerika'da bir devrimci lider 


Nikaragua’da 
Sandinistler 


saldırganlığa karşı barış öneriyorlar 


Reagan'ın Nikaragua'ya karşi giderek sertleşen ve saldırganlaşan politikasına rağmen Sandinist yönetim barış girişimlerini sürdürüyor. Kan dökerek değil, görüşmelerle bir çözüm bulmayıamaçlayan Sandinisi hükümet, ABD" ye yeni önerilerde bulundu ve ABD tarafından kesilen görüşmelerin yeniden başlamasını kolay» laştırmak için tek taraflı ödünler verdi: Mart ayı başında Uruguay” Ga yapılan bir basın toplantısında ülkelerindeki 100 Kübalı askeri danışmanı geri göndereceklerini ve savaş uçağı alımını durduracaklarını açıklayan Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Orta Amerika'nın barışa ihtiyacı olduğunu, askersel darbelerin çözüm olamayacağını, Nikaragua hükümetinin politik çözüme katkıda bulunmak için somut adım- 


lar attığını söyledi. Nikaragua hükümetinin bu yapıcı tutumuna rağmen ABD hükümeti saldırgan politikasını sürdürüyor. ABD hükümet sözcüsü, eğer ABD parlamentosu Nikaragua'da CİA tarafindan örgütlenen yıkıcı eylemler için gerekli ödeneği ayırmazsa, Reagan yöneliminin Nikaragua ile diplomatik ilişkileri keseceğini, karşidevrimci güçlerin ülke dışında kuracakları sürgün hükümetini resmen tanıyacağını ve Nikaragua'ya karşı ekonomik abluka uygulayanı açıkladı. 

te yandan, Nikaragua'da Ocak ayından beri yürürlükte olan af yasasından, bugüne dek pişmanlık gösteren 600 kadar karşı-devrimci- nin yararlandığı bildirildi. 


Sayfa 10 


anistan'da demokratik güçlerin birliği 


DIŞ HABERLER 


yönünde önemli bir adım: Sağcı Karamanlis yerine ileri 


Sarcetakis 


Türkiye Postası, 22 Mart 1985 


Papandreu ikircimli tutumundan vaz mı geçiyor? 


Yunanistan'da iktidardaki PASOK'un Karamanlis'i tekrar cumhurbaşkanlığı için aday göstermekten vazgeçmesi ve Anayasa'da 


değişiklik yaparak cumhurbaşka- dünya ilerici 


nının yetkilerini kısıtlamak istemesi, başta ABD olmak üzere NATO dı. 
içinde telaşa ve öfkeye neden olurken, Yunanistan'ın sol güçleri ve kamuoyu tarafin- 


dan sevinçle ve coşkuyla karşılan-Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bu gelişmeye paralel olarak, Yunan ordusu içinde NATO'cu olarak bilinen 11 generalin emek- 


Arkası gelecek mi? 


Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yol açtığı gelişmeler hem dünya kamuoyunda hem de Türkiye'de geniş yankılara yol açtı. İktidardaki PASOK partisinin yenilenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Karamanlis'i desteklemekten vazgeçmesinin, cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlâyacak bir anayasa değişikliğini gündeme getirmesinin ve üstüne üstlük ilerici ve demokrat bir aday çıkarmasının ABD yönetimi, NATO egemen çevreleri ve Yunan gericiliği tarafından tepkiyle karşılanması çok doğaldı. 

Emperyalist güçler ve basın, bu arada Türkiye'nin boyalı basını da, PASOK'la Yunanistan Komünist Partisi'ni ilk kez bu kadar yakınlaştıran bir gelişmeyi başbakan Papandreu'nun “kişiliğiyle”, “tutarsızlıklarıyla” ve “yeni bir manevraya başvurmasıyla” açıklamaya çalıştilar. Oysa Yunanistan için belki de bir dönüm noktası olabilecek bu gelişmenin temelinde, Yunan halkının iktidardaki PASOK üzerinde, verilen sözlerin yerine getirilmesi yönünde artan baskısı ve Komünist Partisi'nin her geçen gün daha da artan gücü yatmaktaydı. 

Iktidar olmak için halktan oy isterken NATO' dan çıkma, ülkedeki Amerikan askeri üslerini sökme, Ortak Pazar'dan ayrılma ve tekellerin güçlerini sınırlama sözleri veren Papandreu, bugüne kadar bu vaadlerini yerine getirmiş değil. Özellikle dış politika alanında Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle iyi ilişkiler kurmasiyla, Balkanların atom silahlarından arındınimasini desteklemesiyle dünya barışı açısın- 


Filiz KARDAM 


dan olumlu bir rol oynayan Papandreu ve partisinin, bu yönde tümüyle tutarlı bir iç ve diş politika yürütmediği bilinen bir gerçek. Seçimler öncesinde halka verilen sözlerin tutulmaması bir yana, ülkenin NATO'nun çıkarları doğrultusunda daha da çok silahlandırılmasından başka bir sonuç vermeyen milliyetçi ve şoven politika bugüne dek hızından birşey yitirmedi. Parlamentodaki 12 sandalyesiyle ülkenin üçüncü büyük partisi olan Komünistler, PASOK iktidarının “Türkiye'den gelen tehlike” bahanesiyle Yunanistan'ı ABD ile işbirliği içinde silahlandırmasına kesinlikle karşı çıkıyorlar. 

Papandreu'nun cumhurbaşkanlığı seçimleri- ne ilişkin olarak halkın çıkarları doğrultusunda attığı son adımın kalıcı olacağını ve bunu yenilerinin izleyeceğini söylemek için zaman henüz erken, Ama eğer ikircimli tutumunu sürdürecek ve ABD ile Yunan gericiliğinin tehditleri karşısında gerileyecek olursa, gerici bir darbe tehlikesinin büyüyeceği de kesin. 

Bu tehlikenin önündeki tek gerçekçi engel, dün olduğu gibi bugün de PASOK'un Komünist Partisi ve öteki sol güçlerle kuracağı birlik olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile bağlı olarak atılan olumlu adımlar, barış ve demokrasi güçlerinin işbirliğini geliştirme ve kahcılaştırma yönünde değerlendirilebilirse, bu yalnız Yunan halkı için değil, dünyadaki bütün banş ve demokrasi güçleri açısından da bu arada elbette Türkiye halkı açısından da çok önemli bir kazanım olacak. 


ve şanlı bir direnişten sonra kendi bandoları 


liye sevkedilmesi de ilericiler açısından bir başka kazanım oldu. 
PASOK'un desteklemekten vazgeçtiğini açıkladığı Karamanlis'in, cumhurbaşkanlığından istifa etmesiyle devlet başkanlığı seçimlerinin öne alınması gereği doğdu. 
PASOK'un yeni cumhurbaşkanı adayı, Yüksek Mahkeme üyesi ve anayasa profesörü Hristos Sarcetakis. PASOK'un yeni adayının kimliği, seçilmesi şansını arttınyor. 
Örneğin Karamanlis'i desteklemeyeceğini ve kendi adayına oy vereceğini daha önceden açıklamış olan Yunanistan Komünist Partisi, PASOK'un, Hristos Sarcetakis'i aday göstermesi üzerine aynı aday göstermekten vazgeçti. PASOK'un yeni adayına büyük tepki gösteren sağcı Yeni Demokrasi Partisi ise 


Karamanlis'e desteğini sürdürüyor. 

PASOK'un yeni adayı Sarcetakis, 56 yaşında ve solda saygınlığı olan bir kişi. Sarcetakis'in bir özelliği de tüm Yunan solunun onuru, barış ve demokrasi savaşçısı Lambrakis'in 1963 yılında öldürülmesinden sonra açılan davada sorgu yargıçlığı yaparak, Karamanlis hükümetini suçlamış ve davayı kazanmış olması... Sarcetakis, cunta döneminde de “zararlı faaliyetleri” nedeniyle ` tutuklanmış, işkence görmüş ve sürgüne gönderilmişti. 

Sarcetakis'e 17 Mart'tan itibaren üç turda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük şans tanınıyor. Yunanistan'ın seçim sistemine göre ilk turda parlamento- 
daki oyların üçte ikisini, yani 200 


PAPANDREU - KARAMANLIS - FLORAKIS - SARCETAKIS 


oy alan cumhurbaşkanı olabiliyor. 
Bugün Yunan parlamentosunda PASOK 165, Yeni Demokrasi Partisi 112, Yunanistan Komünist Partisi 12 ve Bağımsızlar 11 oya sahip. 
Beş gün arayla yapılacak üç turun sonuncusunda 180 oy toplayan başkan olabiliyor. Bu 180 oy sağlanamadığı takdirde parlamento feshedilip, bir ay içinde genel seçimlere gidiliyor. Yeni göreve gelen meclis ise, cumhurbaşkanını, üçte iki çoğunluğu aramadan daha yumuşak koşullarda seçiyor. 
Oylar açısından değerlendirildiğinde Papendreu'nun attığı adımın daha da ileri götürülmesi yani Sarcetakis'in cumhurbaşkanı seçilmesi hiç de uzak bir ihtimal değil, Ancak, demokrasi yönünde ileri, yeni bir çığır başlatacak böyle bir 


Papandren'nun seçimlerde desteğini çektiği Karamanlis istifa etti, Yeni aday Sarcetakis'i YKP de destekliyor 


arkasında savaş 


leriyle ocaklarına in 


gelişmenin önündeki büyük tehlikelerin aşıldığı söylenemez. Yunanistan'da ortam gergindir. Gericilik orduyu kışkırtmakta, ulusal birliğin bozulduğu, Yunanistan'ın Avrupa'da itibarının azalacağı yaygarasıyla PASOK'a saldırmaktadır. 
Gelişmeler üzerine Reagan, haziran ayında ana muhalefet partisi lideri Mitsotakis'in ziyaretini kabul ederken, Papandrew'yu reddetmiştir. Reagan (yönetiminin PASOK'un güçlenmesine, Komünist Partisi ile birlikte hareket etmesine ve solcu bir cumhurbaşkanı seçilmesine karşı tavrının elini kolunu bağlayıp beklemek olmayacağı ortadadır. 

Öte yandan Papandren'nun Karamanlis'ten desteğini çekmekle kalmayıp, cumhurbaşkanlığı kurumunun yetkilerinin kısıtlanması yönünde bir anayasa değişikliği için de önerge vermiş olması, işin boyutlarının Papandreu-Karamanlis çatışmasını aştığını göstermekte, Olaya bu nedenle Papandreu'nun Karamanlis'le eski bir hesaplaşması, her zaman Amerikahlann bir favorisi olarak gördüğü Karamanlis'i tasfiye isteği olarak bakılamaz. 

Yunanistan Anayasası, cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme, referanduma başvurma gibi önemli yetkiler vermekte ve bu yetkilerle donanmış sağcı bir cumhurbaşkanının varlığı, ilerici bir hükümetin atacağı kimi adımları sınırlamaktadır. Ülkede demokrasinin gelişmesi açısından, cumhurbaşkanlığının yetkilerinin kısıtlanma» sı, Yunanistan Komünisi Partisi" nin de talepleri arasındadır. 
PASOK şimdiye dek pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da Yunanistan Komünist Partisi ile tu- 


İngiliz madencilerinin “Demir Leydi”ye yanıtı: Grev bitti savaş değil ! 


İngiltere'de maden işçilerinin, hükümetin 20 ocağı kapatarak Grev, sendika ve Devlet Kömür İşletmeleri arasında herhangi bir kiye Postası, NUM'un grevin sona ermesine ilişkin olarak aldığı 


tarlı bir işbirliği içine girememiştir. 
Bilindiği gibi PASOK, içinde sol | 


20 bin kişiyi işten çıkarma planına karşı NUM sendikası öncü- anlaşma imzalanmaksızın sona ermesine rağmen, bir yıllık süre kararın nedenleri, NUM ve diğer sendikalar arasındaki ilişkiler, emre e lee Ke Í 

lüğünde bir yıl önce başlattıkları grev, sendika yönetiminin karan içinde işten atılan 700 işçinin geri alınması için ve ocaklann hükümetin tutumu ve mücadelenin bundan sonraki aşaması konu- ve daha pek çok farklı eğilimlere | 

üzerine sona erdi. Maden işçileri, $ Mart günü işbaşı yaptılar. kapanması, işsizliğe karşı mücadelenin süreceği bildiriliyor. Tür- larında sendikacı Ray Buckton "la bir söyleşi yaptı. sahip kişileri barındıran sosyal reyerleşim bölgelerine, sanayiye, fab- formen bir küçük burjuva partisitikalara verilen zarar korkunç bo. dir. Bu farklı eğilimler, PASOK' 


un politikasında çelişkiler yarat- | 


yutlaı Hi tüm mhe virsesları uni armie va hii. : 


e Şİ ARSAN 4 pe eğ 


© Türkiye Postası: Sayın Bucksizce madencilerin grevi- 
, Oo ““Üedilitler neter? RJ 


ni diğer grevlerden 


özellikler meler? | © © © 


Buckton: Grev, işlerini, ocaklarını koruma savaşı veren madencilerin gerçek anlamda kararlı bir eylemi olarak başladı. Bir süre sonra hükümet, sendikaların gücünü, etkinliğini kırmaya yönelik genel kampanyasını bu alanda uygulamaya yöneldi. Bildiğiniz gibi son yıllarda hükümetin bu yöndeki çabalar yo-Kunlaştı. 1982'de bizim sendikayı teslim almaya çalıştı. Daha sonra memur sendikalarına, çelik işçilerine, çay sendikasına saldirdi. İşte hükümetin bu tutumu nedeniyle madencilerin grevi tam bir politik greve dönüştü. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır, 
© Türkiye Postası: Hükümet hangi araçları kullandı? 
Buckton: Önceki yıl kendi çıkardığı anti-sendikal yasalar başta olmak üzere tüm olanaklarla grevi kırmaya, mâdenciler sendikası NUM'u dize getirmeye çalıştı. Hemen şunu söyleyeyim: Eğer grevin başında sendikal hareket 1972 ve 1974'deki gibi madencilere destek olmuş olsaydı, hükümetin tutumu tamamen değişik olacaktı kuşkusuz. 
© Türkiye Postası: Grevin ilk yedi ayında İngiltere İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TUCY'nin O başkanıydınız. 
TUC'nin, üyesi sendikaların greve yeterince destek vermeyişleri üzerinde çok konuşuldu. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? 
Buckton: Bu konuya biraz etraflı değinmek istiyorum. En başta NUM, TUC'nin şimdilik araya girmemesini, desteğe ihtiyaç olduğu zaman bize bildireceğini söyledi. 
Grevin ilk günleriydi; sanıyorum 
15 Mart 1984 tarihliydi mektup. 
Doğal olarak TUC o aşamada bir girişimde bulunmadı. Ama ben başkan olarak üye sendikalardan greve tam destek vermelerini istedim. Çünkü sendikal harekete yeni ve büyük bir saldırının gelmekte olduğu ortadaydı, Bizim sendika, yani tren sürücüleri sendikası ASLEF, demiryolu işçileri sendikası NUR ve gemi işçileri sendikası NUS derhal ve tam bir dayanışmaya girdiler. Üyelerimizin büyük çoğunluğu, “madencilerin grev hattı geçilmeyecek” direktiflerimize aynen uydular. Bir tek yerde küçük bir grup bu direktife uymayı reddetti; bunlar, madencilerin çoğunluğunun işe devam ettiği 


Nottingshamsire bölgesindekilerdi. Aslında zor bir durumdu ve biz bunu anlıyorduk. Ulaşım ve Genel Hizmetler Sendikası TGWU üyelerine talimat vermedi ama destek- te bulunmaları için tavsiyede bulundu, onları yönlendirdi. Ne yazik ki üyeler buna uymadılar, Trencilerin engellediği taşımayı kamyoncular gerçekleştirdi. Bundan sonra NUM, Eylül'deki TUC kongresine destek istemek için geldi. 
Kongrede çok iyi, net bir destek kararı alındı. Kararın uygulanma» 


sında karşılaşılacak güçlükler biliniyordu ama bunları aşmak artık sendikalara kalmıştı, İlk temasımızı enerji işçileriyle ve çelik işçileriyle yaptık. Bunlar konuya en yakın ve desteği en etkili olacaklardandı. Ama olumlu sonuç alınamadı, Her ne kadar demir ve deniz yollarındaki işçiler ellerinden geleni yaptılarsa da, demir ve çelik üretimi sürüyor, kamyonla kömür veya fuel-oil taşınıyordu. Kongrede alınan kararı taban uygulamıyordu. Nedenleri çeşitli. Grevin kaldı- 


RAY BUCKTON KİMDİR? 


Uzun yıllardan beri Tren Sürücüleri Sendikası ASLEF'in genel 

sekreterliğini yapan 

Ray Buckton, geçen yılki TUC başkanlığı sırasında NUM grevine destek konusunda yoğun çaba harcamış sendikacılardan biri, Uluslararası sendikal harekette ve onun çeşitli örgütlerinde de yakından tanınan bir sendikacı olan Buckton, aynı zamanda Türkiye'de Sendikal Haklar ve Demokrasi için Dayanışma Komitesi'nin de kurucularından. 


İşbaşı yapan İngiliz maden işçileri: Bu işçilerde yenilmiş bir kişinin yüzü var mı? 


rılmasından sonra NUM Başkan Yardımcısı Me Gahey şöyle diyordu: “Sendikal harekette onurlu ve onursuzları gördük”. Tabanını harekele geçiren, geçirmeye çaba harcayan onurluların yanısıra, durup seyreden, hatta düşmanca tutum alanlanmız da oldu maalesef. 
© Türkiye Postası: Bu durum hükümetin tutumunda bir degişiklik yarattı mı? 
Buckton: Elbette. Hem de köklü bir biçimde. Bundan sonra yeni bir dönem başladı denebilir, Kongre kararını izleyen haftalarda görüşmelere gelmek zorunda kalmış olan hükümet, TUC karannın hayata geçirilemeyeceğine kanaat getirdikten sonra, bence yeni bir karar aldı ve tüm taktiklerini anlaşma yapmaya değil, grevi kırma stratejisine bağladı. Görüşmeler kesildi. Uzlaştırma Kurulu araya girdi. Bir anlaşma zemini olduğu açıktı, Ama hükümet anlaşmaya yarılmaması için elinden geleni yaptı, Politik saldırıyı yoğunlaştırdı. Sendikal hareketin kökünü kazıma fırsatını ele geçirdiğini anlamıştı bir kez, Özünde niyeti, kuşkusuz bu yolla genel olarak sendikal hareketin belini kırmaktı. 
© Türkiye Postası: Bu görüşünüzü destekleyen gözlemlerinize örnek verir misiniz? 
Buckton: Biliyorsunuz, TUC'nin kongre kararından sonra David 


Basneti ile ben greve bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmakla görevlendirildik. Bu, daha sonra yedi kişilik bir komiteye dönüştürüldü, Görüşmelerin yeniden başlaması için yoğun çaba sarfettik. 
Sonuç alamadık. Başbakan dahil hükümet ve kömür işletmeleri yönetimi ile en son şubat ayında yaptuğımız görüşmelörde NUM'un tutumunda bazı esneklikler olduğunu, bir anlaşma zemini bulunabileceğini ısrarla belirtmemize rağmen ultimatom biçiminde bir karşı teklif vermekle yetindiler. Teklifin görüşmeye açık olmadığını, izahı istenen noktalar olursa bunun da ancak telefonla sorulabileceğini eklediler. Bence bu tür davranış hükümetin görüşmeler yoluyla anlaşma yapma niyetinde olmadığının açık kanıtıdır. 
© Türkiye Postası: 3 Mart günü NUM Genel Kurulu'nun, herhangi bir anlaşma imzalamaksızın örgütlü olarak işbaşı yapma yolunda aldığı kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Buckton: Diğer sendikaların destek vermediği böyle bir ortamda bence madencilerin başka seçeneği yoktu. Hükümet grevi kırmak için olağanüstü harcama yapmıştı, yapacaktı, Ağır geçen kışa rağmen 


grevin etkisini yansıtmama endişe- , 


siyle milyarlar harcadı bütçeden. 
Ülke ekonomisine, madencilerin 


mek için göze aldı. Bu anlayış Falkland savaşındaki anlayıştan farksızdır. Politik bir zafer elde etmek için herşeyi göze almak. Ama bu kez onu elde edemedi. Ortada bir anlaşma yok. Yani şimdi kömür işletmeleri istediğini yapabilecek mi? Durum hiç de öyle değil. 

© Türkiye Postası: Peki şimdi 

ne olacak? 

Buckton: Bunu şu anda kestirmek güç. Bazı yüksek verimli ocakların özel sektöre devredileceği sadece dedikodu olarak görülmemeli. 
Grev süresince büyük ölçüde artan kömür ithalatı ortada. Diğer enerji kaynaklarına yöneliş sürüyor. Öte yandan, ocaklarını koruma savaşını sürdüren, birliğini koruyabilmiş ve yenilmemiş bir madenciler ordusu var. İşten çıkarulan grevcilerin geri alınması gibi sorunlar kısa erimde çözülebilir. 
Ama bu işkolunda daha uzun süre önemli sorunlar varolmaya devam edecektir. 


© Türkiye Postası: Sizce savaşımın bu aşamasında çıkarlabilecek dersler nelerdir? 
Buckton: En önemlisi şu: Hükümet bu çapta bir politik saldınya geçtiği zaman sendikal birlik olmadan onu durdurmak olanaksızdır. Eğer sendikal hareketimiz bunu şimdi de kavramadıysa gelecek- te çok daha büyük sorunlarla karşılaşacağımız kesindir. Gerçi 4 milyon işsizin bulunduğu ülkemizde üyelerimize “grev hattı geçilemez” “savaşan İşçilere destek olunur” gibi benim de yüreklen inandığım doğru sendikal ilkeleri uygulatabilmek kolay değildir. Ama işten çıkartılma korkusu ile eyleme geçmede tereddüt eden işçilerin çogunluğu savaşa destek vermezlerse sıranın kendilerine de geleceğini bir kez daha görüp kavradılar, Rafinerilerde yoğun işçi çıkarmalar çoktan başladı bile, TUC Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu’ nun çok açık destek kararlanna rağmen taban niçin harekete geçirilemedi? Bu olgunun nedenlerini mutlaka bulup çıkartmalıyız. Çünkü saldırı durmayacak. Bir diğer ders, bu tür savaşımın yalnızca işçilerle değil, onların ailelerinden başlayarak tüm toplum kesimleriyle birlikte sürdürülmesi gerektiğidir. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki, egemen güçlerin elin- deki kitle iletişim araçlarının düşmanımız olduğu, bu grevde bir kez daha kanıtlanmıştır. 


sa değişikliği tasarısının meclis başkanlığına verilmesinde ise 

PASOK'un sol kanadının belirleyici etkisi olduğu bildirilmektedir. 

şiklik tasarısının 160 

imzasıyla 

meclis başkanlığına verilmesi parti 

içinde bu konuda bir görüş birliği sağlandığına işaret ediyor. 


Saklanan gerçek 
Başbakan Papandreu'nun Karamanlis'i o desteklemekten 


vazgeçmesi ve cumhurbağkanı- nın yetkilerini kısıtlayıcı bir anayasa değişikliğine yönelmesi Türkiye boyalı basını tarafından büyük bir “endişe"yle karşılandı. 
Türkiye'deki diktatörlük rejiminin, ABD yönetiminin ve Yunan gericiliğinin düşüncelerine de tercüman olan boyalı basının bütün yazarları olayı, “PASOK iktidarı» nın Türkiye ile çatışma ortamını daha da gerginleştireceği” bir gelişme olarak yorumladılar. 

Bu yorumların dayandığı ortak temel, soruna ABD yönetiminin ve NATO'nun çıkarları açısından yaklaşmak ve bu yaklaşımı haklı göstermek için Papandreu hükümetinin aşırı milliyetçi ve şoven politikasının tehlikelerine işaret ederken diğer gerçekleri gizleme- ye çalışmaktı. Gizlenen gerçek, Papandreu hükümetinin bu gelişmeyle yakınlaştığı Yunanistan Komünist Partisi (YKP)'nin bu konudaki tutumuydu. 

YKP, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların ABD ve NATO'nun karışması olmaksızın iki ülkenin hak eşitliği ve ulusla- 


tarası hukukun uygulamaları te-” 


melinde, barışçı bir biçimde çözülmesi gerektiğini savunuyor; PASOK iktidarının ABD'nin ve NATO'nunadınıanmadan “tehlikenin yalnızca Türkiye'den geldigi” biçimindeki milliyetçi ve $0- ven görüşünü eleştiriyor ve bugörüş temelinde Yunanistan'ın silahlandırılmasina kesinlikle karşı çıkıyor. Dolayısıyla PASOK iktidarını Yunanistan Komünist Partisi'ne yakınlaştıran son gelişmeler, iki ülke arasındaki sorunların bir çatışmaya yol açma tehlikesini değil, tersine barışçıl yollarla bir çözüme kavuşturma olasılığını da yükselten bir boyut taşıyor. 


Türkiye Postası, 22 Mart 1985 


Avustralya'da Demokratik Türk Dernekleri Federasyonu ve Avustralya Kürt Derneği'nin birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilen iki konser için Şıvan, Melike Demirağ, Gülistan ve Şanar Yurdatapan, şubat ayı başında Avustralya'ya gittiler, Sanatçıların Sydney havaalanına ayak basışları bile -sayıları 200'e yaklaşan Türk ve Kürt karşılayıcının coşkun sevgi gösterisiyle- daha çok bir mitingi andırıyordu. 


Sanatçıların “Avustralya Sanat Konseyi” desteğiyle davet edilmesini önleyemeyen TC Büyükelçiliği, kendine yaranmaya çalışan yandaşları aracılı» gıyla -hiç değilse- radyo ve televizyonda konuşturulmamaları için elinden geleni yaptı. ZEA Etnik Radyosu'nun Türkçe yayını yöneticilerini, “Böyle bir röportajın yayını halinde olaylar çıkacağı” şeklinde korkutmaları röportajı engelleyemedi. Ama Türkçe-Kürtçe şarkı dahil, Kürt dili ve kültürü üstüne söylenen bütün bölümler sansüre uğradı. Bunun üzerine demokratik Türk ve Kürt kamuoyu radyoyu ve göçmen bakanlığını telefon, telgraf ve mektup yağmuruna tuttular. Olayın yankıları durmak bilmedi. Demokratik kamuoyu baskısı, ağırlığını hemen gösterdi. Birkaç gün sonra, bu defa Melbourme'daki JEA Etnik Radyosu (aynı merkeze bağlıdır) sanatçıların sunduğu ve bir öncekinin aynı olan programı hiç kesintisiz yayınladı. Bu Avustralya'da resmi bir radyoda Kürt dilinin ilk duyuluşu oluyor, Sydney TC, Konsolosluğu kolları sıvayıp, yandaşları aracı» lığıyla 2EA radyosunu protesto eden bir gösteri düzenletti. Konserler bitip sanatçılar döndükten sonra yapılan gösteriye 150 
kadar tutucu katıldı. Radyo yö- 


Şivan, Melike Demirağ, Gülistan Avustralya'daydılar “Türkülerimiz Kardeştir” gösterisi Avustralya'da da alkış topladı 


ŞİVAN, MELİKE DEMİRAG, ŞANAR YURDATAPAN VE GÜLİSTAN'IN AVUSTRALYA KONSERLERİNDEN 


devam eden kültür savaşına destek oluyorlar, Bir göçmen ülkesi olduğu için “çok kültürlü” bir devlet politikası yürütülen Avustralya'da, başka ülkelere örnek olacak böyle bir sonuca ulaşmak olanaklı. Nitekim Etnik TV kanalı, sanatçıların konserini ve röportajlarını içeren 30 
dakikalık bir TVfilmi çekti. Şimdi Avustralya'daki Türk ve Kü: demokratik kamuoyu, peşini rakmamaya kararlı oldukları bu kültür kavgasında, Avrupa'daki Türkiyeli demokratik kuruluşların desteğini bekliyorlar. 

Öle yandan daha ilk günden 


tikten sonra evlerine gitmek istemediler bir türlü, Melboume konseri 16 Şubat 1985 Cumartesi gecesi Brunsvwick Town Hall’ daydı. Şehirdeki diğer iki dernegin -kendilerinden başka kimsenin anlayamadığı bir nedenlekonseri boykot etmesine, konser afişleri üstüne kendi afişlerini yapıştırmasına ve bina kapısı önüne topluca gelip tanıdıklarım kapıdan çe çabalarına rağmen 700 kişinin katılımıyla ve aynı çanlılıkla başlayıp bitti. 
Sanatçılar ertesi gün “Genel Af Komitesi"nin düzenlediği toplantıya da katıldıktan sonra 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-1978'de ilk kez İzmir'de başlayan festival şimdi de yurt dışında gelenekselleşiyor 


Hollanda'da bir sanat etkinliği: Kırmızı Karanfil Müzik Festivali 


Kırmızı Karanfil Müzik Festivali bu yıl nisan ayının ilk haftasında gerçekleştiriliyor. Hollanda'daki Türkiyeli göçmen işçiler arasında önemli ve etkili bir sanat çalışması olarak nitelenen festival bilindiği gibi yurtdışında ilk kez geçen yıl yapılmıştı 


Duisburg'da 

amatörlerin 

ilginç tiyatro gösterisi 


Ömründe hiç tiyatroda oynamamış kadınların bir oyunu ortaklaşa yazıp oynayarak 
350 kişilik salonu kahkaha- 
dan kırıp geçirebileceğini 
söyleseler inanır mısınız? 10 
Mart'ta, Duisburg'da Dünya Kadınlar Günü'nde bulunanlar sizi buna inandırabilirler. Kaufhausları dolaşıp ucuz mal alıp satan Dürdane Kaptıkaçtı; Eksport-Import Abdürrahim'in eşi sosyete Gül Şengüldü; saf, genç kız Fidan Hülyalı; erkeklere çocuk doğurtmaya çalışan feminist Leyla Çokbilmiş; erkek “üstünlüğünden kuşku duymamış Anadolu kadını Hatçe Kavruk; Panka Lili; yan Almanca, yan Türkçe kọnuşan Sibel Dönmez ve “Şirketimiz, Daha İyi Tüketiniz” tarafından “Kadın-Erkek 
Eşit mi?” açık oturumunu yönelen ciddi bayan yönetici...Bütün bu sevimli tipler kollektif olarak yaratıldı, provalarda kendiliğinden ortaya çıkan espriler bandaalındı ve işlenerek oyun ortaya çıkanı» * dı. Şimdi oyunu seyredenler ondan söz ediyor ve esprilerileriyle könüşup gülüyorlar. 
Balen em anl SA 


Bu yılki festivale sanatçı olarak Melike Demirağ, Heval, Tahsin İncirci, Cem Karaca, Şivan, Türkuaz grubu,- Wouter Swets (Çalgiya), Lisbeth List, Keçkeç topluluğu ve Nizamettin Ariç çağrıldılar. 

Festival 4 Nisan Perşembe gü- 


DEN HAAG -84 


KIRMIZI KARANFİL MÜZ FESTIVAL RODE ANJER NUZIEKFESTIVAL 


nü ilginç bir etkinlikle başlıyor. 
“Workshop” (sanat işliği) adı verilen bu etkinlikte amatör sanatçıların profesyonel ustalarla tanışıp, onlarla deneyim ve tekniklerinden yararlanmaları öngörülüyor, Workshop'ta ilk gün Tahsin İncirci ikinci gün ise Cem Karaca 


P iaa 3 


i ysr 


var 

6 Nisan günü ise Tahsin Incirci, 
Şanar Yurdatapan, Walter Swets ve Tanar Çatalpınar'ın katılacakları bir tartışmalı toplantı var. 
Festival, 7 Nisan günü düzenlenecek büyük bir konser ile sona erecek. Konser Den Haag'ın ünlü Kongresgebauwe binasında, daha önce Eurovizyon yarışmasının. 
yapıldığı Prince Alexandre salonunda yapılacak. 

Festival ile ilgili düzenleme komitesinden alınan bilgiler şöyle: 

“Kırmızı Karanfil”, dünyadaki tüm ilericiler için güzel anlamlar ve anılar çağrıştıran bir çiçek. İşte müzik festivalimiz adını bunlardan alıyor. Kırmızı Karanfil Müzik Festivali'nin geçmişi Türkiye'ye dayanıyor. Izmir'de, 1978'de“Banş”, 1979'da da “Çocuklar için” belgileri altında düzenlendi. Ülkemizin en seçkin sanatçıları bu festivalde biraraya gelmişti. Tabii kiağırlıkta politik müzik yapanlar vardı, Sözgelişi Timur Selçuk, Cem Karaca, Melike Demirağ, Edip Akbayram, Kerem Güney gibi. 
$ binin üstünde müzikseverin ka~- tlımıyla gerçekleştirilen bu festivallerin sonuncusu 1980 Kasım ayında gerçekleşecekti. Ancak bilindiği gibi 1980 Eylül'ündeaskeri darbeyle buna olanak kalmadı. 

O tarihten tam dört yıl sonra Kırmızı Karanfil geleneği, yurtdışı koşullarında yaşatılmaya başlandı, 15 Nisan 1984'de Den Hang kentinde 1300 kişinin katılımıyla büyük bir konser yapıldı. Cem Karaca, Melike Demirağ yurtdışın- daki festivalin de sanatçılan arasındaydı. Ülkemizde Kırmızı Karanfil Müzik Festivali Komitesi" nde de görev alan bu sanatçılar, 
12 Eylül sonrasında cunta tarafından vatandaşlıktan çıkarılmış» ti. Bu konumuyla kırmızı karanfil heryıl diktatörlüğe karşı yükselen bir ses olma yolunda güçlü bir adım attı, Buradaki göçmen Türk işçileri vediğeruluslardan müzik severlerce de benimsenen festi- 


Öte yandan daha ilk günden böylesine geniş çaplı pofitik boyutlar kazanan konserler büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. 9 Şubat 1985 Cumartesi gece si Sydney Town Hall'u dolduran bine yakın dinleyici, konser bit- 


nuşacağıbir açık oturum düzenledi. Bu arada Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türk ve Kürt kuruluşları, 2EA'nın sansürünü kınayan ve Etnik radyoda Kürtçe yayın saati açılmasını isteyen yazılarıyla şu anda Sydney'de 


AYŞE EMEL MESÇİ OYUNUN BİR SAHNESİNDE 


Halk Oyuncuları'nın yeni oyunu “Kadınlar, Bizim Kadınlarımız...” 


1982 yılından bu yana, başta Isveç olmak üzere çeşitli Batı Avrupa 
ülkelerinde etkinlik gösteren Halk Oyuncuları, bu yıl, mevsime Stockholm'de sahneledikleri “Kadınlar, Bizim Kadınlarımız” oyunu ile girdiler Ünlü Italyan yazarları Dario Fo ve Franca Rame'nin “Tutta Casa Letto e Chiesa” oyununu Nazım Hikmet'in “Kadınlar, Bizim Kadınlarımız” dizesiyle adlandırarak sunan Halk Oyuncuları bu gösterilerinde kadın sorununu evrensel ve sınıfsal boyutlarıyla ele 


lantıya da katıldıktan sonra Sydney'e döndüler. 18 Şubat günü Federasyon merkezinde yapılan ve Melike Demirağ'ın katıldığı “Kadınlar Demeği” toplantısı sanatçıların Avustralya'daki son etkinlikleri oldu. 


yapımı “ 


tileriyle konuşup gülüyorlar. 
Amatör ruhla ve kollektif bir çabayla, komedi yazmak ve oynamak gibi çok ciddi bir işin bile üstesinden gelinebileceğinin örneğini verdiler DU-TİD'li kadınlar. 


adın ve Yabancı 


Geçen yılki Kırmızı Karanfil Müzik Festivali'nden: Tahsin İncirci, solist Sema ve Kreuzbergli Dostlar Grubu, Melike Demirağ ve Cem Karaca 


adlı 


severlerce de benimsenen festival, gelenekselleşme eğilimi gösteriyor. 

1985'de “Uluslararası Gençlik Yılı” olduğu için, bu yılki *“Kırmızı Karanfil” buna uygun olarak “gençliğe güvenli bir dünya” belgisiyle gerçekleştirilecek. 


m, en büyük ödül olan “altın ayı”yı kazandı 


Berlin film festivalinde ilerici 


15-26 Şubat günleri arasında düzenlenen Berlin Uluslararası 3S. Film Festivali'nde bu yıl beş kıtadan yaklaşık 600 film gösterildi. Başkanlığını Fransız aktör Jean Marais'nin yaptığı bu yılki uluslararası jüride, tanınmış yazanmız Onat Kutlar da yer aldı 
25 yarışma filmi içinden yapılan 
seçme sonucu en büyük ödül olan “Alın Ayı”yı Ingiltere yapımı Wetherby ve savaşın insan ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerini konu edinen DDR yapımı Kadın ve Yabancı adlı filmler paylaşırken, bir dizi “Gümüş Ayı” ödülü bu yıl yine sahiplerini buldu Kırgızların geçtiğimiz yüzyılda steplerdeki yaşamını, doğayla verdiği savaşı, sözkonusu halkın geleneklerini, acılarını, sevgilerini yansıtan Sovyet yapımı Leopann Oğlu filminin rejisörü Okeyev; yine geçen yüzyılda Macar halkının Avusturya'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşını konu edinen Tomurcuklar, Çiçekler ve Çelenkler adlı Macar filmi; Ispanyol aktör Fernando Fernan Gomez ve Avustralyalı aktris Jo Kennedy, “gümüş ayı”ya hak kazananlar arasında, 


Jüri, Zeki Ökten'in rejisörlüğünü yaptığı ve bir güreşçinin yaşamını konu edinen yarışma filmi Pehlivan'ın baş oyuncusu Tank Akan'ı da “övgüye layık bulduğunu” açıkladı. Bilindiği gibi, dereceye giremeyen Pehlivan'ın rejisörü Zeki Ökten ve Tank Akan'a, Festivale davetli oldukları halde Türkiye'den yurt dışına çıkışları- 


azman Í 
SOLDA “KADIN VE YABANCI” FİLMİNDEN BİR SAHNE, SAĞDA İSE İNGİLİZ REJİSÖR HARE 


aplel'in yaptığı “Die Kümmeliörkin geht” (Pis Türk Dönüyor) adlı film, festivalde en fazla ilgiyi çeken filmler arasında yer aldı. 14 
yıl Batı Berlin'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen 38 yaşındaki Melek Tez hakkındaki bu belgesel 


film, “Film, yaygın yabancı düşmanlığını yoketmemiz için bizlere yapılan bir çağrı niteliğini taşıyor” diyen Protestan Kilisesi tarafindân ödüllendirildi 


Festivalin, bu yıl 15. kez düzen- 


FARVEL (*) 


Sana geldik, 


Server Tanilli 


Bin hançer saplı yüreklerimizdeki 


acılarımızla, 


Sen açtın kucağını, o eşsiz gülüşünle, 

Sen, İsveç, unutulmaz dilberi Kuzeyin; özgürlüğün sevgilisi, sevgilimiz. 

Seninle bir sofrada bir ekmeği bölüştük, 


özgürlüğün ekmeğini. 


Ah! Bilsen ne doyumsuz şey, 


seninle bir arada tatmak onu. 


biz inan iki şeye aşığız şimdi, bir özgürlüğe, bir sana. 
Bu iki aşkla koyulacağız yola. 


Bugün aynlık günü, 


lenen Genç Filmler adlı dizisinde sosyalist ülkelerden, kapitalist ülke ve üçüncü dünya ülkeleri film yapımcılarının kısıtlı maddi olanaklarla ortaya çıkardıklan ve dünya film pazarına girme şansları az olan, ağırlıklı bölümü siyasal içerikli eleştirel filmler, her yıl olduğu gibi bu yılda yarışma filmlerinden daha fazla ilgi gördü Genç Filmler çerçevesi içerisinde bu yıl, faşizmin yenilgisinin 40. 
yıldönümü dolayısıyla 40 Yıl Sonra adı altında bir dizi film, askeri diktatörlük koşullan altındaki halkların acılarını ve savaşımları» m, ırkçılığı konu edinen Latin Amerika ve Afrika filmleri yer al dı. Yine Genç Filmler'de birisidngiltere, diğeri ise Avustralya yapi- mı olan iki belgesel film, gerek işlenen konunun güncelliği, gerekse de sanat değerleri açısından büyük birilgi ve beğeniyle izlendi Ingiliz yapımı Kimin Yanındasın adlı film, grevdeki maden işçilerini, özellikle de ülkedeki basın-ya- 


filmler ağırlık taşıyordu 


VE DDR'Lİ REJİSÖR SIMON 


rin dayanışma fonuna yalıracağınr açıkladı 


Festivalin, sosyalist ülkelerin zengin katılımıyla gerçekleşen çocuk filmleri dizisinde bu yıl Federal Almanya ve Batı Berlin yapımı hiçbir çocuk filminin yer almayışı, film yapımcılarının özellikle son yıllarda içinde bulundukları maddi olanaksızlıkları tekrargündeme getirdi; devlet yardımlar» nın bu sanat dalı için de sürekli kısıntıya uğratılması, çocuk filmlerinin de ortaya çıkarılamayışı neden gösterilerek festival süresince çeşitli biçimlerde protesto edildi. 


Diğer yandan festivaldeki Özel Kurgular dizisinde gösterilen filmlerde Reagan'ın "yıldızlar savay” programının propagandası niteliğini taşıdıkları için çeşitli çevrelerce eleştiriye uğradı. ABD" nin uzay araştırmaları merkezi NASA'nın teknik yardımlarıyla ortaya çıkanları ve sanat değeri 


na izin verilmemişti. Çocuklarına kavuşmak için hapisaneden kaçan bir ananın öyküsünü anlatan Şerif Gören'in Firar ve bir ailede- ki kuşak çatışmalarını konu edinen Erdoğan Tokatlı'nın Fidan adhı filmleri ise, Festival'de izlenen diğer Türk filmleriydi. 


şu an aynlığın saati. 
Bir bilsen içimizi dolduran heyecanı. 
Seninle vuslatın da beraber olacak; Seninle gidiyoruz aslında, seninle. 
İsveç, unutulmaz dilberi Kuzeyin. 
Ey eşsiz gülüş, ey sarsan güzellik, 

ve sen dostça uzanan el, Farvel, farvesi, farveseseli |... 


alıyorlar, Oyun tek kişilik. Topluluğun aynı zamanda sanat yönetmenliğini de üstlenen Ayşe Emel Mesçi oyunun hem yönetmeni, hem de tek oyuncusu, Oyun, fabrika, ev işleri ve çocuk bakımı gibi zorlu uğraş ların tümünü bir arada götürmeye çabalayan bir işçi kadının ele alındığı “Uyanış”; oğlu terörist diye yakalanmış bir ana ile oğlu uyuşturucu tutkunu olan bir başka ana arasındaki diyalogdan oluşan “Ana” ve Euripidies'in ünlü Medea'sından esinlenmiş “Medea” adlı bölüm- 


yın organlarının greve karşı tutumlarınıkonu edinirken, geçtiği» miz yıl Leipzig'de “gümüş güvercin” ödülünü kazanan Bir Grevin Günlüğüadl diğer film ise, Avustralya'daki maden işçilerinin grevini elcalıyordu. Katolik Film Ör- 


düşük olan bu filmlerin özellikle son yıllarda sayılarının artması, örneğin ABD'de son bir yılın en iyi on filminden 6'sinın bu nitelikte filmler olması tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirildi. 
Bu filmlerin sözkonusu propa- 


lerden oluşuyor. Halen Stockholm'de sahnelenmekte olan oyunun gene bu mevsim içinde çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde de gösterilece-Bi bildiriliyor. 


Rejisörlüğünü Batı Berlin'de yaşayan Arjantinli Jeanine Meer- 


Ne 


(©) “Farvel” diye okunan “farvali”, İsveçce “elveda” demektir 


gütü OCIC'in ödüllendirdiği Ingiliz rejisör Ken Loach, ödül olarak aldığı parayı, grevdeki işçile- 


ganda vefilm şirketlerinin kasalanni doldurmaktan başka bir şeye hizmet etmedikleri belirtildi. 


Sayfa 12 


Uğur Mumcu'nun yeterli parası varsa gelsin, Boğaz'da satılacak daha çok yer var, ona da göslereyim...Böyle yazılar yerine ellerine birer makineli tüfek alıp Istanbul” daki Arap turistleri tarasınlar bari, aynı şey... Arap şeyhleri- ne İstanbul Boğazı tepelerini “satma hevesindeki Istanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan 


Benim gibi yalnız bir tavuğa ancak bir horoz yaraşır. Gönül Yazar 


1984 enflasyonunun 
25'lere düşmeyeceğini, yüzde 40-50'lerde kalacağını biliyorduk ama, açıklamadık. 
Her yıl enflasyonun yüzde 25 
olacağını açıklayıp Ücret zamlarını bu oranda tutan ANAP hükümetinin Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 


Be kardeşim, burada kalkar herkes konuşursa bu kongre bitermi? Burası ayrıca yeride değil bunların. ANAP Adana Kongresine başkanlık eden ANAP'lı Sağlık Bakanı Mehmet Aydın 


Inşallah maşallahla devlet yönetilmez. Laubali, tutarsız, gayri samimi hükümet çekilip işi ehline bırakmalıdır. DYP Genel Başkan yardımcısı Nazif Kocayusufpaşaoğlu... " 


s 


ANKARA 
ANKA) — 
Miki Fare'nin yaratıcısı Walt 
Disney'in kurduğu ünlü eğlence şirketi 
Walt Disney 
Corporation, 
Efes'te Disneyland'in bir şu besini kurmak istiyor 

Ankara'da 


y 
"Türkish Daily 
Ns .. 


Miki Fare 
Ozalı neden davet etti ? 


Sevimli ve ünlü Miki Fare'nin yaratıcısı Walt Disney'in kurduğu ünlü eğlence şirketi Walt Disney Corporation ABD'de» ki büyük eğlence merkezi Disneyland'ın bir benzerini Efes" de kurmak istiyor. Şirket, bu amaçla ABD'ye bir gezi yapacak olan Özal'ı Florida eyaleünde bulunan Disneyland düşler ülkesine davet etti. Miki Fare sembollü şirketyöneticileri “Sayın Başbakan Özal" ın, belli başlı Amerikan kuruluşlarının elbirliğiyle nasıl bir eğitim ve eğlence merkezi oluşturduklarını yerinde izlemelerinde yarar görmekteyiz. 
Türkiye Disneyland'larda simgelenecek çok sayıda özelliklere sahiptir. Örneğin Truva savaşı, ilk Hristiyanlar, Fenikeliler, Bizanslılar, Osmanhlar, Disneyland üslubuyla yeniden  canlandırılabilir...” 
diyorlar. Şirketin, böyle bir proje teklifini “Eğlenceli Başbakan” Özal döneminde yapmış olması; Miki'nin daveti- nin Özal dönemine rastlaması gerçekten de ilginç. 


Einstein da bir siyasal sığınmacıydı... 


yazı okunuyor; “Einstein da bir sığınmacıydı”. 1933 
de Nazi Almanya'sından ayrılmak zorunda kalan ve önce Fransa'dan başlayıp çeşitli Avrupa Ülkelerini dolaştıktan ve vize, pasaport sağlama dahil çeşitli güçlüklerle savaştıktan sonra ABD'ye geçen, buraya iltica ederek, insanlığa büyük hizmetlerle dolutüm yaşamını burada geçiren büyük bilgin Einstein da bir göçmen, bir sığınmacıydı gerçekten, Wisconsin Green Bay yerel yönetiminin başlattığı bu kampanya Katolik Konferansı ve Birleşmiş Milletler Göçmenlere Yardım Komisyonu tarafından da destekleniyor, 


Özal'a mektup yazan işçi işsiz kaldı 


Gerçekleri görmemek ve göstermemekte inat eden Başbakan Özal, bir süre önce Izmir'de gazetecilerin sorularını cevaplandırırken Türkiye'de ücretlerin ve kazançların hiçdedüşük olmadığını söylemiş ve umursamaz bir edayla “Türkiye'de 19 bin lira alan işçi var mı” demişti. Başbakan'ın sözlerini duyan evli, iki çocuk sahibi ilkokul mezunu işçi Aziz Kurtbogan dayanamadı. Bunca güçlükle, açlıkla çarpışırken bir de alay ediliyordu kendisiyle. Hemen Başbanotan bir mektup yazdı. “Ben 

9 bin lira . Yok diyor- 
Haz il va, ioia da 
” Dedi ama, bir süre Sonra 


Çeşitli ülkelerde göçmenlerin, özellikle siyasal sigınmacıların hakları yasalarla güvenlik altına alınmişken, günlük yaşamda tam tersi örneklere de sıkçanarastlanıyor. Özellikle Federal Almanya'da siyasal sığınma yasasının olumsuz ve anti-demokratik yönde değiştirilmesinin gündeme geldiği, siyasal sı-Bınmacıların haklarında ve bizzat bu hakkın kendisinde büyük engel ve kısıtlamalara gidilmesinin dü şünüldüğü şu günlerde, Amerika'nın Wisconsin Green Bay kentinin girişine asılmış olan ve toplumu göçmenler, mülteciler konusunda eğitmeyi, onlara saygı duygusu aşılamayı amaçlayan bir levhada şu 


dosyamız mı kabarıyor?” 

İşsiz işçi Kurtboğan'ın telaşı gün geçtikçe artıyor, küçük ailenin sıkıntıları, açlığı büyüyor, Sıkinti arttıkça, telaş arttıkça sağa sola mektup yazıp iş istiyor, Bu başvuruları yaptıkça dosyası kabarıyor, Dosyası kabardıkça da İş bulması güçleşiyor. İşte 1985 Türkiye'sinde 19 bin lira aylık alan bir işçinin işsiz kalışının hikaye- 


ye Başkanı'na gitti, iş istedi. Belediye Başkanı Özfatura Aziz Kurtboğan'a “Iş yok, hem dezaten senin dosyan kalabalık ve kabarık” dedi, Başbakan'a mektüp yazdığına, “19 bin lira alan işçi var” dediği- ne bin pişman olan Kurtboğan şimdi soruyor: “Hayali ihracat, gümrük yolsuzluğu, rüşvetçilik yapanlar namuslu işadamı da, biz fakirlik canavarının bizi yoketmesini önlemek için hakkımızı arayınca 


p’ Çok küçüktüler, çok .. 


ve gili 


Bu da protestonun 


bir başka biçimi ! 


Finlandiya hükümeti, yedeklerin zorunlu askerlik süresini sekiz ay uzannca çeşidi protestolarla karşılaştı. Askerlik dönemleri gelmiş olan gençlerin protesto biçimleri arasında biri özellikle dikkati çekti. Finlandiya hükümet blnası önüne mahkum elbiseleri giymiş olarak gelen protestocular burada arkalan hükümet binasına dönük olarak yanyana dizildiler ve eğilerek pan» #olonlarını çıkardılar. Protestocuların çıplak popolarına yazılmış harflerden meydana gelen sloganlarda askerliğin uzanlması konusundaki fikirleri () 


dile getiriliyordu. 


Devrim 


korkusu 


Türkiye'de TRT'nin ve kimi başka devlet kuruluşlarının bazı sözcüklere yasak koymalarından sonra, okul ve mahalle adları da değişmeye başladı, Bazı Ege illerinden sonra Aydın ili ve ilçelerinde “Devrim” adlı tüm okulların adları değiştirildi. Milli Eği- 


tim, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 11 Danışma Kurulu'nun bu yöndeki kararı valilikçe de onaylanarak, örneğin Aydın 


kent merkezindeki Devrim Ilkokulu “Yahya Kemal Beyah İlkokulu”, Kuyucak “Devrim” Ortaokulu “Hilrriyet Ortaokulu”, Kuşadası Devrim İlkokulu “Çakabey Ilkokulu” ve Nazilli Devrim likokulu “Mehmet Akif Ersoy İlkokulu” oldu. 


Türkiye'de gelir dağılımı gün be gün bozuluyor 


Türkiye'nin ulusal gelirinin dagılımında tarım ve ücret gruplan- 
nin payı hızla azalarak yüzde 40 
sinirina dayanırken, tarım ve Ücrel dışı grupların, yani kabaca hizmel kesimi ve sermaye gelirleri» nin payı yüzde 60'a tırmandı. Ulusal gelirin paylaşımında, 1983 ve 
1984 yılları bulgularına göre, tanm gelirlerinin payı yüzde 18'e, tarım dışı ücret gelirlerinin payı yüzde 22'ye indi. 1965 yılında tanm gelirlerinin ulusal gelir içindeki payı yüzde 30'ken,'bu oran 1980'de yüzde 20'ye düşmüştü. 
Düşüşün devam etmesi sonucunda 1984 sonunda tarım gelirlerinin payı yüzde 18'e indi. Tarım dişında kalan ücret gelirleri, daha açık ifadeyle işçi ve üeretlilerin 


« 


Topraklar bizim aslında; ne olacak? Oraya gelecek, bir metrekare ufak bir ev yapacak. Başbakan Turgut Özal 


Vatandaş belki memnuniyetinden susuyordur. Mükerrem Taşgoğlu-Kültür ve Turizm Bakan 


Milletvekilleri oyuncak değildir, Anayasadaki denetim hak ve yetkisi süs için konulmamıştır. Hukuk guguk değildir. ANAP'dan istifa edip bağımsız kalan milletvekili Türkan Arıkan 


Haklısın Bedrettinciğim, ben olsam Arap kardeşlerimize tepemdeki yeri bile satarım. Parababası holdingci Sakıp Sabancı 


Memlekette aşırı pahalılık var, Ortadirek diye birşey kalmadı. Ya çok zengin yada hakikaten ızdırap içinde inleyen vatandaş vardır. DYP Genel Başkanı Yıldırım Avci 


Herhalde bir damat vardır. 
Kimse tek başına evlenemez. 
Kiminle evleneceği gazetelerin baş merakı olan Başbakan'ın kızı Zeynep Özal 


dunuz, işle var. 


rdrom da ilişik- te” dedi. Dedi ama, bir süresönra 
19 bin liralık işinden de oldu. Bunun üzerine Başbakan'a ikinci bir mektup yazan ve iş isteyen Kurtboğan'a, ilk mektubuna gelen “Merak etmeyin, yakında herşey düzelecek” türünden cevaba benzemeyen bir cevap geldi. Iş isteği Iş ve Işçi Bulma Kurumu'na havale edilmişti. Kurtboğan kuruma gittiama orada kendisine verilebilecek bir iş yoktu. Işsiz işçi Kurtboğan yineyılmadı. Daha doğrusu iki küçük çocuğunu besleyebilwek için yılmamak zorundaydı, bu defa da Izmir Anakeni Beledi- 


Küçük rüşvet yasak! Ama 


b .. yü wes e itiraz yok 

ANAP iktidarının ülkeyi yönetim ve ANAP kadrolarının yaşam felsefesi yavaş yavaş “alt kademelerce” de benimsenmeye başlandı. Nitekim Ankara Zabıta Müdürü Ethem Sertoğlu, emrinde çalışan belediye zabıtası personelinin şef düzeyindeki görevlileriyle bir toplantı yaptı. Sertoğlu bu toplanida yaptığı veciz konuşmada personelinin “ufak tefek” rüşvetler için “devletin haysiyeti” ile oynamaemalarını istedi. Iki ay önce ANAP'lı Ankara Anakent Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen, Bankacılık Yüksek Okulu mezunu, balıkçılık ve büfecilik dalında liberal ekonomiye katkılarda bulunan Ethem Sertoğlu elifi elifine aynen şöyle dedi: 

“Zabıta bedavadan geçiniyor diyorlar. Hiç olmuyor mu? Elbette olmuştur. Kendi kendimize sorahm. Hediyeyi seviyor muyuz? Bir kilo peynir, iki kilo helva...Bir tükenmez kalem yada bir sigara için esnafa gebe kalıp temsil ettiğimiz devletin haysiyeti ileoynamayalım. 
Zabıtanın aldığı en ufak bir hediye büyür büyür rüşvet olur. İşte benim en korktuğum olay. Çünkü değmez”, 

Öğüt -siz bunu talimat anlayınpek açıktır. Adam öyle ufak tefek rüşvet alıp rezil olmayın diyor, alacaksanız diyor, “değsin!” Örneğin Ismail Özdağlar gibi alın, Istanbul Boğazının iki yakasını Suudi hanedanına peşkeş çeken Istanbul Belediye Başkanı Dalan gibi alın. 


Kömürün yüzünü i görmediler 


üşüdüler, çok-açıktılar ve öldüler 


Özgür Kuku üç yaşındaydı. Hastanede ancak 9 
saal dayandı. Gıdasızlıktan, soğuktan, “zafiyelten” öldü. Takvim günlerden 22 Ocak 1985'i gösteriyordu. Nimet Kuku, sadece 7 aylıktı. 
Aynı hastanenin bir başka odasında 9 gün yaşam savaşı verdi. Ama öylesine zayıf, öylesine güçsüzdü. 
ki, bu savaşı kazanamadı. Öldüğü gün, 10 Şubat 1985'i gösteriyordu takvim. Dışarda kar diz boyuydu. Annesi babası cenazesine bile gidemediler. Yoksullar mezarlığında küçücük bir tümsek oldu. Hasan Kuku 7 yaşındaydı. Sıfırın altında $ dereceye ancak çıkan soğuk gecekonduda ateşler içinde yanarken, son bir umutla “beni doktora götürün” dedi. Dışarda kar bir metreydi. Para yoktu, yol yoktu; götüremediler. 
Üçderin nefes aldı. “Öldü” dedi komşular. Takvim 
18 Şubat 1985'i gösteriyordu. Sevgi Kuku iki 
yaşındaydı. Hakan'ın öldüğü gün hastaneye götürüldü. Ama o da kurtulamadı. Öldüğü gün takvim | Mart 1985'i gösteriyordu. Istanbul Kuştepe'de çöp birikintileri yanında çerden çöpten tek gözlü bir konduda yaşayan Kuku ailesinin dört çocuğu, açlığa, soğuğa dayanamadılar. Çok acıktılar, çok üşüdüler ve öldüler. Çöp toplayarak geçinen baba ağlayarak anlattı... Istanbul'u kasıp kavuran kış artık çöp toplamasına da imkan vermiyordu. Ana Kuku artık ağlayamıyordu bile, Geride üç çocuk daha vardı. Açlıkla, soğukla ve hastalıkla çarpışan üç küçük daha... 


Babanın eve dönüşünü bekleyen sonuncu odun 


Ankara'da isi eksi 25 dereceyekadar düşerken, karlar altındaki gecekondu semtlerinde yüzlerce aile çok pahalı olan ve kiloyla değil tonla satılan kömürü alamadığından çalı çırpı ve tahta parçalarıyla ısınmaya çalışıyor. 

Altındağ'ın Çinçinbağları. Buralarda tüten bacaya rastlamak neredeyse olanaksız. Çocuklar, bebeler, ihtiyarlar, sıcağa, gürül gürül yanan bir sobaya hasret... Bu semtte, oturdukları gecekondunun kirasını ödeyemez oldukları için kış ortasında sokağa anılan Uysal ailesi, mahallelinin de yardımıyla in gibi bir kovuğa yerleşüirilmişler. 
Kilimleri yere sermiş, sobalarını da kurmuşlar. 
Tüm gecekonducular gibi onların da kömürleri yok. Soba çalı çırpı, odun parçalarıyla doldurulmuş. Bir tek odun kalmış geriye. Sobayı tutuşturmak, son odunu yakmak için evin erkeğinin, babanın eve gelişini bekliyorlar. 

Evin erkeğine saygı, babaya sevgi böyle gösterilecek. Çocuklar, bebeler bütün gün titreşmenin bedeli kadar değerli sevgilerini böyle sunacaklar babacıklarına... 


Ve aynı ülkede, aynı kanlı günlerde, başka insanlar kanlı gecelerde böyle sıcacık; böyle sırtı pek, karnı tok; böyle mutluydular. 


ulusal gelirden aldıkları pay 1965* de yüzde 29 ci: dayken, 1970" lerde önemli bir yükselişle yüzde 32,5'u buldu. 1980'de yüzde 26,5 olan bu pay 1984 sonunda yüzde Vue kadar indi 


Kızılderililer | | topraklarını i geri istiyor 
Kuzey Amerika'nın “Kara Te- f peler”i bir zamanlar yöredeki Kızilderililerin yurduydu. Taa ki burada ABD'nin en zengin altın madenleri bulunana kadar...Altın bulununca, butoprakların yüzlerce yıllık sahipleri Kızılderililer, || © zorla, zulümle, ölümle topraklarından osürüldüler; (toplama kamplarına yerleştirildiler. Ara- dan yıllar geçti, ilk sürülenlerin torunlarının torunları “Siular” şimdi topraklarını istiyorlar. Altın arayıcılarının ABD askerlerinin silahlı desteğinde gaspettikleri topraklarına yeniden dönmeyiözlüyorlar. Geçenlerde “Amerikalı Kızılderililer Hareketi” örgütü üyeleri, bu amaçla Kara Tepeler'i sembolik olarak işgal ettiler, kendi topraklarında kendi devletlerini kurmak istediklerini açıkladılar. Dünyanın en kıymetli altın madenlerinin gerçek sahipleri olan Siular, şimdi sürüldükleri bölgelerde ABD'nin hiçbir yöresinde görülmedik düşük ücretlerle, en kötü iş koşullarıyla çalışmak, hayatlarını en güç koşullarda sürdürmek zorundalar. Kimileride, yukarda görülen Kizilderili gibi, Kızılderililerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyen meraklı turistlere birkaç kuruş karşılığı da poz veriyorlar. 


